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			De vreugde van een heilig 
huishouden

			‘In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden. De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.’
(Ps. 118:15-16)

			Wie gelooft in Christus is nooit lang zonder vreugde. Hij bevindt zich in het land dat vloeit van melk en honing en krijgt heel spoedig een teug zoetigheid. Zoals eenmaal Nicodemus komt hij weliswaar tot Jezus in het duister, maar dan wel terwijl de zonsopgang aanstaande is. Als hij zichzelf aan de voet van het kruis neerwerpt, begint zijn dag te rijzen, en wandelt hij in een oogwenk in het licht: gerechtvaardigd door het geloof ontvangt hij vrede met God. En niet alleen dat: hij leert zich ook te verblijden ín God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie hij ook de verzoening verkregen heeft. Deze vreugde woont in hem en vloeit over, zodat hij deel uitmaakt van een gelukkig volk. Het is waar dat niet alle gelovigen in dezelfde mate gelukkig zijn, ze hebben echter wel allen het recht zich bijzonder te verheugen. Sommigen drijven met hun levensschip op het springtij van de blijdschap, terwijl het voor anderen ebtij is. Allemaal bevinden ze zich op dezelfde stroom, die hen heenvoert naar de oceaan van de volmaakte gelukzaligheid. Allen die – zoals ze behoren te doen – op Christus vertrouwen, voelen een zekere mate van deze vreugde in zich opspringen, die het nieuwe leven dat de Heilige Geest heeft gewrocht, vergezelt. De vrede die alle verstand te boven gaat en onuitsprekelijke vreugde zijn ons deel.

			Deze vreugde is aanstekelijk: zij verspreidt zich als een zoete parfum. Een gelukkig mens maakt ook anderen gelukkig. Wie vol is van de zegen van God, vloeit over ten bate van anderen. Muziek is niet alleen bestemd voor wie het speelt, maar voor allen die oren hebben. De invloed van een gelukkig mens wordt allereerst thuis ondervonden. De familie van iemand die tot bekering is gekomen, zal spoedig een verandering opmerken. Hij vertelt hen wat de HEERE heeft gedaan, maar zelfs als hij dat niet zou doen, zouden ze snel genoeg aan zijn vriendelijkheid, liefde, oprechtheid en heiligheid merken, dat er iets bijzonders met hem gebeurd is.

			Zijn daden, zijn woorden, zijn stemming, zijn geest, zijn op een bijzondere manier veranderd, en alle omstanders kunnen dat zien. Hij is blij en binnen de kortste keren zijn ze het allemaal. Als iemand hersteld is van een ziekte, voelt heel de familie zich ‘beter’ vanwege zijn herstel. Als iemands eigen hart zich verblijdt, verspreidt hij vreugde, zoals Christus’ discipelen, toen ze brood en vis uit handen van de Heiland ontvingen om ze onder de schare te verdelen. ‘Zij aten allen, en werden verzadigd’ (Mat. 14:20). Ik ben ervan overtuigd, lieve vrienden – met wie ik mij in de kerk van God verbonden voel – dat velen van u deze dingen zelf ondervonden hebben, zoals ik er ook voor mezelf de waarheid van ondervonden heb. Dat getuigenis moet ik tot roem van Gods genade geven. De God Die ons zelf heeft gezegend, deed dat ook met onze gezinnen.

			Bepaalde gelovigen verspreiden vreugde in een groot aantal gezinnen; ze doen dat niet alleen met die families, waartoe ze naar het vlees behoren, maar strooien troost uit over al Sions huisgezinnen. David bijvoorbeeld, bewerkte grote blijdschap in alle tenten van Israël door uit te gaan en de vijanden van zijn volk te verslaan: alle leden van dat uitverkoren volk deelden in wat Gods held gedaan had. Als iemand door God gezegend wordt met de gave om het Woord van God uit te leggen en met kracht te verkondigen, werpt hij vreugdestralen over alle gezinnen waarmee hij in contact komt. Streef er naar, geliefde broeders, zo breed mogelijk uw schijnsel te geven, zoals een kaars, die op een kandelaar gezet is, allen beschijnt die in het huis zijn (Mat. 5:15). Vergewis uzelf er eerst van dat uzelf werkelijk gered bent. Roep vervolgens tot de HEERE voor uw eigen huis en haard en span u voor hen in tot ze allemaal aan de voeten van de Zaligmaker gebracht zijn. Laat uw licht ook schijnen in de buurt waarin u woont. Armzalig lampje, dat niet verder schijnt dan zijn eigen glas! Beschijn die straat, vanwaar zo weinigen de gang naar Gods huis maken; beschijn die fabriek, waar de massa van het werkvolk in duisternis is gezeten; beschijn dat bankgebouw, waar zo weinig beambten wandelen in Gods licht. Bid dat u niet maar een nachtlampje tot vertroosting van een of andere zieke zult zijn, maar zo’n moderne gaslamp, die op een kruispunt is neergezet en enorm veel licht naar alle kanten verspreidt.

			Het kan zijn dat de HEERE u in een netelige positie heeft gebracht opdat u meer tot nut zou zijn dan onder gemakkelijker omstandigheden het geval was geweest. We horen blij te zijn op die plaats waar we anderen blij kunnen maken. Het moet onze wil zijn om Gods wil uit te voeren door nuttig te zijn voor onze medemensen. We moeten onze positie niet waarderen aan de hand van het gemak dat we daarin ervaren, of het aanzien dat ons daardoor verschaft wordt, maar aan de hand van de gelegenheden die ons geboden worden om het kwade te overwinnen en het goede voor te staan. Ik denk dat veel christenen er wijs aan zouden doen niet zomaar te verhuizen uit hun huidige woonplaats, zelfs al zou het heel aangenaam zijn te wonen in een buurt die beter bekend staat. Ik zeg dat ze niet zomaar moeten verhuizen omdat het licht in hun huidige woonplaats dan gedimd zou worden en de hoop van vele arme zondaars zou worden weggenomen. Je kunt zout beter over vlees strooien om bederf te voorkomen, dan het zomaar in een bus bewaren. Een stuurman aan wal kan heel bekwaam zijn, maar hij kan zich niet nuttig maken zolang hij niet naar zee gaat. Een rivier is ook in Engeland een zegen, maar zij wordt pas echt gewaardeerd in Egypte of Soedan; de Schriften spreken van ‘rivieren van water in een dor land’. Laten we bidden of we zulke mannen en vrouwen mogen zijn: mensen die hun eigen gezinnen tot zegen zijn en door Gods voorzienigheid in zo’n plaats gesteld worden dat we – met al wat in ons vermogen is – kanalen van zegen voor een steeds groter wordende kring om ons heen zijn. O, te mogen delen in de zegening die Abraham toeviel: ‘zegenende zal Ik u zegenen’ en ‘Ik zal u zegenen, en uw naam groot maken, en wees een zegen.’  En om niet meer te noemen: ‘in u zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden.’ (Gen. 12:2-3)

			We willen nu nadrukkelijk op de tekst letten. In de eerste plaats merken we op dat er vreugde is in de tenten (Eng.: de families) der rechtvaardigen. De tekst zegt dat en de ervaring bevestigt het. In de tweede plaats moet deze vreugde geuit worden: ‘In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils.’ Tenslotte en in de derde plaats betreft deze vreugde dat wat de HEERE gedaan heeft: ‘De rechterhand des HEEREN doet krachtige daden; de rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.’

			Er is vreugde in de tenten der rechtvaardigen

			Gode zij dank is dat goddelijk wáár! Eens was het paradijs de woning van de mens. Nu is voor de godzalige zijn woning een paradijs. Ik mag wel zeggen dat dit tot op zekere hoogte samenhangt met de mate waarin de verlossing een plaats heeft gekregen in de familiekring. Als één of twee personen uit een talrijke familie worden bekeerd, is dat iets om God voor te prijzen. Dat Hij ‘één uit een stad en twee uit een geslacht’ heeft getrokken om ze te brengen in Sion (Jer. 3:14). Toch zal de vreugde dáárover een zwakke melodie opleveren en geen uitbundig koor. Als niet alleen een man maar ook zijn vrouw bekeerd wordt, wat zal dat een troost voor hen beiden zijn! Nu worden twee partijen gezongen, waardoor het lied des te lieflijker klinkt. Als twee paarden een strijdwagen trekken, loopt het op rolletjes. Als de één echter voor- en de ander achterwaarts gaat, krijg je ongemakken, zo niet onheil. Ik heb wel eens twee ossen onder een juk gadegeslagen en gezien dat de beste lastdrager degene is, die zich aan de ander probeert aan te passen, door samen neer te liggen, samen op te staan, samen in de pas te lopen. Als dat niet gebeurt, is het ploegen een kwestie van veel pijn en moeite.

			Als man en vrouw beiden bekeerd zijn, ligt een nog veel grotere vreugde binnen handbereik, want ze gaan nu bidden voor hun kinderen. Hun grootste zorg voor wie uit hen geboren zijn, is of ze ook uit God geboren zullen worden. Zij zullen er een groot behagen in scheppen als één van hun dierbaren zegt: ‘ik heb mijn hart aan Christus gegeven’ en kan getuigen van zijn geloof in Jezus en verantwoording kan afleggen van de hoop die in hem is. Het zal de beker van hun vreugde nog verder vullen als er een ander komt, die zegt: ‘ik word geteld onder de kudde van Christus’. Velen onder ons kunnen zeggen: ‘Al mijn kinderen zijn kinderen Gods; ze gaan met mij van mijn tafel naar de tafel des Heeren; ik heb thuis een kerk, en al mijn huisgenoten gaan ter kerke.

			’Dit is een voorbeeld ter navolging, een afbeelding van het paradijs! We mogen wel zeggen wat een dienaar van Christus eens zei van zijn geestelijke kinderen: ‘Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen’ (3 Joh:4). Het is beter, lieve vaders en moeders, dat uw jongens en meisjes erfgenamen van God worden, dan dat u in staat zou zijn hen erfgenamen te maken van een uitgebreid landgoed. Ze kunnen beter godzalig dan groot worden. Beter begiftigd met genade dan met roem. Als ze met Christus in de echt verbonden zijn, hoeft u niet te tobben over het vinden van een andere echtgenoot. En als ze de HEERE dienen, hoeft u niet bezorgd te zijn over hun maatschappelijke dienstverband.

			Zolang u leeft, zullen ze uw vertroosting zijn; en als u sterft, zult u hen in betere handen overgeven dan uw eigen. Hun toekomst is zeker, omdat er geschreven staat: ‘In plaats van Uw vaderen zullen uw zonen zijn; Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde’ (Ps. 45:17). Ik denk dat het in het algemeen gesproken waar is, dat de vreugde in een gezin in grote mate samenhangt met de genade die in de gezinsleden aanwezig is. Bepaalde omstandigheden en bijzondere beproevingen kunnen voor uitzonderingen op deze regel zorgen, maar in het algemeen zal het zo zijn. Zoek daarom de zaligheid van uw hele gezin!

			Het zou een betreurenswaardige nalatigheid zijn, als ik in dit verband niet zou zeggen dat de vreugde nog groter is als niet alleen de ouders en de kinderen maar ook de personeelsleden gered zijn. Een godzalige en getrouwe dienaar is een groot gerief. Omringd te zijn door mensen, die de HEERE vrezen is één van de meest uitgelezen zegeningen van dit tijdelijk leven. We mogen niet tevreden zijn zolang er nog één huisgenoot van ons onbekeerd is. Het kindermeisje, de parttime-werkster, de schoenpoetser en wie er ook tijdelijk ingehuurd worden voor extra werkzaamheden, moeten de aandacht hebben van de vrouw des huizes en het overige personeel. We moeten bidden dat allen, die een voet over onze drempel zetten, een plaats mogen krijgen in het huis van onze God. Waarom zou dat niet kunnen? Moeten we onszelf niet vaak berispen dat we nalatig geweest zijn ten aanzien van hen die ons voor ons gemak van dienst zijn? O, dat allen die ons dienen Gód mogen dienen! Mogen allen die onze tafels bedienen brood eten in het Koninkrijk Gods (Luk. 14:15) en mogen allen die onder ons dak wonen een plaats hebben in het Vaderhuis daarboven!

			We gaan nu een stap verder en merken op dat de vreugde waarvan in onze tekst sprake is, voornamelijk geestelijk van aard is. De vreze Gods zorgt ervoor dat een mens vreugde ondervindt op allerlei wijze – verstandelijk, lichamelijk, gemeenschappelijk, net zo goed als geestelijk. Het is licht voor de ogen, muziek voor de oren en honing voor de mond. Het is iets wat zoetigheid verschaft op allerlei manieren. Het dagelijks werk gaat gemakkelijker als de wielen geolied zijn met genade. Het moet ons streven zijn dat ons huis een tempel, onze maaltijden sacramenten, onze kleren priesterlijke gewaden en wijzelf priesters voor God zullen zijn, ons hele leven een offer tot Zijn lof. Er zijn huishoudens waar de Heere Jezus de Meester is van zowel de meester als de knechten en de Heilige Geest de leidende Geest is van het hele reilen en zeilen in huis. Moeilijkheden die anderen teisteren, kennen ze niet, omdat de liefde dat verhindert. Allen zijn begiftigd met genade: allen spannen zich in om goed te zijn, goed te doen en het goede te ontvangen. Als gevolg daarvan weet men niet van onenigheden en gekibbel; kleine meningsverschillen krijgen de kans niet om uit te groeien tot echte ruzies.

			Afgunst, gekibbel, gekijf en kwaadsprekerij wordt geen plaats gegund. Hoewel dit soort dingen ook onder verwanten steeds weer opspelen, zullen zielen waarin genade werkt de aanwezigheid ervan niet toestaan. Ieder geeft de ander gepaste aandacht. Ieder neemt de plaats in die hem of haar volgens de regels van het Nieuwe Testament toekomt en het resultaat is dat Gods engel het huis bewaakt en de duivel, het teken op de deur ziende, niet binnen durft te komen.

			Wie God vreest, wordt gezegend.
Die zich in Hem verblijdt,
Wordt door God mild bejegend;
Een schat in eeuwigheid.
Niets zal zijn welvaart stuiten;
Zijn kroost zal blij en fris
Als groen’ olijvenspruiten
Versieren zijnen dis

			(naar Ps. 128:2)

			Inderdaad: de voornaamste vreugde die in de tenten der rechtvaardigen wordt gesmaakt is geestelijk van aard. De vreugde van een vader vanwege de eeuwigdurende verlossing in de HEERE. De vreugde van een moeder die als een Lydia haar hart geopend zag worden om het Woord te horen en te ontvangen. De vreugde van hun lieve kinderen, die hun eenvoudige gebeden opzeggen en spreken van Jezus, Die ze met hun ziel beminnen. Ik kan me niet heugen meer vreugde ervaren te hebben dan op die dag, toen ik een heel gezin in de kerk mocht verwelkomen. Er kwamen er vijf uit één huis, die mij tegelijkertijd wilden spreken: een hele groep jongens en meisjes. Het is heerlijk om te zien dat ons lieve kroost vroeg in hun leven hun hart aan de Heere geven. Gelukkige moeders, gelukkige vaders, gelukkige broers, gelukkige zusters, bij wie de Heere zo genadig werkt! Moge u nog lang doorgaan om Zijn Naam te loven en te prijzen voor deze bijzondere zegen, als het u te beurt is gevallen! Van mijn vaders gezin, of van mijn eigen familie, ken ik niemand die nog niet gered is; daarom kan ik u voorgaan in deze lofzang!

			Dit soort vreugde is, aangezien zij geestelijk van aard is, niet afhankelijk van uitwendige omstandigheden. Het hangt niet af van weelde of eer. De vreugde in de HEERE wordt gevonden in een koninklijk paleis, als de genade van God daar werkt; maar veel vaker bloeit zij in nederige hutjes en eenvoudige kamers, waar christenen wonen die hard moeten zwoegen voor hun levensonderhoud en vaak de knellende band van de armoede voelen. Men zei vroeger van bepaalde filosofen, dat zij vrolijk konden zijn zonder muziek te horen. Ik ben er zeker van dat je met nog meer recht van christenen kunt zeggen, dat ze vrolijk in de HEERE kunnen zijn terwijl de tijdelijke omstandigheden tegenzitten. Onze klokken hebben geen zijden koorden nodig om ze aan het luiden te krijgen, noch behoeven ze gehangen te worden in verheven torens. Als onze blijdschap afhing van het oppotten van goud en zilver of van de gezondheid en sterkte van al onze gezinsleden of van onze rang of stand, zouden we wenend naar bed kunnen gaan en in de morgen ontwaken, verblind van tranen. Als onze blijdschap echter voortspringt uit een andere bron en haar kostbare druppels geput zijn uit een zuiverder fontein, wier stromen zomer en winter vloeien, kunnen we God danken voor deze ononderbroken stroom van voldoening. De vlam van vreugde die in de tenten der rechtvaardigen brandt, is gestadig omdat zij gevoed wordt met heilige olie. God geve dat we zijn glans nooit doven door bepaalde familiezonden tegen Hem of door het veronachtzamen van enigerlei plicht tegenover elkaar. Moge de heilige lamp van de heilige vreugde onafgebroken haar stralen op ons werpen van geslacht tot geslacht! Moge van onze woning gezegd worden: Jehova Shammah: ‘De HEERE is aldaar’. Ik hoorde eens van een rijkaard die een groot aantal huizen bezat in verscheidene plaatsen. Hij was ook de eigenaar van een mooi landgoed op het platteland, met in het midden ervan een prachtig landhuis. Bovendien had hij een appartement in het Londense West End, een buitenverblijf aan de kust en een schietbaan in de Hooglanden. Daarbij reisde hij nogal eens naar het Europese vasteland. Hij trok van huis tot huis en bleef nooit langer dan een paar weken op dezelfde plek. Hij vertelde een vriend dat hij steeds maar bezig was ergens ter wereld gemoedsrust te vinden. Wat een ijdele poging! Hij had net zo goed kunnen proberen de Steen der Wijzen te vinden, of de oplossing op alle wereldproblemen. Ik heb velen gekend, die maar één kamer bezaten – nog armoedig ingericht ook – die niettemin daar gemoedsrust vonden, omdat ze die rust gedurig met zich meedroegen.

			Die mens is gelukkig, die de smaragd van de vrede op zijn borst draagt, ook al is zij niet in goud gevat. Gezegend zijn zij, wier vrede is als een rivier, waarvan de bron zich ver in de heuvels bevindt, en waarvan de stroom helder als kristal, ononderbroken, alsmaar dieper, alsmaar wijder, zich langzaam een weg baant in de richting van de oceaan van eindeloze gelukzaligheid. Inderdaad, het gaat er niet om wáár we zijn, maar wát we zijn; en het gaat er niet om wat we hébben, maar wáár we het hebben – in onszelf of in God – als het gaat om de vraag of we echt gezegende mensen zijn. Vrede is het beste bezit voor een mens, het grootste vermogen voor een gezin en de schoonste erfenis voor nakomelingen. Alwaar de verlossing van de Heere Jezus verschijnt, zijn vrede en vreugde haar zekere metgezellen. Daarom wordt in onze tekst gezegd: ‘In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils’. Als we rechtvaardig gemaakt zijn, mogen we meer dan ooit beseffen dat onze aardse reis maar tijdelijk is en genoegen nemen met een verblijf in tenten in plaats van in landhuizen. Niettemin worden we vereerd met het gezelschap van deze twee hemelse gasten: redding en blijdschap. Daarom benijden we de keizer op de Palatinus in Rome niet, noch enige vorst in zijn marmeren paleis.

			De christelijke vreugde, persoonlijk of als gezin beleefd, is ongetwijfeld zeer terecht. Gelovigen kunnen altijd een reden geven voor de vreugde die in hen is. Waarom zouden we als christelijke gezinnen niet verblijd zijn in de Heere? Als God in gunst op ons neerziet, mogen we in vreugde tot Hem opzien. Zouden we ons niet verblijden over het feit dat Hij Zich over ons verblijdt? God Zelf noemt ons een gelukkig volk. Laten we dan niet leven alsof we dat Woord van Hem zouden willen ontkennen. Zie, mijn broeders en zusters, wat uw tijdelijke problemen ook mogen zijn, alle dingen werken mee voor uw bestwil. Mag u zich daarom niet verblijden te allen tijde (Fil. 4:4)? Ofschoon ieder medicijn dat aan uw dagelijkse portie toegevoegd wordt, bitter is, is datgene wat u toegediend wordt, heilzaam voor u. En ook al schijnen zoveel gebeurtenissen tegen u te zijn, toch is de gang, die God in Zijn voorzienigheid met u gaat, vol goddelijke wijsheid en genade. Alles wat voorvalt in de geschiedenis van uw gezin – geboorte of dood, aankomst of vertrek, verlies of winst, vreugde of verdriet, ziekte of gezondheid – zal uiteindelijk als vrucht het hoogste goed opleveren. Beoordeel niet ieder radertje apart, maar zie wat heel de machinerie uiteindelijk voortbrengt. Voor mij is het een heerlijke gedachte, dat geen stofje in een maartse windvlaag en geen druppel in een regenbui in april aan het toeval wordt prijsgegeven, maar dat de hand van de HEERE alles bestuurt. Daarom vertrouw ik erop dat  – in grote en in kleine dingen – die mens nooit schade zal lijden, die is gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste (Ps. 91:1).

			Behalve het bovengenoemde mogen we ons ook verheugen in de vergeving der zonden. Dit is de eerste zegening waarvan David zingt in Ps. 103, en het is de voorbereiding voor alle andere zegeningen. Als de zonde vergeven is, behoort alle bitterheid tot het verleden, immers dit is de eigenlijke alsem en gal van ons leven. Nu Goliath uit Gath aan zijn voorhoofd is geslagen, telt de rest van het Filistijnse leger eigenlijk niet meer. Als de zonde weg is, is de zwarte wolk die ons met een eeuwig noodweer bedreigde, verdwenen, en verdrijft de zon de rest van de wolken als flarden morgenmist. Zelfs de dood heeft zijn verschrikking verloren nu de zonde weg is. Het is een bijzondere angel – we kunnen in zijn nabijheid zoeken naar honing! Als de dood ons huis binnenkomt en onze dierbaren wegneemt, zijn ze bij Christus, wat verreweg het beste is. En wanneer de dood ons wegneemt, zal ons sterven winst zijn. Want: ‘alzo zullen wij altoos bij den Heere wezen’ (I Thess. 4:17). Zoals heel het leven een andere kleur aanneemt zodra de zonde is vergeven, ziet de dood er voor wie in Jezus gelooft anders uit. Die gewichtige zak? is zo veranderd dat we er zelfs naar uit kunnen zien ‘ons ’s avonds uit te kleden om te gaan rusten in God.’

			Wat op aarde kan u, die God vreest, verontrusten? ‘Nou’, zegt u, ‘ik zou u duizend zorgen kunnen opnoemen’. Dat zal wel, maar als u dat gedaan zou hebben, zou ik u zeggen dat er geen reden is om voor één van die bang te zijn. Er staat geschreven: ‘Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken’ (Jes. 54:17). En: ‘Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen’ (Ps. 84:12). En op een andere plaats: ‘Alles is uwe. Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Céfas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods’ (I Kor. 3:21-23). ‘Zij zijn het zaad der gezegenden des HEEREN, en hun nakomelingen met hen’ (Jes. 65:23). Laten we daarom niet als de Egyptenaars doen, die huiverden in de duisternis die ze haast tasten konden, maar liever handelen als de mensen in de dagen van Salomo, die aten, dronken en vrolijk waren, en vrede kenden zonder einde.

			Ik zou aan de jonggehuwden in ons midden willen vragen: jullie, die pas gestart zijn in het leven, hoe kun je geluk verwachten als je het niet in God zoekt? Jullie hebben elkaar je hart gegeven. O, dat jullie je hart ook aan Christus hadden gegeven, dan zou je aan Iemand verbonden zijn, van Wie je nooit gescheiden kunt worden! En als je één in Christus bent, zul je vastere gronden voor eenheid hebben dan natuurlijke aantrekkingskracht kan schenken. Er zal een kortstondige scheiding van het lichaam plaatsvinden als één van beiden wordt thuisgehaald, maar je zult elkaar terugzien en voor altijd dezelfde hemel bewonen. Een verbond dat in de HEERE gesloten wordt, is een verbond dat door Hem gezegend wordt. Zie erop toe dat je begint zoals je ook van plan bent dóór te gaan, namelijk met die zegen die rijk maakt, zonder dat er smart bijgevoegd wordt (Spr. 10:22). En als je hoopt dat je huis gelukkig zal zijn en je kinderen – die God je moge geven – je troostvol en aangenaam zullen zijn, moeten eerst jullie eigen zielen recht voor God staan. Want als de HEERE de God van de ouders is, zal Hij ook de God van hun zaad zijn. De God van Abraham is ook de God van Izak, en de God van Jakob en van Jozef, want Hij blijft van geslacht tot geslacht trouw aan degenen die Hem liefhebben. Hij verstoot Zijn volk niet, noch hun kinderen. Maar als je een Ismaël bent, wat moet er dan van je kinderen terechtkomen? Als je zelf ver van God leeft, hoe kun je dan hopen dat je nageslacht dicht bij Hem zal zijn?

			Om op mijn eerste punt terug te komen: Gods volk is een gelukkig volk, en hun gezinnen zijn gelukkige gezinnen. Als er hier een of andere christen zou klagen: ‘ik ben thuis niet gelukkig’, zou ik willen weten: ‘beste vriend, is dat misschien je eigen schuld?’ Nee, word nu niet boos, ik stel die vraag met opzet, omdat ik al vaak gemerkt heb dat degenen die klagen dat ze thuis zo ongelukkig zijn, zelf de hoofdoorzaak daarvan zijn. Een mens krijgt dikwijls op zijn eigen bordje wat hij anderen heeft voorgeschoteld. En als ik iemand tegenkom, die roept: ‘er is geen liefde in de kerk’, kun je zo’n uitspraak heel goed vertalen als: ‘er is geen liefde in mij’. Als iemand zegt: ‘bij mij thuis is iedereen fout, behalve ik’, voel je toch op je klompen aan dat hij zijn ogen goed de kost heeft gegeven om andermans fouten te ontdekken, maar dat hij zichzelf nooit echt heeft gezien? Wie gekleurde brillenglazen draagt, ziet alle dingen gekleurd.

			‘Helaas!’ roept weer een ander. ‘Ik ben niet gelukkig, terwijl ik het zo graag wil zijn!’ Weet je wel, beste vriend, wat het geheim is van het krijgen van geluk? Het antwoord is heel eenvoudig: probeer niet jezelf gelukkig te maken, maar span je in om anderen gelukkig te maken. Wees welgemoed en monter degenen op die om je heen staan. Ik dank God ervoor dat ik nooit aan de gedachte ten prooi gevallen ben alsof er iets deugdzaams zit in een treurig voorkomen. Sommigen denken dat het goed is om ‘ellendige zondaren’ te zijn, maar het is vast en zeker beter ‘gelukkige heiligen’ te zijn. Draag onder de beroerdste weersomstandigheden altijd wat zonneschijn met u. Een frons kan sommigen goed doen, een glimlach zal meer mensen beïnvloeden. Een beroemd Frans staatsman had zo’n angstwekkend voorkomen dat een jongen hem eens vroeg of zijn gezicht hem geen pijn deed. Ik geloof vast dat je sommige mensen, die voor bijzonder ‘degelijk’ doorgaan, dezelfde vraag zou kunnen stellen, omdat ze gewoonlijk zo’n droefgeestigheid met zich meedragen, dat je haast zou denken dat het in hen geheel nacht moet zijn. Laat het met ons niet zo zijn, maar laat het licht van de liefde her en der rond ons levenspad boeketten van opgewektheid uit de grond doen schieten. Er staan genoeg treurwilgen langs onze waters; ik wou dat er meer waterlelies in waren. Meer genade zou ons in staat stellen meer te roemen in de HEERE en ons te verheugen met een gedurige vreugde. Tot zover over ons eerste punt: er is vreugde in de tenten der rechtvaardigen.

			Deze vreugde moet geuit worden

			‘In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils’. We moeten onze vreugde voorzien van een tong, en zo onze blijdschap tot spreken brengen. Deze stem moet dagelijks gehoord worden, van de morgen tot de avond, totdat de rust van de nacht op ieder neerdaalt. Het mag in elk geval nooit gemist worden in de dagelijkse bijeenkomsten voor het gemeenschappelijk gebed met het hele gezin. Het behoort een blijde gebeurtenis te zijn als we elkaar ontmoeten om Gods Woord te lezen en samen te bidden. Het is ook een goede zaak als we bij zulke gelegenheden kunnen zingen. Over het gezinsgebed zegt Matthew Henry ergens: ‘Het is goed, als iemand bidt. Het is beter als mensen bidden en bijbellezen. Wie bidt, bijbelleest en een geestelijk lied zingt, doet het het best.’ Dat was, zoals gewoonlijk, een wijze en godvruchtige opmerking van Henry. Ik wilde wel dat er meer naar hem geluisterd werd. Als u die drie dingen – bidden, bijbellezen en zingen – niet kunt volbrengen zoals u wel zou willen, meng dan de lofzang met uw gebed door in uw bidden meer vreugde en dankzegging te leggen dan u gewoon bent te doen. Laat de huisgodsdienst niet ontaarden in een duffe formaliteit, maar leg uw hart erin, zodat er vreugde mag zijn in het naderen tot de HEERE en geen vermoeidheid. Waar het gezinsgebed ontbreekt, kunnen we niet verwachten dat de kinderen in de vreze des HEEREN opgroeien of dat het huishouden mag uitzien naar het beleven van het echte geluk.

			Misschien hebben sommigen van u nog geen begin gemaakt met het gezinsgebed, omdat ze nog maar pas bekeerd zijn. Begin er dan ogenblikkelijk mee, als dat kan. Laat deze dag niet eindigen zonder het geprobeerd te hebben. Ik hoor echter iemand zeggen: ‘Ik heb nooit hardop gebeden.’ Begin er dan meteen mee, broeder. ‘Maar ik ben bang.’ Bang voor uw vrouw, soms? Dat is vast en zeker heel erg. Ik heb veel medelijden met u als man, omdat zij de laatste vrouw op aarde is voor wie u bang zou moeten zijn. ‘O, maar ik heb vast halverwege geen woorden meer!’ Dat hoeft geen groot probleem te zijn; zo’n gebed is vaak de beste manier om de HEERE aan te lopen. Maar zou dat bezwaar van u niet voort kunnen komen uit hoogmoed? U wilt alleen bidden in aanwezigheid van uw gezin als u het goed kunt, zodat u op die manier hun waardering zult oogsten! Schud die geest van u af, en denk alleen aan God, tot Wie u gaat spreken. De taal zal het verlangen van uw hart volgen en voordat u het weet zult u banger zijn voor uw woordenvloed dan voor de stiltes. Het ijs moet alleen gebroken worden. Bid de Heere Jezus of Hij de stomme geest wil uitwerpen en u zal bevrijden van diens kracht.

			Als de man en vader de huisgodsdienst niet wil leiden, moet de vrouw het doen. Maar hoe dan ook: laat er geen dag voorbij gaan zonder gezinsgebed. Een huis zonder zulk gebed is een huis zonder dak. Een dag zonder zulk gebed is een dag zonder zegen. Zegt u tegen mij: ‘Helaas! Beste dominee, mijn man is niet bekeerd’? Dan zeg ik, geliefde zuster, span u in om in gebed te gaan met de kinderen en doe het dan maar zelf. Ik herinner mij, dat wanneer mijn vader elders het Evangelie verkondigde, mijn moeder altijd zijn plaats innam bij het familie-altaar. En in mijn eigen gezin, als ik er niet ben, en mijn lieve vrouw ziek geweest is, zouden mijn zoons, hoewel ze nog maar jongens zijn, niet aarzelen om de Bijbel voor te lezen en te bidden. Ons huis kan niet zonder gebed zijn. Dat zou heidens, zelfs atheïstisch zijn.

			Er zijn in alle christelijke gezinnen vaak genoeg gelegenheden die aanleiding geven tot heilige vreugde en die moeten altijd op de juiste wijze en van harte benut worden. Uit heilige vreugde komt nooit iets slechts voort, hoe veel we het ook zouden beoefenen. Je kunt gemakkelijk te veel honing eten, maar je kunt je nooit te veel genieten van de vreugde in God. Verjaardagen en allerlei jubilea en familiebijeenkomsten in allerlei soorten en maten zijn de dagen waarop we het leven met ons hart ‘op muziek behoren te zetten’. Verder zou het goed zijn als er in onze huizen vaker gezongen werd. Als de leden van een gezin gewend zijn alleen of samen te zingen, verdrijft dat de sleur, weert het kwade gedachten af en wekt het de algemene lofprijzing op. Natuurlijk moet je dit punt – net als alle andere – met gezond verstand aanpakken, maar als wereldlingen in staat zijn liederen te zingen, moeten wij niet moeilijk doen over het zingen van psalmen.

			Ik heb een aantal zeer gelukkige mensen gekend, die altijd psalmen, gezangen en geestelijke liederen neurieden. Ik heb een huisknecht gekend, die gewend was om te zingen onder het afwassen, en volgens hem maakte dat het werk een stuk gemakkelijker. Het is een belangrijke zaak om te zingen onder het werken. Fluit desnoods een beetje, als je niet zingen kunt, zoals een oude methodist mij vanmorgen zei, toen ik hem ontmoette – die liep alsmaar te fluiten, zolang hij onderweg was. En wanneer hij aan het werk was op het veld, deed hij precies hetzelfde. Ik vroeg hem wat hem toch dreef om aldoor te ‘zingen’. Hij antwoordde: ‘Nu, ik noem het geen zingen, het is maar wat gefluit, maar voor mij is het toch een soort zingen; zingen met mijn hart. Ik zing op deze manier omdat ik zo blij ben in de Heere. God heeft mij gered en mij op de weg naar de hemel geplaatst. Waarom zou ik dan niet zingen?’ Wat voor herrie horen we soms van de goddelozen als ze hun afgoden dienen! Ze maken een hels kabaal met hun liederen, hun geschreeuw en hun godslasteringen. Waarom zouden wij geen vrolijk geluid voor de HEERE onze God maken? Ik raad u aan het uit te proberen in uw eigen huizen: om de HEERE letterlijk te prijzen met uw stem in heilig gezang.

			En als u echt niet kúnt zingen, laat dan toch ‘de stem des gejuichs en des heils’ in uw tenten openbaar komen door een voortdurende opgewektheid, ook tijdens het dragen van pijn en armoede, verliezen en kruisen. Word niet terneergeslagen, geliefd kind van God, en als u het bent: berisp uzelf erom en zeg: ‘Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts’ (Ps. 42:6).

			Vreugde is de normale gesteldheid van een christen. Als hij is zoals hij behoort te zijn, verheugt zijn hart zich in de Heere. Luidt niet het apostolisch bevel als volgt: ‘Verblijdt u in den Heere te allen tijd’? (Fil. 4:4) Als u zich ooit buiten die uitdrukking ‘te allen tijd’ kunt begeven, mag u stoppen met zich verblijden. Maar dat kunt u niet; daarom gebiedt Paulus uitdrukkelijk: ‘Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.’ Stapel de vreugden maar op. Verblijdt u en verheugt u en verblijdt u daarna opnieuw.

			Waarom zouden Koningskinderen
Hun dagen slijten in de rouw?

			Waarom zouden de kinderen van de Koning der koningen niet al hun dagen in blijdschap voortgaan, en hun vreugde zodanig uiten dat anderen het opmerken? O, lieve vrienden, als we in de huizen van mensen zouden gaan, die God niet kennen, zouden we een heel ander geluid te horen krijgen. Daar is het afschuwelijke geluid van de dronkaard, die tekeer gaat tegen de vrouw, die hij beloofd had te beminnen en te koesteren, maar wier leven hij tot een hel maakt, terwijl de kleine kinderen de trap oprennen om zich uit de voeten te maken, weg van vader. Het is verschrikkelijk als het er thuis zo aan toe gaat, en er zijn veel van dat soort huizen. En in andere woningen, waar dan weliswaar geen sprake is van dronkenschap, zijn er mannen die God ook niet vrezen, die binnenkomen en razen en tieren alsof iedereen zijn slaaf is. Er is misschien een vrouw, die een slons en een sloddervos is, en die ondertussen haar huis ongelukkig maakt met haar roddel en ijdel gepraat, waardoor ze elke gedachte aan het ware geluk verdrijft. Dit soort dingen horen niet en zouden niet moeten voorkomen.

			God geve dat uw huis zo niet is, maar dat ieder die uw woning binnenkomt, overtuigd wordt van Gods aanwezigheid daar, voornamelijk vanwege het feit dat u een gelukkige, blije, opgewekte en dankbare christen bent, die goed spreekt van Gods Naam, en zich in geen enkel gezelschap schaamt voor de belijdenis dat u een soldaat van het kruis bent en een volgeling van het Lam! God geve u meer en meer van deze geest in al uw huishoudens! Heel de kerk zal gezegend worden als ieder gezin op deze wijze verblijd is in de HEERE en in Zijn grote verlossing!

			Vreugde over wat de HEERE gedaan heeft

			U ziet, lieve vrienden, dat ik een tekst heb, die te lang is om in één preek te behandelen. Daarom moeten we de rest voor een andere keer bewaren. Ik wil u echter nog wel vragen te letten op dat lied dat in een heilig huishouden gezongen wordt. Het gaat als volgt: ‘De rechterhand des HEEREN doet krachtige daden; de rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.’ Het is een drieslag, zoals wij en onze kinderen geleerd hebben de drieënige God te loven: ‘Ere zij aan God de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in den beginne, en nu, en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.’

			Hoe zouden we ons als gezinnen moeten verblijden in God, denkend aan alles wat Hij gedaan heeft. Hij heeft de zonde en de satan, de dood en de hel overwonnen! Christus heeft de gevangenis gevangengenomen. Laat ons daarom zingen voor de Heere, want Hij heeft heerlijk getriomfeerd. In de grote overwinning die Hij aan het kruis behaald heeft, is de rechterhand des HEEREN waarlijk verhoogd. De rechterhand van Jehova-Jezus heeft krachtige daden voor ons verricht. Daarom behoren we voor altijd verblijd te zijn en Zijn Naam te prijzen!

			Laat ons vervolgens denken aan wat de HEERE voor ieder van ons afzonderlijk gedaan heeft. We waren gevangenen onder de heerschappij van de zonde en de satan. Hij echter leidde ons uit door een sterke hand en een uitgestrekte arm, zoals Hij Israël bevrijdde van de Egyptenaren. Onze zonden achtervolgden ons, zodat we de wanhoop nabij waren. De HEERE echter bewerkte onze bevrijding, rukte ons uit de handen van onze machtige vijanden en plaatste ons op heerlijke wijze in de vrijheid. Waarlijk, ‘de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.’

			Sedertdien heeft de HEERE ons geholpen door Zijn voorzienige leiding, ons uit allerlei vurige verzoekingen bevrijd en ons standvastig doen volharden als onze tegenstander ons met zijn gemene aanvallen ten val wilde brengen. ‘De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.’ Als ik terugzie op mijn eigen leven, weet ik nooit waar te beginnen met het prijzen van God, en als ik begin, weet ik niet wanneer ik moet ophouden. ‘O mijn ziel, u hebt de sterke vertreden!’ Ook in uw situatie, beste vriend, is de rechterhand des HEEREN verhoogd door u kracht temidden van zwakheid te verlenen en u te helpen ondanks uw vele falen en feilen. Kan ieder van u in zijn eigen leven opmerken wat de hand des HEEREN voor u aan het doen is? Denkt u ook niet, dat uw gezinnen behoorden uit te breken in lofzangen van dankbaarheid?

			Als het werk van de HEERE voorspoedig is, als u naar huis gaat na een kerkdienst waarin velen hun geloof in Christus beleden hebben; als u het doopbassin vol mensen gezien hebt die kwamen om zich symbolisch te laten begraven met Christus; als u de kerk in menigte ziet uitbreken ter rechter- en ter linkerhand; als u ziet dat nieuwe zendingsposten en zondagsscholen geopend worden en steeds meer werkers bezig zijn in dienst van de Meester… zouden uw harten niet moeten dansen van vreugde terwijl u zingt: ‘De rechterhand des HEEREN doet krachtige daden. De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden’.

			En als u grote zondaren bekeerd ziet worden… als de dronkaard zijn glas verlaat, de vloeker zijn vuile mond wast om de lof van God te gaan zingen; als een verhard, ongelovig en sceptisch mens als een kind buigt aan Jezus’ voeten… zouden onze gezinnen en wijzelf daar, staande bij ons familie-altaar, geen reden tot vreugde in moeten vinden? Ik geloof vast van wel. En als u de zendelingen hoort vertellen hoeveel vrucht ze op hun werk ontvangen hebben; dat de heidenen zich tot de HEERE wenden en de natiën het licht van Christus beginnen te onvangen… zouden we dan geen hoogtijdag moeten vieren en zeggen: ‘Dit is de dag, dien de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen en verblijd zijn’ (Ps. 118:24). Ik wil dat onze gezinnen meer en meer meedoen met de vreugde van het grote huisgezin van God, totdat onze kleine families opgaan in die ene grote familie in hemel en op aarde. Ja, totdat onze afzonderlijke stammen deel worden van het ene grote Israël Gods; totdat wij en al onze familie en vrienden één lichaam zijn in Christus, en de Heere prijzen, Die ons verheerlijkte Hoofd is.

			Maar ach, lieve vrienden, wij moeten elk voor onszelf beginnen met het beoefenen van het persoonlijke geloof in de Heere Jezus Christus! Sommigen die hier zijn, kennen de Heere nog niet. U kunt anderen niet gelukkig maken terwijl u zelf het ware geheim van het geluk nog mist. Toch wenst u wel om voor anderen een fontein van zegeningen te zijn, is het niet waar? U verlangt er niet naar hen te kwetsen, toch? Toch doet u, die uitwendig voor deugdzame mensen doorgaat, zolang u uw harten niet aan God overgeeft, andere mensen een hoop kwaad, door hen wijs te maken dat het wel genoeg is om deugdzaam en oprecht te leven, en dat het niet nodig is om tot Christus te gaan, onze zonden te belijden en van Hem een nieuw hart en een oprechte geest te ontvangen. U zorgt er met uw slechte voorbeeld voor dat ook anderen zo gaan praten.

			En wat u betreft, die jaar in jaar uit de kerk bezoekt, maar nauwelijks een zegen vraagt voor uw eten en nog minder uw kinderen bij u neemt om ze van Christus te vertellen: denk eraan dat u die kinderen terug zult zien op de Dag des Oordeels. Wat zullen ze tegen u als ouders zeggen, als u hun zielen zult hebben verwaarloosd? U werkt heel hard, misschien, om hun dagelijks brood te verdienen en hen kleren te kunnen aantrekken en u houdt veel van hen. Die liefde, die alleen zorgt voor het lichaam, is echter maar schamel, en strekt zich eigenlijk niet uit tot het échte kind, dat wil zeggen tot de ziel die in het kind, is. Als iemand u midden in de nacht zou wekken en zou zeggen: ‘Die Jan van u is niet thuis’, zou dat behoorlijk veel deining in uw huis geven. U zou niet kunnen slapen als kleine Jan zich buiten in de kou zou bevinden. Ik wens dat ik sommige ouders hier zou kunnen wekken, die zelf wel gered zijn, maar kinderen hebben die onbekeerd zijn. Bid dat ze gered zullen worden voor ze van onder uw dak vertrekken.

			Gisteren ontmoette ik een vrouw die zich bij de kerk wilde aansluiten. Haar grote zorg was dat al haar kinderen goddeloos zijn, en dat ze niet meer zó met hen kan spreken als toen ze nog bij haar in huis woonden. Toentertijd zocht ze hun zaligheid niet, en nu was die tijd voorbij, want het waren volwassen mannen en vrouwen geworden, die weinig waarde hechten aan de woorden van hun moeder.

			Ik heb veel liever datgene aangehoord, wat twee kinderen me nog maar een week of twee geleden vertelden. De ene zei: ‘Ik vond vrede aan moeders knieën’. De andere zei daarop: ‘Ik vond vrede met God aan moeders knieën’. Moeders knie is een bekoorlijke plaats voor een kind om de Zaligmaker te vinden. Laten uw knieën daartoe gewijd zijn totdat uw kinderen op die plaats tot  God gaan. Zou u ze niet apart nemen, met hen bidden en tot hen spreken over hun zielen? Als u dat doet, durf ik te beloven dat u haast alles tot een goed einde zult brengen. Als ik ooit hoor van kinderen van goede mensen die op het verkeerde pad terechtkomen, en ik heb de gelegenheid om te zoeken naar een oorzaak, is er in het algemeen ook wel een te vinden. Ik hoorde eens van de zoons van een dominee, die stuk voor stuk slechterikken waren. Toen ik dat gezin in ogenschouw nam, was het me al een raadsel hoe de dominee de preekstoel durfde te beklimmen, aangezien zijn eigen voorbeeld totaal ongeschikt was om zijn kinderen tot de Zaligmaker te leiden. Elk geval staat natuurlijk op zichzelf, maar ik geloof dat als er met het gezin gebeden wordt, in het huis heilige vreugde gevonden wordt, de ouders een heilig voorbeeld geven en ernstig met en voor hun kinderen pleiten aan de genadetroon, Salomo’s woorden nog altijd gelden: ‘Leer de jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken’ (Spr. 22:6). O, lieve vrienden, moge mijn tekst waarheid worden voor u allen. De HEERE geve het, om Jezus’ wil!

			Amen.

			Wat ouders en ambtsdragers verblijdt

			‘Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.’
(3 Joh:4)

			Johannes spreekt hier over zichzelf alsof hij een vader is. Daarom staan we ouders toe dat ze de taal van deze tekst ook zelf bezigen. Ik ben er zeker van dat veel van de vaders en moeders die op dit moment onder ons zijn, in waarheid kunnen zeggen: “Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.” Johannes was echter niet naar het vlees de vader van zijn geadresseerden. Hij was hun geestelijke vader. Het was door middel van zijn ambtswerk dat ze tot het nieuwe leven gebracht waren. Zijn verhouding tot hen bestond hierin dat hij het instrument tot hun bekering was geweest, en naderhand vaderlijke zorg had getoond door hen van hemels voedsel en godzalig onderwijs te voorzien. Daarom moeten we de woorden – na ze in deze preek eerst op de ouders te betrekken – ook in hun oorspronkelijke zin verstaan als de hartetaal van alle ware pastors: “Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.”

			Oudervreugde

			Eén van de dingen die een ouder de meeste vreugde verschaft, is dat de kinderen in de waarheid wandelen. Er is niets heerlijkers dan dat. Om te beginnen merken we daarover op dat deze vreugde alleen gesmaakt kan worden door christelijke vaders en moeders. Ouders kunnen deze tekst alleen van harte nazeggen als ze zelf ook in de waarheid wandelen. Er is geen wolf die verlangt dat zijn jongen in schapen zullen veranderen. Een onbekeerde hecht weinig waarde aan de bekering van zijn kinderen, aangezien hij er zelf ook niets om geeft. Wie zijn eigen ziel niet kostbaar acht, doet dat evenmin met de zielen van zijn nakomelingen. Wie Christus voor zichzelf afwijst, is er ook niet van gecharmeerd als zijn kinderen Hem aannemen. Abraham bad voor Ismaël, maar ik lees nergens dat Ismaël voor zijn zoon Nebajoth gebeden heeft.

			Ik ben bang dat velen, zelfs onder belijdende christenen, mijn tekst niet van harte zouden kunnen nazeggen. Ze zoeken in hun kroost andere soorten van blijdschap, maar geven er weinig om of ze in de waarheid wandelen of niet. Ze zijn blij als hun kinderen lichamelijk gezond zijn, maar malen er niet om als ze blijven lijden aan de melaatsheid van de zonde. Ze verblijden zich over hun leuke uiterlijk, maar vragen zich niet af of ze al genade gevonden hebben in de ogen des HEEREN. Een meisje krijgt zilveren muiltjes aan de voeten, maar de ouders vragen zich nooit af of ze op de brede of op de smalle weg loopt. Het is heel pijnlijk te moeten zien dat sommige belijdende christenen tevreden zijn zolang hun kinderen goed kunnen leren of goed handel kunnen drijven, terwijl ze geen merktekenen van een vernieuwde natuur vertonen. Als ze maar slagen voor hun examens en geschikt lijken te zijn voor de strijd om het dagelijks bestaan, vergeten hun ouders dat de kinderen door Gods genade moeten worden toegerust met de geestelijke wapenrusting Gods.

			Helaas! Het zal – als onze kinderen de kroon des levens mislopen – een schrale troost zijn dat ze op het gebied van literatuur of kunst gelauwerd werden. Velen, die beter zouden moeten weten, achten zichzelf buitengewoon gezegend in hun nageslacht, als de kinderen rijk worden, een goed huwelijk aangaan, uitmunten in winstgevende ondernemingen of handel of uitblinken in het beroep dat ze verkozen hebben. Hun ouders gaan in een juichstemming slapen en staan met een tevreden gevoel op vanwege al hun successen, ofschoon hun jongens hard op weg zijn naar de hel. Ze hebben geen grotere vreugde dan over schatten, die door roest verdorven worden. Hoewel noch hun zoons noch hun dochters enig teken van wedergeboorte vertonen, of enig bewijs dat ze rijk zijn in God, geen spoor aan de dag leggen van verkiezende liefde of verlossende genade of van wederbarende kracht van de Heilige Geest, zijn hun ouders niettemin tevreden met hun toestand. Nu, ik kan van zulke kerkelijke ouders alleen maar zeggen dat ze er niet naar hoeven te raden of ze wel of geen ware christen zijn. En als ze zich dat soort vragen helemaal niet stellen, moeten ze ons toestaan er dan toch de nodige twijfels over te hebben. Als het hart van een mens werkelijk recht is voor God, en hijzelf verlost is van de toekomende toorn, levend in het licht van het aangezicht van zijn hemelse Vader, is het zéker dat hij bezorgd is over de zielen van zijn kinderen. Voor zo iemand wegen die onsterfelijke zielen zwáár. Hij beseft dat niets hem meer vreugde kan geven dan te horen dat zijn kinderen in de waarheid wandelen. Oordeel vanmorgen voor uzelf, geliefden, aan de hand van de lieflijke, maar tegelijkertijd indringende toetssteen van onze tekst. Als u belijdende christenen bent, maar niet kunt zeggen dat u geen grotere vreugde kent dan de bekering van uw kinderen, heeft u reden zich af te vragen of u ooit echt uw geloof heeft kunnen belijden.

			We moeten vervolgens opmerken, dat de vreugde waarvan hier sprake is bijzonder is vanwege het voorwerp ervan. De wijze van uitdrukken moeten we goed op ons laten inwerken. Johannes heeft deze woorden niet zomaar even opgeschreven, maar een heleboel gedachten erin samengebald. Hij zegt: ‘Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.’ Welnu, geliefde ouders, het is al een heel grote vreugde voor ons als onze kinderen de waarheid leren. Ik hoop dat u er niet één de kans geeft om op te groeien en uw huis te verlaten zonder de leerstellingen van de Schrift te kennen en zonder dat u ze zo’n helder mogelijk beeld hebt gegeven van de grote principes en het plan van de verlossing. Als we merken dat onze kinderen, als we ze een vraag stellen, een gedegen kennis hebben van het Evangelie, geworteld en gegrond in de waarheid, is dat een grote vreugde voor ons, en dat hoort het ook te zijn.

			Het is echter een nog grotere vreugde als diezelfde kinderen de waarheid ondervinden. Immers, het is helaas zo dat we de waarheid kunnen kennen én er toch mee verloren gaan, als we er zelf de kracht niet van gevoelen. Ouder, was uw hart niet verblijd toen u de eerste traan van berouw in het oog van uw meisje zag blinken? Sprong uw hart niet op van vreugde toen uw zoon kon zeggen: ‘vader, ik vertrouw dat ik geloof heb en gered ben door Gods genade’? Jawel, het geeft een grotere vreugde als ze de kracht van de waarheid gevoelen dan wanneer het zou blijven bij het voorgaande. Het zou het heilige streven van alle ouders moeten zijn dat heel hun huis vernieuwd mocht worden door de Heilige Geest. 

			Het is een grote vreugde als onze kinderen hun beleving van de waarheid openlijk uitspreken. Dat ze het weten en voelen en uiteindelijk ook de moed hebben om te zeggen: ‘We willen Gods volk vergezellen omdat we mogen geloven bij hen te horen.’ Vreugdevol als een huwelijksdag is die dag waarop ouders zien dat hun kind zich overgeeft aan het volk Gods, na eerst zijn hart te hebben overgegeven aan de Christus Gods! De doop van onze gelovige kinderen is voor ons altijd een vreugdevol gebeuren, en zo behoort het ook te zijn. Vóór ons hebben onze ouders God grootgemaakt toen ze ons hoorden zeggen: ‘We staan aan Gods kant’ en we kunnen niet genoeg dankzeggingen doen als wij met onze kinderen dezelfde voorrechten ontvangen.

			Er is echter, geliefden, een stuk zorg dat met dit alles te maken heeft. Als u uw kinderen onderwijst, is er altijd de vrees dat wat ze leren toch niet tot hun profijt zal zijn. En als ze iets ervaren, is er nog altijd de vrees dat het alleen maar een gevoel is; dat het een zaak van de natuur en niet van de genade van Gods Geest is. Zelfs wanneer ze belijden het eigendom van de Heere te zijn, blijft de ernstige vraag hangen: ‘Zal deze belijdenis standhouden? Zullen ze in staat zijn om eraan vast te houden en tot hun laatste uur trouw te zijn aan het geloof?’ Zie, wat dat betreft overstijgt de vreugde van onze tekst alles wat ik tot hiertoe heb genoemd. Ofschoon de genoemde zaken eraan voorafgaan, en de inhoud van de tekst eruit voortvloeit: ‘Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.’ Dat is het punt waar het om gaat, hun praktische godsdienst, het daadwerkelijke bewijs van de kracht die het Evangelie op hun levens uitoefent. Het bewijst dat het onderwijs op de juiste manier ontvangen werd, dat de ervaring niet zomaar wat emotie was en dat de belijdenis geen leugen of vergissing was, maar in waarheid is uitgesproken. Wat zou het zalig zijn als we onze zonen zouden zien opgroeien en dat op een integere, verstandige en oprechte wijze, door genade wandelend in de waarheid. Wat zou het heerlijk zijn als we onze dochters groot zagen worden, in al hun bevalligheid, versierd met een zachtmoedige en stille geest. Groot, als ze mogen uitgroeien – hetzij in onze huizen, of in de gezinnen die ze zelf gaan vormen – tot voorbeelden van zorgzaamheid, godvruchtigheid, zachtmoedigheid en betrouwbaarheid. ‘Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin’, zegt Johannes, en allen onder u aan wie een dergelijke blijdschap mocht worden toebedeeld, kan zeggen: ‘Amen, amen, zo is het’. De blijdschap waarover het hier gaat wordt door bepaalde mensen ervaren en richt zich ook op een bepaald voorwerp.

			Het is een heilzame blijdschap, geliefden, waarin we ons ten volle kunnen uitleven zonder de minste angst, omdat het krachtens haar aard uitstijgt boven alle wereldse vreugden. ‘Niet té’ is een goede regel voor allerlei dingen die met het tijdelijke te maken hebben. In de blijdschap omtrent het wandelen van onze kinderen in de waarheid mogen we ons echter zolang vermaken als we maar willen. In de eerste plaats omdat het een geestelijke blijdschap is en daarom verheven in zijn soort. Daarentegen verblijden we ons niet tot het uiterste in dingen die zicht- en hoorbaar zijn voor onze gewone ogen en oren, omdat dat soort zaken vleselijk zijn en zullen vergaan als mottig kleed of roestig metaal.

			Als we ons echter verblijden in het werk van Gods Geest, is dat een werk dat zal blijven, zelfs nadat deze wereld zal zijn voorbijgegaan. Hanna voelde enige blijdschap over de nieuwe mantel die ze voor de jonge Samuël gemaakt had, maar een veel groter vermaak over het nieuwe hart dat zich reeds vroeg in zijn daden openbaarde. Als onze zoon gekroond zou worden tot koning, zou dat enige vreugde opleveren. Te mogen zien dat onze kinderen tot ‘vorsten over de ganse aarde’ worden gemaakt, volgens de aloude belofte, is een veel groter en goddelijk geluk (vgl. Ps. 45:17). Verblijd u daarin, zonder vrees, want van geestelijke blijdschap raakt een mens nooit bedwelmd. Zulke vreugde vindt zijn oorsprong in de liefde tot God en is daarom aanbevelenswaardig. We vinden het groot als onze kinderen bekeerd worden, omdat we God liefhebben. Uit liefde tot Hem en door Zijn genade, gaven we onszelf eens aan Hem. Nu, jaren later, dringt diezelfde liefde ons ertoe om Hem onze kinderen voor te stellen. Zoals Barzillai op zijn oude dag David verzocht om de persoonlijke diensten van zijn zoon Chimnam te aanvaarden, zo zouden we, wanneer onze eigen krachten afnemen, ons nageslacht aan de HEERE willen voorstellen, opdat ze in Zijn dienst mogen doen wat wij niet meer kunnen. Eenmaal klonk het uit onze mond:

			Al had ik duizend maal tienduizend tongen
Niet één zou stille zijn
Al had ik duizend maal tien duizend harten
Elk zou het Uwe zijn.

			Welnu, aangezien we maar één tong van onszelf hebben, zien we reikhalzend uit naar het moment dat de tongen van onze kinderen de lofprijzingen van de Zaligmaker doen voortklinken. En aangezien we maar één leven op aarde te leven hebben, scheppen we er een behagen in, dat de HEERE de levens die Hij ons in onze kinderen gegeven heeft, in Zijn dienst besteed ziet worden. We roepen: ‘Heere, neem het leven van dit kind en laat het geheel worden besteed in Uw dienst, van zijn vroegste dagen tot de jaren waarin de grijze haren zijn hoofd kronen.’ Het is als in het verhaal van die oude soldaat, die voor zijn koning verschijnt en zegt: ‘Ik ben versleten in uw dienst, maar aangezien u zo’n goede vorst bent heb ik mijn zoon meegebracht opdat hij u van zijn jeugd af aan zal dienen; laat hem de plaats van zijn vader innemen. Moge hij uitmunten in moed en bekwaamheid om zijn vorst en vaderland te dienen’. Welnu, als onze kinderen in de waarheid en in de liefde tot God wandelen, geeft het ons blijdschap omdat ook andere harten aan Zijn dienst worden toegewijd.

			Het is op zijn plaats dat we ons verheugen in de verlossing en de heiligmaking van onze zoons en dochters, omdat dit de manier is waarop het Koninkrijk van Christus in deze wereld wordt uitgebreid. De hand die eens de banier hief in het midden van het strijdgewoel wordt uiteindelijk verlamd door de dood; gelukkig is die banierdrager wiens stervende ogen zijn zoon voorwaarts ziet springen om die staf te grijpen, zodat de banier blijft wapperen boven de troepen. Gelukkige Abraham, die wordt opgevolgd door een Izaäk! Gelukkige David, in wiens voetsporen een Salomo treedt! Gelukkige Loïs, die Eunice tot een dochter had en gelukkige Eunice die Timotheüs tot een zoon kreeg! Dít is de apostolische successie waarin wij geloven, en waarom we tevens bidden. Hoe zullen we in de komende jaren getuige zijn van godvruchtig zaad dat het land zal doen bloeien en de wereld verovert voor Christus? Dat zal slechts gebeuren door middel van Israëls jonge mannen. Wij zullen in vrede slapen onder de groene zoden van de begraafplaats, terwijl andere stemmen zullen klinken in de vergaderingen der heiligen en andere schouders de ark des HEEREN zullen dragen door de woestijn. Waar zijn onze opvolgers? Vanwaar klinken de stemmen van hen die ons werk voortzetten en vanwaar de sterke schouders die nodig zijn? We geloven dat ze vanuit onze kinderen zullen komen, en als God het waar zal maken, zullen we geen grotere vreugde kennen.

			Ik zal u vertellen waarom dit bijzonder een grote vreugde is voor sommige christelijke ouders. Het is vanwege het feit dat ze deze zaak tot een onderwerp van aanhoudend gebed gemaakt hebben. Dat wat tot ons komt door de poort van het gebed, betreedt onze woning met muziek en reidans. Wat u onder tranen gevraagd hebt, ontvangt u met een lach. De vreugde die aan een bepaalde gebedsverhoring beleefd wordt, is in hoge mate evenredig met de mate waarin een worsteling uw gebed vergezelde. Als u wel eens gevoeld hebt dat uw hart bijkans zou breken bij de gedachte dat uw kroost niet spoedig bekeerd zou worden, dan zeg ik u, dat wanneer ze bekeerd worden, u opnieuw het gevoel zou krijgen dat uw hart het zou begeven, maar dan vanwege de vreugde over hun redding! De ogen, die rood geschreid zijn over de dwaasheden van hun jeugd, zullen eens helder glanzen van vreugde over de heilige daden waaraan het werk van God in hun harten herkend zal worden. Het is geen wonder dat Hanna zo zoet heeft gezongen: ze had immers zó vurig gebeden. Toen de HEERE haar verhoorde, werd de vreugde over Zijn antwoord vermeerderd door de voormalige smart van haar gebeden. We hebben geen meerdere blijdschap, dan hierin, dat onze kinderen in de waarheid wandelen. Dit is een goede en geoorloofde blijdschap, die voortspringt uit goede bronnen, daarom mogen we er ons zonder vrees in uitleven!

			Vervolgens is deze blijdschap verlevendigend van aard. Allen die haar eens gevoeld hebben, weten wat voor kracht ze erdoor krijgen. En degenen onder u die het weliswaar nog nooit ervaren hebben, maar er wel naar uitzien, zullen – naar ik geloof – door dat verlangen reeds verlevendigd worden. We verblijden ons over de ene zaak die God schonk, kunnen er echter niet bij blijven stilstaan, maar worden gedrongen om ook aan anderen te denken. Als het God heeft behaagd om de helft van een gezin tot de zaligheid te roepen, is er een honger en een dorst in het hart van de ouders naar deze heerlijke weldaad. Zo’n ouder roept: ‘HEERE, laat hen allen ingebracht mogen worden en géén van hen achterblijven!’ Zijn er sommigen onder u verblijd omdat al hun kinderen bekeerd zijn? Ik weet dat er zulken hier zijn. O, hoe heilig en hemelgezind zouden uw gezinnen moeten zijn als God u zo boven velen van Zijn volk heeft bevoorrecht! Wees zeer dankbaar, en leg – terwijl u zo verheugd bent – de kroon van uw vreugde aan de voeten van uw Zaligmaker. En nu u een kerk in uw eigen huis hebt, zet de praktijk van de huisgodsdienst met des te meer ijver en heiligheid voort, en bid voor anderen dat de HEERE ook hen op een dergelijke wijze zou willen bezoeken.

			Geliefden, zijn sommigen van uw kinderen bekeerd terwijl anderen nog niet gered zijn? Dan beveel ik u: laat wat de HEERE voor sommigen gedaan heeft, u aanmoedigen met betrekking tot de overigen. Als u op uw knieën ligt in de binnenkamer, zeg dan tegen uw hemelse Vader: ‘HEERE, U heeft mij voor een deel van mijn gezin verhoord, ik smeek U daarom, zie in gunst op hen allen neer, want ik kan de gedachte niet verdragen dat enige van mijn kinderen ervoor zou kiezen om Uw vijand te blijven en zou voortgaan op de weg naar de hel. U heeft mij bijzonder blij gemaakt met het vaste vertrouwen dat een deel van mijn geliefden in de waarheid wandelt. Maar ik ben treurig omdat ik aan de levenswijze van anderen zie dat hun hart nog niet veranderd is, zodat ze Uw inzettingen niet houden. HEERE, laat heel mijn gezin eten van het Paaslam en met mij aan Egypte ontkomen, door Uw genade!’ Ik ben er zeker van, geliefden, dat dit uw gevoelen vertolkt, immers elke ware christen verlangt ernaar al zijn kinderen door God geroepen te zien worden. Stel dat ons gezegd zou worden dat er één kind uit ons gezin verloren zou moeten gaan en dat we de opdracht kregen zelf de huiveringwekkende keus te maken wie dat zijn zou… we zouden het nooit op kunnen brengen. Die opdracht zou te afschuwelijk zijn. Maar God zal ons nooit zoiets verschrikkelijks opdragen.

			We hoorden eens van een arm Iers schippersgezin, zeer talrijk én zeer arm. Een welwillende vriend bood de vader aan één van de kleintjes door hem te laten adopteren en onderhouden. Daarvoor moest die vader dat kind wel helemaal weggeven, zodat hij het nooit meer zou zien. Hij mocht nooit meer aanspraak maken op dat kind. De ouders moesten er zelf één uitkiezen. Het is een lang verhaal, maar u kunt zich zelf voorstellen hoe het gesprek tussen die ouders verliep. Vanzelfsprekend konden ze de oudste niet weggeven, om de eenvoudige reden dat hij de eerstgeborene was. De tweede leek zo op zijn moeder. De derde was te zwak en te ziekelijk om het zonder de zorg van zijn eigen moeder te kunnen stellen. Zo leverde elk kind onoverkomelijke bezwaren op, totdat ze bij het jongste kind kwamen… niemand durfde ook maar de gedachte te opperen dat de moeder van die kleine lieveling zou worden beroofd. Zo konden ze geen van de kinderen afstaan. Ze zouden nog eerder de hongerdood sterven, dan één van hen opgeven. Nu, ik ben er zeker van dat als het afstaan van een kind voor de adoptie door een welwillende vriend al zo pijnlijk is, en we niet zouden kunnen besluiten welk kind we daarvoor zouden weggeven, we nog veel minder in staat zouden zijn om te beslissen welk kind we over zouden hebben voor het eeuwig verderf. God verhoede dat we ook maar zouden dénken aan zoiets afschuwelijks! We zouden dag en nacht uitroepen: ‘Nee, HEERE, we kunnen hen niet zien sterven. Spaar hen, zo smeken we U!’ We zouden haast bezet worden met de geest van Mozes: ‘Delg mijn naam liever uit het boek des levens dan dat mijn kinderen verworpen zouden worden. Spaar hen, HEERE! Spaar elk van hen, zonder uitzondering, omwille van Uw ontferming!’ We zouden ten aanzien van het ene of het andere kind geen verschil maken in onze gebeden. Nu, ik ben er zeker van dat zulke verlangens en gevoelens heel terecht zijn en dat het heel verkeerd zou zijn als we het eeuwig verderf van onze eigen kinderen op een kalme en onverstoorbare wijze zouden kunnen overwegen. God heeft u tot ouders gemaakt en Hij verwacht van u niets anders dan dat u zich als een ouder gedraagt. Wat onnatuurlijk is, kan niet goed zijn. Als Vader is Hij Zelf met medelijden vervuld als Zijn kinderen dwalen, en Hij kan ons daarom niet kwalijk nemen als we hetzelfde doen.

			Natuurlijke ouderliefde wordt nergens in de Bijbel bestraft, tenzij het op een dwaze manier de ogen wil sluiten voor de zonde. Zelfs Davids bittere klacht: ‘Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, dat ik, ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon!’ (II Sam. 18:33) is door de HEERE niet bestraft. We lezen evenmin dat God Abraham terecht gewezen heeft omdat hij zei: ‘Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht’ (Gen. 17:18). Deze verlangens zijn zo in overeenstemming met de natuurlijke neigingen die Hij Zelf heeft ingeplant, dat – zelfs als ze niet altijd worden verhoord – toch niet worden berispt. Zelfs als ons kind een Ezau zou blijken te zijn, of een Ismaël of een Absalom, worden toch de gebeden van zijn vader voor hem niet verboden. Hoe zou dat kunnen? Wees nooit bang om te pleiten voor de zielen van uw kinderen; dring maar aan, wees vurig, wees ernstig; niet voor het leven van het kind – dat moet u aan God overlaten. Ook niet voor de gezondheid van het kind – ook dat moet u zien als een zaak van ondergeschikt belang. Doe het voor de ziel van het kind. Wees hierin niet halfslachtig, maar worstel zo hard u kan, en zeg: ‘Ik laat U niet gaan, tenzij Gij mijn kinderen zegent… ieder van hen, hoofd voor hoofd! Hun onwedergeboren staat is mijn diepste zorg. O, HEERE, moge het U behagen hen daaruit te verlossen!’

			Om niet meer te noemen: de hoogwaardige blijdschap waarover we tot u spreken heeft bijzonder verstrekkende gevolgen. Dat merk je als je omgekeerd de vraag stelt: ‘Wat zou er gebeuren als mijn kinderen niet in de waarheid wandelen?’ Welnu, dat betekent dat we levenslang vele smarten te verduren hebben, slapeloze nachten en dagen vol ongerustheid. Ik heb goede en sterke mensen zien instorten onder het gewicht van de dagelijks terugkerende zorgen die veroorzaakt werden door hun kinderen. ‘Kinderen’, heeft iemand eens gezegd, ‘zijn twijfelachtige zegeningen’ en hij zat er niet ver naast. Het zijn zegeningen en ze kunnen door God gemaakt worden tot de voortreffelijkste zegeningen. Als ze echter opgroeien tot onvaste, onreine en goddeloze mensen, zullen ze ons hartzeer verschaffen.

			Hoeveel feller dan een slangenbeet
Is een kind, dat niet te danken weet

			Geen kruis is zo moeilijk te dragen als een levend kruis. Zoals ik een vrouw beklaag die verbonden is aan een goddeloze echtgenoot, of een man die een ongelijk juk is aangegaan met een echtgenote zonder genade, zo beklaag ik de vader wiens kinderen niet in de waarheid wandelen, terwijl de man zelf een toegewijd christen is. Moet het altijd zo wezen, dat de vader naar Gods huis gaat en de zoon naar het wijnhuis? Moet de vader de liederen Sions zingen, terwijl zijn zoon en dochter Belials balladen uitkramen? Moeten wij alleen de gang maken naar de avondmaalstafel, terwijl onze kinderen van ons gescheiden zijn? Moeten we voortgaan op de weg der heiligheid en het pad des vredes, terwijl we moeten aanzien dat onze geliefden met de massa op de brede weg reizen, verachtend wat we aanprijzen, opstandig tegenover Hem, Die wij aanbidden? God geve dat het niet zo zal zijn, maar het is wel een heel ernstige gedachte.

			Nog ernstiger wordt het, als we onze ogen over de doodsjordaan slaan op de eeuwigheid die daarachter ligt. Stel dat onze kinderen niet in de waarheid wandelen en sterven zonder behouden te zijn? Er kunnen in de hemel geen tranen geschreid worden; maar als dat wel zou kunnen, zouden de hemelingen vanaf de muren van het Nieuw Jeruzalem neerzien en beken van tranen storten over het gezicht van hun kinderen in de vlammen van de hel: voorgoed verdoemd, voorgoed buiten hoop. Wat zou het zijn als degenen, die we ter wereld brachten, zouden wenen en tandenknarsen in de pijn terwijl wij het aangezicht van onze Vader in de hemel mogen aanschouwen! Denk eraan dat het moment van scheiding onvermijdelijk komt. O, onbezonnen jongeren! Tussen jullie en jullie ouders moet er een eeuwige scheiding komen. Kunnen jullie die gedachte verdragen? Misschien zullen jullie ouders deze wereld als eerste verlaten: o, laat hun afscheid jullie gewetens treffen en jullie ertoe brengen om hen te volgen naar de hemel! Maar als jullie het eerst gaan, zondaars zonder berouw of vergiffenis, zullen jullie ouders een dubbel wee klagen in hun stervensuur. Hoe droevig was het verschil dat ik al vaak moest opmerken als ik naar de begrafenis van allerlei jongeren ging. Ik heb met een moeder gesproken, die mij een mooi verhaal kon vertellen over haar meisje; wat ze in haar leven gedaan had en wat ze bij het sterven gezegd had, en we spraken met elkaar voordat we naar het graf gingen met een smart die dusdanig getemperd was, dat het haast blijdschap leek te zijn, zodat ik niet wist of ik haar moest condoleren of feliciteren.

			In andere gevallen ben ik sterfhuizen binnengegaan waar mijn mond gesnoerd werd. Ik heb enkele vragen gesteld, waarop ik nauwelijks antwoord kreeg. Ik durfde de laatste ernst nauwelijks aan te roeren. Soms fluisterde een vader tegen me: ‘Het ergste van alles is, dominee, dat we geen bewijs van bekering hebben. We zouden graag afscheid van onze geliefde genomen hebben als we maar een of ander teken hadden gehad dat het goed is. Het breekt het hart van mijn vrouw, dominee. Wilt u proberen haar te troosten?’ Ik heb ondervonden dat ik een slechte vertrooster ben, want smart zonder hoop is inderdaad wáre smart. Ik bid dat het nooit het lot zal zijn van iemand hier, om te moeten wenen over onze volwassen geworden zoons of dochters, die in dubbele zin dood zijn! Het ware beter dat ze nooit geboren waren of dat ze waren vergaan als een ontijdige vrucht, dan dat ze hadden geleefd om de God van hun vader en de Verlosser van hun moeder te onteren en om vervolgens in hun sterven te moeten horen: ‘Gaat weg van Mij, gij vervloekten’, en dat van dezelfde lippen, die tot hun ouders zullen zeggen: ‘Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërf dat Koninkrijk dat voor u weggelegd is.’ De grootheid van de vreugde die ons te wachten staat is evenredig aan de verschrikking van het tegendeel. Ik bid van harte dat die onbeschrijflijke rampzaligheid nooit iemand van ons of van onze gezinnen zal overkomen.

			Tot dusver heb ik de tekst toegepast op de ouders. Nu ga ik over tot het toepassen ervan op mijzelf en mijn ambtsbroeders.

			De grootste beloning voor een pastor

			U mag, beste vriend, de tekst ook verstaan als een uitdrukking van de grootste beloning voor een pastor. ‘Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.’ De predikant die door God gezonden is, heeft geestelijke kinderen. Ze zijn net zo goed zijn kinderen als wanneer ze letterlijk in zijn huis geboren waren, omdat hij – wat hun geestelijke aard betreft – na God in zekere zin hun ‘verwekker’ genoemd kan worden. Het schijnt zo te zijn dat we in de hemel slechts vage herinneringen hebben aan de relaties die we op aarde hadden, aangezien niemand daar huwt of ten huwelijk gegeven wordt, maar ieder zijn zal als de engelen Gods. Hoewel daarom de vader/kind-relatie in de hemel niet zal bestaan, denk ik toch dat zielen die op aarde met elkaar in verband stonden, dat ook in de heerlijkheid zullen zijn. Aan de verplichtingen, die uit de vroegere band voortvloeiden, zal wel een einde gekomen zijn. Verhoudingen die te maken hebben met de geest en de ziel zullen, op zichzelf genomen, voortbestaan. Ik mag dan mijn eigen zoons in de hemel niet meer als mijn kinderen kunnen zien, maar ik zal velen van u wél als zodanig herkennen, omdat ik via uw ziel, of liever gezegd uw wedergeboren geest, aan u verbonden ben.

			Geen dominee behoort tevreden te zijn voordat hij ziet dat zijn ambtsbediening vrucht voortbrengt, en mannen en vrouwen tot God worden wedergeboren door de prediking van het Woord. Met dit doel zijn we tot u gezonden. Niet om u te helpen de zondag op een degelijke manier door te komen of om de erediensten voor u te leiden, zodat uw gewetens gesust worden. Nee, broeders, dominees worden de wereld ingestuurd met een hoger doel, en als uw zielen niet gered worden, hebben we – wat u betreft – tevergeefs gearbeid. Als we in Gods hand niet gemaakt worden tot het middel voor uw wedergeboorte, zijn onze preken en onderwijzingen slechts vergeefse moeite geweest, en uw luisteren ernaar slechts tijdverspilling, zo niet iets ergers. Kinderen voor God geboren te zien worden, dat is de grote zaak waar het om draait. Vandaar dat elke prediker ernaar hunkert te kunnen spreken van geestelijke zonen en dochters. Johannes deed dat.

			Vaak weet de prediker wie zijn kinderen zijn. Zo was het bij Johannes ook, anders had hij niet over hen kunnen spreken als over ‘mijn kinderen’ en had hij geen vreugde over hen als zijn kinderen kunnen beleven. Hieruit trek ik de conclusie dat ieder, die via een knecht van God geestelijke weldaden heeft ontvangen, bijzonder als het gaat om bekering, de plicht heeft dit aan die dominee te laten weten. Johannes spreekt over zijn kinderen, maar stel dat er mensen bekeerd zouden zijn, zonder dat Johannes daar ooit van gehoord had; stel dat ze nooit tot het doen van belijdenis zouden zijn gekomen en geen lid waren geworden van de kerk… dan had Johannes geleefd en was hij gestorven zonder dat hij vertroost was door de kennismaking met deze mensen en zonder dat hij blijdschap gekend had over hun wandelen in de waarheid.

			Sta mij toe, dat ik om deze reden sommigen van u erop wijs, dat ze verkeerd bezig zijn, namelijk degenen van wie ik geloof dat ze de HEERE kennen, zonder Zijn naam te belijden. We hebben het goede voor u gezocht, en God heeft ons ten behoeve van u gezegend, maar u onthoudt ons de vrucht van onze arbeid, namelijk dat we horen dat God ons ambtswerk heeft toegepast in uw gewetens. Ga niet door met het onthouden van het loon aan de arbeider. U weet toch hoe verfrissend het voor een prediker is als hij hoort dat hij een ziel voor Jezus gewonnen heeft? Zo’n bericht is voor ons als koud water voor een dorstige ziel in een uitgedroogd land. Ik heb veel van dat soort bekers met water gehad, maar ik word elke dag nog dorstiger. Ik ben dankbaar als de HEERE werkt, zoals Hij gisteren nog gedaan heeft, en ik het te horen krijg. Ik heb ooit ’s morgens een preek voor u gehouden, speciaal bestemd voor wanhopige zielen. Ik zei toen dat er wellicht enkele mensen aanwezig waren in die dienst voor wie dat een toepasselijk woord zou zijn. Ik was bijzonder dankbaar een paar dagen later te horen dat een vriend van mij een behoorlijke afstand had afgelegd om die morgen bij ons te kunnen zijn en dat hij, na vele jaren van wanhoop, door die preek in het licht en in de vrijheid was gesteld. O, hoe blij heb ik me toen gevoeld! Je kunt gewoon niet stoppen met preken als je weet dat er zaligmakende vrucht op volgt. Maar als Gods Heilige Geest onze woorden voor u gezegend heeft, mag u niet nalaten die zegening te erkennen. Doe Christus openlijk aan door de doop, volgens Zijn bevel. Verenig u met Zijn kerk en heb gemeenschap met de mensen in wier midden u voor God herboren bent.

			Onze tekst schijnt te zeggen dat Johannes gewend was iets over zijn geestelijke kinderen te horen. ‘Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.’ Dat impliceert dat, als u uw geloof beleden hebt, mensen over u gaan spreken! Johannes kon het niet gehoord hebben, als anderen er niet over gesproken hadden. Wie belijdenis des geloofs aflegt, vooral in een kerk als de onze, wordt vervolgens gadegeslagen door alle ogen van de wereld, ook van niet al te vriendelijke critici. Er zijn er bij u thuis, die de Zaligmaker niet kennen, die als ze de kans zien fouten in uw wandel proberen te vinden en ze u voor de voeten werpen met de woorden: ‘Dat is nou jouw godsdienst!’ Als u belijdenis gedaan hebt, wordt u veelbesproken mensen. Verslagen over uw handel en wandel zullen ons bereiken; slecht of goed, we zullen er zeker iets van horen. We houden er onder onze kerkleden geen spionagesysteem op na, en toch gebeurt het in deze grote gemeente van 4500 leden heel zelden dat een grove inconsistente daad lang onopgemerkt blijft. De vogelen des hemels brengen het ons aan. En de wereld, die ogen als een arend heeft, gedraagt zich ten opzichte van de kerk als een politieagent, of – zonder goede bedoelingen overigens – als een herdershond, vervaarlijk blaffend zo gauw er ééntje afdwaalt. Ik verzeker u, dat ik geen meerdere blijdschap heb, dan wanneer ik hoor dat leden van de kerk in de waarheid wandelen. Bijvoorbeeld toen die jonge christen stierf en zijn werkgever me schreef: ‘Heeft u nog een ander lid van uw gemeente voor mij, iemand zoals hij was? Ik had nooit een betere werknemer. Ik betreur zijn verlies en heb slechts de wens dat ik iemand met precies zo’n uitnemend statuur terugkrijg.’ Een heel ander gevoel krijgen we als we op andere momenten horen: ‘Ik heb liever te maken met iemand die nergens aan doet dan met een kerkganger, want die christenen zijn veel humeuriger en chagrijniger dan gewone wereldse mensen.’ Schande, laat ieder zich schamen, die ervoor zorgt dat de wereld zo’n slecht rapport over ons uitbrengt. Het stemt ons tot vreugde dat er anderen zijn, tegen wie geen terechte beschuldigingen kunnen worden ingebracht.

			U hebt opgemerkt dat de apostel spreekt over hun ‘wandelen’. De wereld zou over hun persoonlijke gebeden en inwendige emoties niets kunnen vertellen. De wereld kan alleen maar spreken over wat zij ziet én begrijpt. Vandaar dat Johannes hoorde van hun wandel, hun uiterlijke voorkomen en manieren. Wees voorzichtig en nauwgezet in uw privé-leven, mijn broeders, dan geloof ik dat het met uw openbare leven ook wel goed komt. Maar onthoud, dat de wereld haar oordeel over u voornamelijk baseert op uw publieke leven. Zie daarom toe bij elke stap, bij elke daad, bij elk woord, dat u op geen enkele manier van de waarheid afwijkt.

			Wat betekent het om te ‘wandelen in de waarheid’? Het betekent niet slechts ‘wandelen in dé waarheid’, alsof Johannes alleen maar zo blij zou zijn omdat ze recht in de leer waren en zich weinig bekommerden om andere dingen. Zijn blijde constatering behelsde onder meer hun rechtzinnigheid qua belijdenis, maar ging bovendien veel verder. Maar laten we eerst stilstaan bij dit punt en erkennen dat het een grote vreugde is om te zien dat onze bekeerlingen standvastig zijn in de waarheid. En, broeders, ik ben inderdaad verblijd als ik hoor dat u de essentiële, fundamentele, kardinale waarheden van ons heilig geloof vasthoudt. Ik ben er blij om dat de onzin van het zogenaamde moderne denken u niet kan bekoren; dat u niet bent afgeweken door te twijfelen aan de godheid van Christus, de val van de mens, het plaatsbekledend offer, de authenticiteit en de inspiratie van de Heilige Schrift, of de kracht van het gebed. Ik ben dankbaar dat u vasthoudt aan de grote oude leerstukken van de genade en weigert die in te ruilen voor het intellectuele schemerlicht dat heden ten dage zo in de mode is. Het is groot te horen dat onze mensen in de waarheid blijven, zoals ze die geleerd is.

			Maar het ‘wandelen in de waarheid’ betekent nog iets meer. Het wijst op een handel en wandel die in overeenstemming is met de waarheid. Als u gelooft dat u een gevallen mens bent, wandel dan in overeenstemming met die waarheid door op die gevallen natuur acht te slaan en nederig te wandelen met God. Gelooft u dat er één God is? Wandel in die waarheid en vereer Hem en niemand anders. Gelooft u in de verkiezing? Bewijs dat u verkoren bent, wandel in de waarheid zoals alle uitverkorenen doen, als Gods eigen volk, ijverig in goede werken. Gelooft u in de verlossing? Is dat een fundamentele waarheid voor u? Wandel er dan in, want ‘u bent niet van uzelf, u bent duur gekocht.’ Gelooft u in de krachtdadige roeping en in de wedergeboorte als het werk van Gods Geest? Wandel dan in de kracht van God en laat uw heilige levens bewijzen dat u inderdaad vernieuwd bent door het bovennatuurlijke werk van Gods genade. Wandel in overeenstemming met wat u gelooft.

			Wandelen in de waarheid betekent echter nog meer. Het duidt ook aan: ‘wees echt’! Vaak is de levenswandel van mensen niet meer dan een ijdele show, een godsdienstige maskerade, een religieus mimespel. Al te vaak is het voorgekomen dat iemand twee gezichten onder één hoed droeg omdat hij een soort gespleten persoonlijkheid had. Zo iemand is nergens echt goed in, alleen in het sluw spelen van een rol. Het is erg om het te zeggen, maar veel van de godsdienstigheid van onze tijd is niet meer dan het opvoeren van een toneelstuk in de nationale kerk. Kijk er maar naar en vertel me wat het voorstelt. Ze voeren tegenwoordig een soort passiespelen op. Het leven van Christus schijnt door opvoeringen te moeten worden overgedaan, mensen moeten liedjes zingen alsof Jezus pas geboren is, zoute vis eten omdat Hij aan het vasten is, palmtakken dragen omdat Hij door Jeruzalem rijdt en luisteren naar het luiden van een klok die Zijn begrafenis aankondigt, alsof Hij nog moest sterven. De ene dag wordt Hij geboren, de andere dag besneden, zodat heel het jaar opgaat aan een soort plechtig toneelspel, immers geen van deze dingen vinden echt plaats! De Heere Jezus zit in de hemel. Daarom is het onwaardig van Zijn leven op aarde zo’n vertoning te maken. Houd u ver van zulke dingen, verlaat de schaduwen en houd u maar liever bezig met de dingen waar het echt om gaat.

			Aanbid Christus zoals Hij is, dan zult u Hem aanschouwen als Degene, Die ‘gisteren en heden Dezelfde is, en in der eeuwigheid’ (Hebr. 13:8). Als mensen u zien, laat hen dan opmerken dat u wat u gelooft, volstrekte ernstig neemt en dat u niet ‘nep’ bent. Als ze u vervolgens een dweper noemen, wees daar dan maar dankbaar voor. Neem dat woord mee naar huis en bewaar het als een eervolle betiteling, veel te waardevol om naar uw vijand teruggesmeten te worden. Ze mogen u een onbesuisde enthousiasteling noemen; bid in antwoord daarop maar of God hen even enthousiast wil maken, want in zo’n geval kun je niet te veel aandringen. Ga niet door de wereld als eerbiedwaardige schimmen, die het graf van een dode Christus bewaken, maar wees levend vanuit het leven van God, van top tot teen een levende, godvruchtige realiteit: zo moet u in de waarheid wandelen. Zie hoe oprecht de apostelen zich gedragen hebben. Ze waren bereid te sterven voor de waarheid die ze beleden. Allemaal hebben ze hun leven ervoor opgeofferd. Laat uw waarachtigheid zo’n sterke kracht zijn dat anderen kunnen zien dat u door die kracht meegesleept wordt en geleid wordt door haar prikkels. ‘Ik heb geen meerdere blijdschap, dan dit’!

			Waarom verheugt een prediker zich zo, als hij mensen op een dergelijke manier in de waarheid ziet wandelen? Omdat dit het doel van onze ambtsbediening is. Hier doen we het voor. We besteden ons leven niet aan het bekeren van mensen tot een of andere sekte, maar tot een heilig leven voor God en oprechtheid tegenover de mensen. Dit is de opzet van het Evangelie zelf. Christus heeft Zijn Gemeente liefgehad, ‘en Zichzelven voor haar overgegeven; opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks…’ (Ef. 5:25v.) Een heilig volk is de beloning voor de toewijding van de Verlosser. Dan mag dat ook de vreugde zijn voor die vrienden van de Bruidegom, ‘die staan en zich verblijden omdat Zijn vreugde vervuld is geworden’ (naar Joh. 3:29). De heiligheid van christenen is het grote middel waardoor het Evangelie verspreid wordt. Meer dan andere vormen van zending beveel ik de ‘missie der heiligheid’ aan. Zij houden de beste preek voor Christus, die het doen bij de open haard, in de winkel, wier levens preken zijn, die zelf priesters voor God zijn, wier klederen ambtsgewaden zijn en wier gewone maaltijden sacramenten zijn. Geef ons een heilig en toegewijd volk, en we zullen anderen toebrengen, omdat dit de onoverwinnelijke legioenen zijn waarmee de wereld voor Christus veroverd zal worden. We verblijden ons in een heilig volk omdat ze God eer toebrengen. Gewone kerkleden doen dit niet op die manier. Inconsequente kerkgangers onteren God, van wie ik u wenende zeg dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus (Fil. 3:18).

			Een volk dat in de waarheid wandelt vormt een kroon op Jezus’ hoofd. Ze dwingen zelfs godslasteraars hun tongen te bedwingen, omdat ze, wanneer ze deze heilige mannen en vrouwen zien, niets kunnen inbrengen tegen het Evangelie dat zulke mensen heeft voortgebracht. Geliefden, als uw dominee u lief is, als de Bijbel en het Evangelie u lief zijn, als Christus u lief is, als God u lief is: wees een heilig volk. U, die belijdt gered te zijn, wees oprecht, wees waakzaam. Als u niet wilt dat iemand ons kan smaden, en u het Evangelie niet wilt onteren, als u Christus niet opnieuw wilt kruisigen of openlijk te schande maken, wandel zoals Christus wil dat u wandelt. Verafschuw dat wat kwaad is, hang het goede aan. Wees in uw spreken, in de manier waarop u met andere mensen zaken doet en in de omgang met uw gezinsleden mensen die Gods goedkeuring kunnen wegdragen. Dat wil zeggen: zodanig als u wilt zijn op het moment dat uw Heere zal komen, want Hij staat voor de deur en gezegend zijn die dienstknechten die gereed zijn voor Zijn komst.

			Als u nog niet bent wat u zou moeten wezen, smeek ik u om geen belijdenis te doen. En als u belijdenis gedaan hebt, maar die vervolgens weer onteerd hebt, verneder uzelf voor Gods aangezicht en ga nogmaals naar de met bloed gevulde fontein, waar nog steeds vergeving en genade voor u te vinden is. Jezus zal u gewillig ontvangen, zelfs al heeft u Hem zozeer gegriefd. Keer als de verloren zoon terug naar ’s Vaders huis, en u zult het gemeste kalf voor u geslacht zien worden en het beste kleed u aangetrokken zien worden. En aangezien we het einde van het jaar naderen, bid vurig dat, als er iets in de achterliggende tijd geweest mocht zijn dat kwaad was, het ons genoeg zal zijn wat de wil des vleses tot dusver in ons gewerkt heeft. En dat we in het nieuwe jaar mogen leven in nieuwheid des levens en samen genieten van het zoete voorrecht, te mogen horen dat onze kinderen in de waarheid wandelen, terwijl wijzelf, door genade, dat ook doen, en de kerk wordt gebouwd en vermenigvuldigd door de Geest der waarheid. De HEERE zegene u allen, om Jezus’ wil. 

			Amen.

			Vaders in Christus

			‘Ik schrijf u, vaders! Want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is (…) Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend, die van den beginne is.’
(I Joh:2:13-14)

			Let op het verschil tussen de twee verzen. Johannes zegt eerst: ‘ik schrijf u’ en daarna ‘ik heb u geschreven’. Vorige keren heb ik gepreekt over de boodschap van de geliefde apostel voor kinderen en jongelingen. Toen ben ik – voor zover mij mogelijk was – ingegaan op het verschil tussen die twee formuleringen, en behoef dat nu niet te herhalen1. Er komen nu wel andere gedachten bij mij op, die ik u bij wijze van aanvulling wil doorgeven, opdat de zaak des te duidelijker zal zijn. Dat de apostel Johannes eerst zegt ‘ik schrijf u’ en vervolgens ‘ik heb u geschreven’, duidt volgens mij het belang van zijn onderwerp aan. Als hij er reeds over geschreven heeft, moet hij het een bijzonder noodzakelijke en waardevolle waarheid achten, als hij er daarna opnieuw over schrijft. Iemand weidt niet herhaaldelijk uit over hetzelfde onderwerp, als hij een hoop te zeggen heeft – zoals dat het geval was met deze geïnspireerde schrijver – tenzij hij het gevoel heeft dat het nodig is om keer op keer op datzelfde onderwerp terug te komen, totdat het in de geest van zijn hoorders gegrift staat. Vandaar dat de apostel zich niet schaamt om te zeggen: ‘Wanneer ik dit schrijf, hoeft u mij er niet aan te herinneren dat ik er al eerder over geschreven heb, want ik voel dat het wijs is om, zolang ik in deze tabernakel verkeer, u te herinneren aan wat ik u gezegd heb’. Spijkers die een belangrijke plaats hebben in een bepaalde constructie, moet men zorgvuldig inslaan. De stenen van een fundament moeten met de grootste zorg worden gelegd. En een waarheid, die fundamenteel is, moet door de leraar herhaald worden tot de leerling haar zo goed kent, dat niemand bang hoeft te zijn dat hij die kennis ooit nog zal kwijtraken.

			Deze manier van spreken toont bovendien de onveranderlijke overtuiging van de schrijver die, nadat hij iets éénmaal heeft geschreven, blij is dezelfde dingen nogmaals te kunnen schrijven. Het toont aan dat we te doen hebben met een vastbesloten geest, waaruit telkens een eensluidend getuigenis voortkomt. In deze jachtige tijden zouden sommige bekende auteurs niet in staat zijn om over een bepaald onderwerp te zeggen ‘ik schrijf’ en ‘ik heb geschreven’. Immers, nog voordat hun inkt droog is, moeten ze weer uitwissen wat ze hebben opgeschreven en een aangepaste versie van hun godsdienstige ideeën noteren. Dit soort leeghoofden stellen zich hooguit voor een maand op een bepaald standpunt, maar het zijn zulke dwaallichten, dat geen kaart hun positie voor langer dan drie weken kan beschrijven. Ze zouden kunnen zeggen: ‘Ik schrijf u  dit, maar neem me niet kwalijk, beste mensen, ik zou niet weten wat ik zes maanden geleden heb opgeschreven. Hoogstwaarschijnlijk is mijn vroegere mening op dit moment niet juist, want alle dingen zijn voortdurend in beweging, en mijn hoofd zwemt met de stroom mee. Ik ben een man van de vooruitgang, altijd aan het leren, en nooit in bezit van de ware kennis. Vergeet gerust wat ik een jaar geleden schreef, maar lees aandachtig wat ik vandaag schrijf.’

			Zo iemand antwoorden wij: ‘Geachte heer, we nemen liever niet te veel notie van wat u momenteel schrijft, omdat u het naar alle waarschijnlijkheid over een week of twee allemaal weer intrekt, of uw gedachten van de grond af weer opnieuw gaat opbouwen. We zullen aan uzelf ook maar niet teveel aandacht geven, want voor je het weet, bent u alweer gevlogen. We weigeren te leren wat we eerdaags toch weer zullen moeten afleren. We zullen met wat we nu weten, wachten tot u zelf wat meer zekerheid zult hebben. Misschien is het over een jaar of twintig, als u een vaste staanplaats voor uw woonwagen gevonden zult hebben, de moeite waard uit te zoeken waar u zich dan bevindt. Maar we pinnen ons zelfs op die belofte niet vast, want als de ontwikkeling die u momenteel doormaakt, u in nóg dieper duisternis voert, zult u waarschijnlijk eindigen in een zevenvoudige nacht.’

			Ik verheug mij, lieve vrienden, in de vastheid van het christelijk geloof. Ik weet niet van verbeteringen of groeifases in het Evangelie van de Heere Jezus, dat zich in deze woorden laat samenvatten: ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, en in der eeuwigheid’ (Hebr. 13:8). Ik geloof dat God de Heilige Geest ons in de Schriften een volmaakte en complete openbaring heeft gegeven, die door alle christenen ontvangen moet worden zonder er iets toe of af te doen. Ik geloof niet dat de apostelen, de martelaren, de belijders en de leraars in de afgelopen 1900 jaar geleefd hebben voor iets leugenachtigs. Ik geef de voorkeur aan het geloof van de heiligen die inmiddels in de heerlijkheid zijn, boven de dagdromen van die verwaande kwasten die tegenwoordig de pretentie hebben om ons door hun ‘denken’ te leiden. Wij hebben de geest van David, die heeft gezegd: ‘ik haat de valsheid’. (Ps. 119:63) Terecht zegt de Schrift: ‘De HEERE weet de gedachten des mensen, dat zij ijdelheid zijn.’ (Ps. 94:11). Als het een kwestie van denkkracht is, kunnen we net zo goed denken als die mensen, en onze gedachten over de moderne theologie zijn vol van droevige verachting. Misschien gaat het om een nieuwe leer, hoewel we daar onze twijfels over hebben. Mocht het echter nieuw zijn, is het om die reden niet waar, want de waarheid moet noodzakelijkerwijs zo oud zijn als de altijd aanwezige bergen. Ik heb gemerkt dat het woord ‘meditatie’ tegenwoordig zelden meer gebruikt wordt, en dat het ‘denken’ de moderne afgod is. Geen wonder: mediteren doen we over de geopenbaarde waarheid, maar die notie van het ‘denken’ schuift de waarheid terzijde om er pure fantasie voor in de plaats te stellen. We weigeren lid te worden van deze dolende partij van ‘denkers’. We zijn namelijk lid van het aloude ras van gelovigen. We kunnen daarom zeggen: ‘Wat we geschreven hebben, schrijven we nu ook nog, en wat we gepreekt hebben, blijven we preken, want voorzover we gepreekt hebben wat in de Heilige Schrift geopenbaard is, staan we voor de waarheid en blijven we daar met Gods hulp voor staan. Al zouden we 1000 jaar leven, zouden we aan het eind van het leven niets meer of minder te zeggen hebben dan de vaste, onveranderlijke waarheid van God. We hopen die waarheid steeds beter te begrijpen, maar we zullen nooit een betere waarheid ontdekken.’

			De woorden ‘ik schrijf’ en ‘ik heb geschreven’ wijzen vervolgens ook op de blijvende behoefte van mensen. Ze hebben van tijd tot tijd hetzelfde onderwijs nodig. Ik veronderstel dan Johannes refereert aan zijn Evangelie als hij zegt ‘ik heb geschreven’, en nu, korte tijd later, schrijft hij zijn brief en zegt ‘ik schrijf’. In beide gevallen geeft hij hetzelfde onderwijs. De aard van de mensen is nog steeds dezelfde, de geestelijke worstelingen en gevaren zijn nog steeds dezelfde, en daarom is dezelfde waarheid passend, niet alleen dag in dag uit, maar ook eeuw in eeuw uit. Er is maar één soort voedsel voor een hongerige ziel, en maar één hulpmiddel in geestelijk gevaar. De ware leraar komt elke keer weer met dezelfde waarheid tot de mensen, omdat mensen voortdurend te maken hebben met dezelfde gevaren, behoeften, hoop en vrees. De vaders voor wie het nodig was dat Johannes hen eerder schreef, hadden er behoefte aan dat hij hen hetzelfde weer zou schrijven. Hoewel ze meer gegroeid zouden kunnen zijn in hun ‘vaderschap’, zijn ze het apostolisch onderwijs nog niet ontgroeid. De waarheid van onze vorige dagen is ook goed voor de daaropvolgende dagen.

			Vele jaren geleden, toen sommigen van ons nog maar jongens waren, luisterden we naar het Evangelie van Jezus, en onze harten sprongen op toen we het omhelsden. Het was het leven en de vreugde van onze geest. En vandaag, nadat we gevorderd zijn in het geestelijke leven, is het nog net zo passend als in die vroege dagen, als we weer eens zo’n eenvoudige preek horen over Jezus’ kostbare bloed en het kinderlijk geloof in Hem, waardoor we indertijd voor het eerst tot Christus zijn gebracht. Ik heb bij gerijpte christenen vaak gemerkt dat wanneer ik een puur evangelisch betoog had gehouden, dat eigenlijk alleen bedoeld was voor zondaren en niet voor het opbouwen en vertroosten van gevorderde heiligen, ze het toch met even veel gretigheid opgedronken hebben alsof ze zelf nog maar pas bekeerd waren. Uiteindelijk is voor iedereen – al word je dan niet meer met melk alléén gevoed – een teug melk iets heel verfrissends!

			Hoewel we de vaste spijze van het Koninkrijk nu kunnen verteren, heeft het brood van de kinderen nog niets van zijn waarde voor ons verloren. De grondbeginselen van de waarheid zijn nog steeds zoet voor onze harten; ach, ze zijn zoeter dan ze ooit waren. Hoewel we bevorderd zijn naar de hogere klassen van het verkrijgen van heilige kennis, blijven we net zo goed met een heilig vermaak staren op de fundamentele waarheden aangaande onze Heere Jezus. We zijn met volle overtuiging des harten verkleefd aan Hem, van Wie de HEERE God gezegd heeft: ‘Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is’ (Jes. 28:16). Jezus blijft voor ons ‘uitgelezen en dierbaar’ en we zijn er zeker van dat dit tot onze laatste snik zo zal blijven.

			Vanuit deze tekst preek ik dit keer hoofdzakelijk voor de vaders, en als de kerk niet vele vaders telt, zou het erop kunnen lijken dat ik maar een matig aantal toehoorders heb. Toch is dit niet het geval, aangezien ik hoop en vertrouw dat de reikwijdte van deze preek ook de jongeren zal insluiten. Jullie, jonge broeders, hopen toch de voorste linies te bereiken zodat jullie onder de vaders geteld zullen worden? En zelfs voor jullie, die nog jonge kinderen bent, draagt de tekst het nodige onderwijs in zich. Jullie zijn namelijk in de gelukkige omstandigheid te mogen horen wat de vaders reeds weten, zodat je alvast mag uitzien naar datgene wat je zelf nog zult leren. Het leven met God is zozeer gelijk in alle fases, dat het woord dat nuttig is voor de vaders ook zijn nut heeft voor baby’s, en dat omgekeerd datgene wat tot kleine kinderen gesproken wordt, ook jonge mensen iets te zeggen heeft. Moge God de Heilige Geest dit woord zegenen aan de harten van heel Zijn volk!Wat de vaders betreft, stel ik vanmorgen een onderzoek in naar drie dingen. Allereerst: Wie zijn zij?- ‘Ik schrijf u, vaders’. In de tweede plaats: Wat is hun typische eigenschap? – ‘Gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is’. En ten derde: Welke boodschap krijgen ze mee? – ‘Ik heb u geschreven, vaders’. Bij dat punt stellen we de vraag: Waarover heeft Johannes de vaders in Gods kerk geschreven?

			Wie zijn deze vaders?

			Normaal gesproken brengen we het woord ‘vaders’ in verband met een bepaalde leeftijd. We moeten echter oppassen op dit punt geen vergissing te maken, omdat ‘leeftijd’ in de genade weliswaar vaak gelijk opgaat met de natuurlijke leeftijd van mensen, maar niet altijd. In Gods kerk zijn er kinderen van 70 jaar oud. Jazeker, kleine kinderen, die intussen toch reeds alle trekken van afnemende levenskracht vertonen. Dat is geen plezierig gezicht trouwens, als je baby’s ziet met grijze haren. Toch moet ik bekennen dat ik zulke mensen gezien heb, en dat ik toch nog blij was te durven hopen dat ze baby’s in Christus waren. Het is niet prettig om van een man van 80 te moeten zeggen dat hij nog maar nauwelijks zijn melkgebit verloren heeft, maar zulke gevallen zijn er. Ze zijn op hun zestigste nog maar net de arm van het kindermeisje ontgroeid, en hebben nog net zoveel zorg en troost nodig als zuigelingen aan de borst.

			Aan de andere kant zijn er vaders in Gods kerk, wijs, evenwichtig, onderwezen, die toch relatief jong zijn. De HEERE kan ervoor zorgen dat Zijn volk snel groeit en hun leeftijd ver vóór is. David was als jongen veel meer een geestelijke vader dan Eli op zijn oude dag. Geestelijke groei komt niet persé met de tijd. In de eeuwige zaken zegt een aantal jaren maar weinig. De HEERE geeft vernuft aan een eenvoudige, wijsheid en onderscheidingsvermogen aan jonge mensen. Salomo was wijs toen hij nog maar jong was; in bepaalde opzichten wijzer dan toen hij oud was! Sommige jongeren hebben iets van Jozef: mensen die vol van God zijn, nog vóór ze door andere mensen voor vol worden aangezien. Onze bijbelvertaling vertelt ons dat Jozef méér door Jakob bemind werd dan wie van zijn broers ook, omdat hij een ‘zoon des ouderdoms’ was (Gen. 37:3). Dit kan haast geen adequate weergave van de grondtekst zijn, aangezien Benjamin, die zestien jaar na Jozef geboren was, veel meer aanspraak op die titel had kunnen maken. Een andere verklaring, die mij correcter toeschijnt, noemt hem een ‘zoon van de oudsten’. Als je het zo vertaalt, betekent het dat Jozef reeds als kind een metgezel van oudere mensen is geweest, en dat hij zelf heel bedachtzaam, serieus en goed onderlegd is geweest alsof hij al veel ouder was. Een ‘kind-man’, vol uitzonderlijke wijsheid en verstand.

			Nog steeds worden er van tijd tot tijd Jozefs tot de kerk gezonden, door wie de HEERE Zijn volk op een bijzondere manier zegent. O, hadden we er maar meer van! Vanaf hun vroege jeugd hebben ze inzicht in Gods Woord en een snelheid van begrip die heerlijk is om op te merken. Wat nog verder gaat: ik heb meegemaakt dat sommige jonge gelovigen binnen heel korte tijd zó’n diepte aan bevinding geschonken werd, dat ze ondanks hun jonge leeftijd vaders in de vroomheid waren. Niettemin is het gewoonlijk zo, dat het vorderen in de genade vergezeld gaat van het vorderen van de leeftijd. Daarom zijn we ook gewend om degenen die bekwaam zijn om opzicht te hebben over andere zielen ‘de ouderlingen van de kerk’ te noemen, niet persé omdat ze oud zijn, maar omdat ze onderlegd zijn in de dingen van God.

			Dit zijn dus de vaders: mannen die in de genade op gevorderde leeftijd zijn gekomen, volgroeid in hun geestelijke mannelijkheid en daarin bevestigd door de beproeving van tijdsduur en verzoekingen. Gelovigen die door de jaren heen bewezen hebben zowel te kunnen werken als lijden, worden terecht tot de vaders gerekend. Waarom noemen we de schrijvers uit de Oude Kerk ‘kerkvaders’? Volgens mij komt dat niet omdat we aan hun onderwijs meer te danken hebben dan aan dat van latere jaren, maar omdat ze de eersten waren, de pioniers, de voorhoede, en op die manier de ‘vaders’ van de kerk. De eersten en vroegsten in het geloof, gegrond en bevestigd: de jaren waarin ze in heiligheid volhard hebben, dwingt respect af. Paulus noemt bepaalde personen met ere, als hij zegt: ‘die ook vóór mij in Christus geweest zijn’ (Rom. 16:7).

			Het is iets eervols om lange tijd een soldaat van Christus te zijn geweest. Het was geen onbeduidend eerbewijs toen Jezus tot Zijn discipelen zei: ‘Gij zijt van den beginne met Mij geweest’ (Joh. 15:27). We brengen de gedachte van de ‘vaders’ in zoverre in verband met die van ‘leeftijd’, dat we hopen en verwachten dat gelovigen die reeds lang in Christus geweest zijn, hun lessen goed geleerd hebben en gekomen zijn tot een volle wasdom in de dingen van God. Oordeel zelf, christelijke broeders, of u zichzelf onder de vaders kunt rekenen. En als u daartoe niet in staat bent, streef er dan met al uw kracht naar. Ik durf te zeggen dat er in deze kerk meer van zulke christenen te vinden zijn dan ik ooit ergens heb aangetroffen. Daarvoor dank ik God met heel mijn hart, aangezien ze uiterst nuttig zijn voor onze Heer.

			Vervolgens zijn ‘vaders’ volwassen personen en geen onrijpe groentjes. Geen nieuwe rekruten, die nog niet gewend zijn aan marsen of gevechten, maar veteranen die hun zwaarden tegen hun vijanden hebben gebruikt, terwijl ze zelf de littekens dragen van de wonden die ze in de strijd opgelopen hebben. Ze hebben de nodige kennis, want ze hebben het Evangelie overdacht, bestudeerd en bemediteerd, op zodanige wijze dat ze het in volle overtuiging hebben omarmd. Gewoonlijk bedoelen we met ‘vaders’ mensen die ontwikkeld zijn in de genade, met een volwassen statuur, besliste overtuiging, heldere uitdrukkingswijze en een terzake kundig oordeel. Ze weten tussen dingen die van elkaar verschillen te onderscheiden en worden niet misleid door de filosofieën die de onwetenden bekoren. Ze kennen de stem van de Herder, en zullen geen vreemde volgen (Joh. 10:5). Jongeren mogen weliswaar zo betoverd worden dat ze de waarheid niet gehoorzamen; de vaders zijn echter niet onder de indruk van de dwaling. Pasbekeerden nemen met hun moeilijkheden de toevlucht tot deze vaders. Immers, twijfelingen die de beginner in verwarring brengen, zijn eenvoudig op te lossen voor wie door de HEERE geleerd zijn. Zij zijn de wachters op de muren, die ontdekken wanneer arglistige twijfel bezig is in te sluipen en als een dodelijke dwaling onder het mom van de waarheid bezig is het geloof van de kerk geruisloos te ondermijnen. Om dat te onderkennen heeft de HEERE hen onderwezen en hun zintuigen geoefend om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Onder hen bevinden zich mannen die de tijden zo verstaan dat ze weten wat Israël te doen staat. Als u zulke vaders bent, geliefde broeders, ben ik over u verblijd. Als u het nog niet bent: streef naar deze uitnemende zaak en bid de HEERE dat het niet lang zal duren tot ook u de rijpheid en zoetigheid zult bereiken, die horen bij de rijpe christenen die bereid worden voor de grote oogst.

			Vervolgens zijn ‘vaders’ stabiele en sterke persoonlijkheden. Als dieven van plan zijn een huis aan te vallen, maken ze zich weinig zorgen over de kinderen en nog minder over de baby’s. Als er echter volwassenen op de been zijn, zijn dieven niet zo gretig om toe te slaan. Precies zo verkeert de aartsleugenaar in de hoop dat hij de kerk kwaad kan doen door de kleine kinderen en de jonge mensen te misleiden. De stoere mannen Gods echter, die het centrum van hun gezin vormen en tegen wie iedereen op kijkt, worden niet zo gemakkelijk heen en weer geslingerd. Zoals de Spartanen hun burgers zagen als de eigenlijke muren van Sparta, wijzen wij naar deze mensen ‘met body’, die na God de koperen muren en bolwerken van de kerk vormen. Mensen die goed onderlegd zijn, bevestigd, ervaren en geoefend door Gods Geest, zijn pilaren in het huis van onze God. Het geldt van elk van hen: ‘Hij bewaart zichzelf zo, dat de boze hem niet aanraakt’. Zij zijn tot de tanden bewapend, omdat ze weten hoe ze de wapenrusting, waarin God heeft voorzien, moeten gebruiken, evenals het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord (Ef. 6). Het zijn mensen met een sterk geloof, krachtige overtuigingen, beslist en moedig, mensen die verstandig kunnen optreden, niet opgejaagd door angst, maar ook niet opgetogen vanwege een valse hoop. Het zijn geen mensen die geneigd zijn zich terug te trekken, te schuiven of dingen uit de weg te gaan. Integendeel, het zijn getrouwe en waarachtige getuigen, die hun vertrouwen meedelen aan hen die zwakker staan door de rustige wijze waarop ze de vijand weerstaan.

			O, dat alle christenen zouden uitgroeien tot zulke solide heiligen! Vele leeghoofdige, oppervlakkige en onbenullige types komen de kerk binnen, en geven ons onvoorstelbaar veel moeite om ze in het rechte spoor te houden en nog veel meer moeite omdat ze niet in het spoor gehouden willen worden. Hadden we maar meer mensen van het kaliber, dat bij de waarheid blijft, al wijkt heel de wereld daarvan af. Mensen die niet meegesleept kunnen worden door bijgeloof, hoezeer het zichzelf ook kunstig verfraaid heeft. Mensen die zich ook niet laten overmeesteren door het scepticisme, hoezeer het ook pronkt met de toeters en bellen van zijn zogenaamde cultuur en wijsheid. Deze vaders hebben kennis en zekerheid. Zij hebben geleerd zelfstandig, beslist en onverzettelijk te zijn. Ze zullen zich niet bewegen buiten het ‘er staat geschreven’, noch het eeuwig verderf riskeren door te bouwen op het drijfzand van de waan van de dag. Momenteel is er grote behoefte aan een stoottroep van zulke onoverwinnelijken. ‘Zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig zijnde  in het werk des Heeren’ (I Kor. 15:58).

			Er is nog iets meer te zeggen over dit christelijke vaderschap. De vaders van de kerk zijn mensen met een hart, die als vanzelf zorg hebben voor de zielen van anderen. De last van de huishoudens ligt op de schouders van vader: ’s morgens gaat hij naar zijn dagelijks werk, om ’s avonds terug te komen met het resultaat van zijn gezwoeg, waarmee hij zijn gezin kan onderhouden. Hij leeft niet voor zichzelf, maar voor het dierbare gezin dat zich rondom hem heeft gevormd. Hij leeft niet opgesloten in zijn eigen ik, maar hij leeft om zo te zeggen in het hele huis. Zijn leven zet zich met name voort in dat van zijn kinderen. Hun problemen of behoeften zijn ook de zijne. Zijn hart is gegroeid sinds de tijd dat hij een kind of een jongeman was. Zijn hart klopt namelijk in heel zijn huishouden, waarvan hij het ‘leven’ is.

			Het is een grote zaak als christelijke mannen en vrouwen zover komen, dat ze niet voortdurend alleen maar aan hun eigen behoud denken, of dat alleen hun eigen zielen gevoed zullen worden onder de Woordbediening, maar dat ze bovenal zorg kennen voor de zwakken en de krachtelozen in de kerk. Onder de dienst zijn ze in gedachten bezig met allen die daar vergaderd zijn. Ze zijn bezorgd over de vraag of die vreemdeling door de preek getroffen zal worden; hoe die andere bekommerde geest vertroost zal worden; hoe een broeder die verachterd is in de genade hersteld zal worden; en hoe weer een ander, die geestelijk wat aan het verpieteren is, weer herleven mag. Deze vaderlijke zorg typeert een ware vader in de kerk. Moge de HEERE het aantal van hen, voor wie het voeden van Christus’ kudde een levenstaak is geworden, vermenigvuldigen!

			Terwijl hij deze zorg te dragen heeft, krijgt een geestelijke vader iets teders over zich. Hij krijgt iets van de tederheid van een moeder, en kan daarom een ‘pleegvader’ heten. Een echte vader, één die is zoals vaders behoren te zijn, kent tedere liefde voor de kleintjes. Hij zou hen niet willen kwetsen, integendeel, hij spant zich in om het hen aangenaam te maken. Hij heeft zichzelf over voor hun bestwil. Het is voor een kerk een grote zegen als de leidende figuren liefdevol zijn: niet ruw en lomp, dominant of tiranniek, maar vriendelijk en gelijkend op Christus Zelf. O, mijn broeders, die geroepen bent tot leiding geven, laten we desnoods duizend dingen, waarmee de kinderen van onze Meester ons op de proef stellen, dragen en verdragen. Laat ons onszelf maken tot aller dienaren. Werkt de vader niet voor de kinderen? Haalt hij niet alles voor hen in huis? Komt zijn vooraanstaande positie niet juist uit in het feit dat hij het meest van iedereen voor het gezin werkt? Dit is de manier waarop christenen ‘groot’ worden, namelijk door zichzelf bijzonder nuttig te maken voor anderen. Als u aller slaaf bent, bereid tot van alles en nog wat, als u hen maar kunt helpen, blij en heilig maken, zult u op die manier een vader worden in Gods kerk. Hartelijke zorg en vriendelijkheid zijn gaven van de Heilige Geest, die u een mate van geluk zal brengen, die u alle pijn en moeite rijkelijk zullen vergoeden.Ik ben nog niet klaar met het volledig beschrijven van wat een vader is. Een vader is namelijk ook – na God, wel te verstaan – de ‘maker’ van het leven van zijn kinderen. Gelukkig is de kerk, die veel geestelijke ouders in Sion onder haar leden telt, door wie zondaren tot Christus gebracht zijn. Gelukkig zijn die mensen, door wier woorden, daden, geest, gebeden en tranen, anderen voor God zijn verkregen door Jezus Christus onze Heere. Wat is het een eer om zo’n vader te zijn! Sommigen van ons zijn van deze vreugde vervuld tot onze harten bijkans gebroken werden, alleen al door de gedachte eraan. De HEERE heeft namelijk aan ons de belofte vervuld, die Hij aan Abraham deed op het moment toen Hij hem opdroeg de ogen op de slaan naar de sterren: ‘zo zal uw zaad zijn’ (Gen. 15:5). Deze genade kan niet ieders deel zijn, maar in Gods kerk behoorde ieder te bidden dat hij niet dor of onvruchtbaar zou zijn. Mogen wij allen zielenwinners zijn. Niet alleen de dominee of het zondagsschoolpersoneel, maar iedereen zonder uitzondering! Waarom zou niet ieder heilige tenminste één persoon tot de Heere Jezus brengen? Laten we ons in ieder geval door onze gemeenschappelijke gebeden en godzalige levenswandel, door ons gemeenschappelijk getuigenis en onze betrouwbaarheid, inspannen voor de vermeerdering van het Koninkrijk van de Messias. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat we iemand kunnen rekenen tot de vaders als hij niet enig hart voor Jezus zou hebben ingewonnen.

			Aldus heb ik de vaders beschreven. Zij zijn nooit erg talrijk – nooit zó talrijk als ze zouden moeten zijn. Paulus zegt “gij hebt toch niet vele vaders” (I Kor. 4:15), maar waar ze ooit zijn, zijn ze de sterkte van de kerk. Ik heb ooit in het leger een aantal veteranen voorop zien marcheren, die een sieraad en een eer voor heel de compagnie waren. De ‘kortverbanders’ komen en gaan, maar deze beproefde mannen zijn verknocht aan de vaandels en vormen de ruggengraat van het regiment. Als er ooit een hevige strijd gevochten moet worden, doe je er goed aan op dit soort mannen te vertrouwen. Zoals de Oude Garde van Napoleon kan men hen niet schokken of terugdrijven. Kruitdamp, kanongebulder noch het ratelen van de artillerie kan hen afschrikken. Ze hebben het allemaal al eens eerder meegemaakt. Ze weten ook hun tijd af te wachten, wat een groot voordeel is voor een soldaat. En als ze zich uiteindelijk verbergen voor de aanval, sluipen ze als leeuwen naar hun prooi, zodat de vijand voor hen uitgedreven wordt. Zulke mensen hebben we ook in Gods kerk, en we hebben ze nodig. Mensen die niet gestreeld worden door tegenstand, noch hun hoofd verliezen omdat ze opgewonden raken. Ze geloven in God, en wanneer anderen twijfelen, worden ze niet geïnfecteerd door hun dwaasheid. Ze hebben kennis. Ze zijn zeker van hun zaak. Ze hebben een standpunt ingenomen en zullen van hun overtuiging niet afgaan. Als het tijd is om in actie te komen, zijn ze er klaar voor, en werpen ze hun hele gewicht zo van harte in de strijd, dat elke aanval telt. God zende ons regimenten méér van zulke mannen in deze boze tijd en beware hen voor ons als ze er zijn!

			Wat is de voornaamste eigenschap van een vader in Christus?

			Lees de tekst. “Ik schrijf u, vaders! Want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is”. Hij herhaalt deze uitdrukking ongewijzigd.Let er allereerst op hoezeer hun kennis geconcentreerd is. Tweemaal zegt hij: “gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is”. Welnu, een baby in de genade weet twintig verschillende dingen. Een jongeman in Christus weet tien dingen. Een vader in Christus weet nog maar één ding, en dat ene ding kent hij door en door. Het is een heel gewone zaak voor ons om in het begin ons kleine stroompje te verdelen in vele beekjes. Als we echter groeien in de genade, laten we alles in één kanaal stromen, waarin het voortgaat met een kracht die geschikt is voor onze levenstaak. Ik ken ook wel vele leerstellingen, voorschriften en onderwijzingen, maar meer en meer concentreert mijn kennis zich op mijn Heere, zoals de bijen rond hun koningin zwermen. Moge het met ons allen komen tot deze belijdenis: “Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd” (I Kor. 2:2) Moge de aanbiddelijke Persoon, Die van den beginne is, heel de horizon van ons denken vullen. O, één van hart, één van oog te zijn, voor onze ene Heere en voor Hem alléén!

			Let vervolgens ook op het specifieke voorwerp van hun kennis. Ze kennen Hem “Die van den beginne is.” Kennen de zuigelingen in Christus de Heere Jezus dan ook niet? Jazeker, maar ze kennen Hem niet in Zijn volledige statuur. Ze kennen Hem als Degene, Die hun zonden vergeven heeft, en dat is wel véél, maar niet alles. Ginds is de gezegende Christus, en ik, een arme zondaar, zie op Hem zoals Hij tot mij komt. Ik word verlicht en word een van Zijn kleine kinderen. Jazeker, en terwijl ik opgroei en een jongeman word, kom ik nader tot Jezus, en zie Hem weer op een andere manier. Ik overwin namelijk de boze zoals Hij het deed (I Joh. 2:14) en sta derhalve zij aan zij met Hem in de strijd.

			Als ik echter een vader word, treed ik in gemeenschap met de grote Vader Zelf. Het is namelijk de vereniging met God de Vader, die een mens tot een vader in God maakt. Op dat moment zien we, als het ware, niet alleen op Jezus als Degene, Die kwam om te redden, maar we zien op Jezus vanuit het gezichtspunt van de Vader. De zondaar ziet Jezus tot zich komen, maar de Vader ziet Jezus als de door Hem Gezondene. Naar de mate waarin we groeien in de genade, zien we Jezus vanuit Gods gezichtspunt. Dat wil zeggen, als de Jezus, Die is geopenbaard om de zonde weg te nemen. ‘Dat zijn ouderwetse zaken’, zegt iemand misschien. Het is waar, maar vaders zijn ook ouderwetse mannen, daarom passen de diepe dingen van God zo goed bij hen.Gelovigen zien Christus op een manier die lijkt op hun eigen situatie. Ik hoef nauwelijks aan te halen wat ik u al vaker heb gezegd, namelijk dat alle mensen in het Oude Testament, wanneer ze de Heere zagen, ze Hem zagen in een gestalte die hen geleek. Abraham, de pelgrim, zag Christus als een Pelgrim. Jakob, de worstelaar, zag de Engel des verbonds ’s nachts met hem worstelen. Mozes, de vertegenwoordiger van een volk, dat weliswaar als door vuur beproefd werd en nochtans bleef bestaan, zag de Heere in de brandende braambos. Jozua, de stoere strijder, zag de Vorst van het heir des HEEREN als een man met een uitgetrokken zwaard in de hand (Joz. 5:13). De drie heiligen uit het boek Daniël zagen Gods Zoon in de vurige oven, net zoals ze daar zelf stonden. Als u een vader in Christus wordt, ziet u Christus vanuit het gezichtspunt van de Vader: niet als Iemand, Die ‘net’ gekomen is om te redden, maar als Degene, ‘Die van den beginne’ de Zaligmaker van mensen is.

			Een vader in de genade kent de vreugde van het aanschouwen van de Heere Jezus als God. Hij aanschouwt de heerlijkheid van Zijn aanbiddelijke Persoon, Die altijd bij de Vader is geweest, van voor de grondlegging der wereld. Hij weet dat zonder Hem niets is gemaakt, dat gemaakt is (Joh. 1:3), daarom ziet hij Hem als Degene, Die ‘alle dingen draagt door het woord Zijner kracht’ (Hebr. 1:3). Hij weet dat Zijn ‘uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid’ (Mic. 5:1) en verheugt zich bij de gedachte dat Hij Zich van den beginne de zaligheid van de Zijnen heeft voorgenomen. Wat een heerlijk gezicht!

			De gerijpte gelovige mediteert over het verbond – het eeuwig overleg betreffende de genade. Arme zuigelingen in Christus struikelen vaak over de geheimvolle waarheid van God: ‘een zwaar leerstuk’, zeggen ze dan. Maar als een mens uitgroeit tot een vader bemint hij de waarheid van het verbond en voedt zich ermee. Het is één van de kenmerken van het vorderen in de genade dat de uitnemende waarheden die de eeuwigheid betreffen meer en meer worden gewaardeerd. De christen die in de godsvrucht volwassen wordt, weet van het overleg, waarin de drie goddelijke Personen getreden zijn tot verlossing van mensen. Hij beschouwt de Zoon van God als Degene, Die vanaf het begin is opgetreden als Vertegenwoordiger van Zijn uitverkorenen, Die het op Zich heeft genomen om namens hen te spreken tot de Vader. Hij gelooft dat de eeuwige Zone Gods dáár en tóen de Borg is geworden, Die garant staat voor de Zijnen, Die Zich verbindt om hun schulden te betalen en het geschonden recht van God te voldoen ter uitdelging van hun zonden. Hij ziet dat dat verbond zelfs van ouds af in alles heeft voorzien en dat alle dingen veilig besloten zijn in de hand van Hem, ‘Die van den beginne is’.

			Over één punt verheugt een vader in Christus zich bijzonder, namelijk dat Christus’ komst naar de wereld geen reddingsplan is geweest dat – voor het herwinnen van Gods eer - pas in werking trad na een onvermijdelijke en onvoorziene ramp. Nee, hij begrijpt dat de hele gang van de gebeurtenissen was voorbedacht in de raad van Gods eeuwige wijsheid, tot verheerlijking van Christus, zodat vanaf het begin in Gods plan was opgenomen dat Jezus de menselijke natuur zou aannemen en in die natuur alle eigenschappen van de Vader zou openbaren. Het oorspronkelijke plan hield in dat de vleesgeworden God oneindige genade en grenzeloze liefde zou openbaren door Zijn leven af te leggen voor zondaren: ‘de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen’ (I Petr. 3:18).

			Gods eniggeboren Zoon is niet in Gods heilsplan ingevoegd alsof het om iets zou gaan wat naderhand pas bedacht was. Het hele plan is uitgedacht met het oog op Hem, Die vóór alle dingen bestond en omwille van Wie alle dingen geschapen zijn. Het behaagde de Vader dat Hij het schepsel zou opheffen door beide het schepsel en de Schepper te verenigen in één Persoon en dat Hij onze natuur, die samengesteld is uit geest en materie, in de adelstand zou verheffen door een lichaam aan te nemen en dat lichaam mee te nemen tot in de troon van God. O, dat onvergelijkelijke plan, dat zowel de verlosten opheft en God Zelf verheerlijkt! O, vaders, als u ooit een blik op deze zaken geslagen hebt, weet ik zeker dat u zult zeggen: ‘de prediker kan het niet half beschrijven’. Inderdaad, dat kan hij niet. Hij wenste wel dat hij het kon, maar hij komt er tijd en bekwaamheid voor tekort. Niettemin verblijd ik mij over de eeuwigdurende heerlijkheid van de Heere Jezus, ‘Die van den beginne is’. Voor mij persoonlijk is ‘het voornaamste der ouden bergen en het uitnemendste der eeuwige heuvelen’ bijzonder dierbaar (Deut. 33:15). Ik geloof in mijn Heere Jezus Christus als Iemand Die door niemand voorbijgestreefd kan worden, de Koning en Heere van den beginne, Die – ofschoon Hij door mensen was versmaad en afgewezen – niettemin God is, gezegend voor eeuwig en altoos. Hoewel de heidenen woeden en de volken ijdelheid bedenken (Ps. 2:1), de HEERE heeft Zijn Zoon als Koning gesteld over Zijn heilig berg Sion en Gods besluit zal standhouden. Hij, Die de Alpha is, zal de Omega zijn. Hij, Die van den beginne is, zal tot het einde Koning der koningen en Heere der heren zijn. Mijn hart roept uit: ‘Halleluja!’ O, vaders, roep met mij: ‘Halleluja!’

			Vervolgens wil ik er nogmaals op wijzen, dat deze kennis op zichzelf bezien bijzonder mag heten. De kennis zelf is even opmerkelijk als het voorwerp ervan. ‘Gij hebt Hem gekend…’

			Tijdens een vorige dienst zat een geliefde dienaar van Christus naast mij hier in de kerk. Hij behoorde tot een heel ander deel van de kerk van Christus, maar hij zei over iemand ander het volgende tegen mij: ‘Je weet, beste broeder, dat hij iemand is die de Heere kent. Hij is niet zomaar een christen, maar hij kent onze Heere. Jij en ik weten wat dat betekent, is het niet?’ Ik kon hem slechts aankijken met een veelzeggende blik van liefdevolle waardering. Inderdaad, wij kennen de Heere als een levende, stralende werkelijkheid, een dagelijkse Vriend, Raadgever en Metgezel.

			Ware vaders in de genade mediteren over Christus. Ze voeden zich met de Schrift, persen het sap eruit en genieten inwendig van zijn smaak. Mensen zeggen wel eens dat zij ‘smaak hebben’ in bepaalde zaken. Welnu, het is een goede zaak om ‘smaak te hebben’ in de Heere Jezus Christus. De vaders kennen de Heere niet alleen door veelvuldig over hem te mediteren, maar ze kennen Hem ook door daadwerkelijke vertrouwelijk omgang met Hem. Ze wandelen met Hem en spreken met Hem. Zulke heiligen verkeren meer met Christus dan met wie ook. Tegen niemand vertellen ze zoveel als ze tegen Hem verteld hebben, en niemand heeft hén ooit zoveel verteld als Jezus hen verteld heeft. Immers: ‘De verborgenheid des HEEREN is voor degenen, die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die bekend te maken’ (Ps. 25:14). Vraag hen: ‘Is Hij uw beste vriend?’ en ze zullen antwoorden: ‘Mijn Liefste is mijn naaste Verwant, mijn meest dierbare Metgezel’. Ze kennen de Heere door persoonlijke omgang, en hebben Hem leren kennen door op een intense manier eensgeestes met Hem te zijn. Ze denken over allerlei zaken net als Jezus: ook op die manier ‘kennen’ ze Hem. Zijn tedere ontferming voor zondaren beroert hun harten; weliswaar niet in dezelfde mate, maar dan toch op een dergelijke wijze. Ze hebben vaak het gevoel dat ze zouden kunnen sterven voor zondaren. Een van deze vaders zei eens: ‘Ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees…’ (Rom. 9:3). Ze bezien allerlei kwesties niet vanuit menselijk standpunt, maar vanuit Christus’ gezichtspunt. Vandaar dat ze veel van ’s HEEREN wegen begrijpen, die voorheen duister voor hen waren. Wie zich heel sterk vereenzelvigt met een ander, kent hem door en door. Omdat ze door het geloof geleerd hebben stil te zitten en gelovig Gods tijd te verbeiden, vertrouwen deze vaders er met een rustig gemoed op, dat alle dingen voor hen zullen medewerken ten goede (Rom. 8:28). Hierom begrijpen ze de ongebroken kalmte van Jezus’ hart, en kennen Hem zowel in Zijn vreugden als in Zijn smarten. Zulke heiligen weten wat het is om met Jezus ‘te wenen over Jeruzalem’ (Luk. 19:41), maar ze verblijden zich mét de goede Herder ook over de terugkeer van zondaren. Ja, ze weten wat het is om met Hem plaats te nemen op Zijn troon, in de verwachting dat Zijn vijanden gemaakt zullen worden tot een voetbank voor Zijn voeten. Ze zijn kalm met Jezus, omdat ze de bedoeling van deze woorden tot zich hebben laten doordringen: ‘Hij moet als Koning heersen’. Inderdaad: Hij moet als Koning heersen. ‘Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.’ (I Kor. 15:25). Hem zó te kennen, ‘Die van den beginne is’, is de voornaamste eigenschap van een vader in Christus.

			Welke boodschap krijgen de vaders mee?

			Ik wil die boodschap heel kort samenvatten door u te wijzen op de context. Johannes heeft u, beste vaders, en voorts allen die in Christus zijn, gezegd dat we elkaar moeten liefhebben. Als u echt een vader bent, kunt u niet anders dan heel uw gezin liefhebben. Het vaderlijke ‘instinct’ is om lief te hebben, en vaders in Christus behoren er boordevol van te zijn. De kleintjes moeten door onze liefdevolle geest aangespoord worden om bij ons in de buurt te zijn, omdat ze voelen dat wanneer niemand hen liefheeft, wij dat wél doen en wanneer niemand om hen geeft, wij dat wél doen. Ik heb een vader in Christus gekend tegen wie een pasbekeerde eerder iets zou vertellen dan tegen zijn eigen vader of moeder. Ik denk dat ze een uitnodiging lezen op het gezicht van deze vaders. Ik weet niet precies hoe ze daarachter komen, maar op een of andere manier voelen pasbekeerden aan dat ze met een man te doen hebben, tegen wie ze het één en ander kunnen vertellen, of dat ze een vrouw voor zich hebben met wie ze kunnen praten. Deze vaders en moeders in Israël zijn vol van liefde en hun spraak maakt hen openbaar. Ik ken sommigen, die als grote zeehavens zijn: een ziel, die door de stormwind heen en weer geslingerd wordt, zoekt er beschutting. Gebroken harten zeggen: ‘Kon ik hém mijn probleem vertellen en zijn voorbede ontvangen!’ Moge u en ik zulke mensen zijn en moge de Heilige Geest ons gebruiken tot heil voor onze naasten.

			De volgende boodschap volgt ogenblikkelijk op de tekst: ‘Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is…’ (I Joh. 2:15). O, geliefde vaders, u moet de wereld niet beminnen, want zij gaat voorbij. Dit geldt in het bijzonder voor u! Als ik zeg te hopen dat geen enkele christen de wereld liefheeft, geldt dat zeker voor de vaders. U heeft zoveel kennis van Christus dat u de wereld gerust zou kunnen verachten. Bovendien zult u zó snel huiswaarts gaan, dat u een lage dunk behoort te hebben van deze vergankelijke dingen. U draagt al de sporen van wat men noemt de afgaande jaren – ik noem ze echter ópgaande jaren: u zult spoedig uit deze wereld met haar veranderlijke ijdelheden vertrekken. Schenk uw liefde daarom niet aan aardse schatten. Houd de weelde los in de hand, wees klaar om te vertrekken, want dat moment is niet ver meer. Voor de morgen daagt, kunt u reeds afgereisd zijn naar het huis van uw Vader hierboven. ‘Heb de wereld niet lief’.

			Er wordt hier nog een andere plicht van vaders genoemd. Terwijl ze geroepen worden de wereld niet lief te hebben, moeten ze ervoor waken dat ze niet het slachtoffer worden van een of andere verleiding van deze tegenwoordige wereld, zoals ‘de begeerlijkheid des vleses’ (I Joh. 2:16). Kunnen vaders dan nog op dat punt vallen? Ach gemeente, we moeten hierover met ernst spreken en erkennen dat zelfs de meest gevorderde heilige nog altijd gewaarschuwd moet worden voor de begeerlijkheid des vleses en het toegeven aan de lusten, hetgeen mensen zo gemakkelijk tot zonde kan brengen. Daar is bijvoorbeeld ‘de begeerlijkheid der ogen’. David is daarin gevallen toen hij klaagde over de voorspoed van de goddelozen en naderhand moest belijden: ‘toen was ik onvernuftig, en wist niets’ (Ps. 73:22)2. Hij keek naar de welvaart van de booswichten, totdat hij er zich aan begon te ergeren. Deze ‘begeerlijkheid der ogen’, die bestaat uit het méér verlangen voor jezelf en het benijden van mensen die meer hebben dan jij, mag een vader nooit beheersen. En ‘de grootsheid des levens’ – die dorst naar andermans respect, die rivaliteit met anderen, die worsteling naar eer en dergelijke dingen – het hoort niet thuis in het leven van een vader. U bent volwassen mannen, die kinderachtige dingen behoren weg te doen. Mijn geliefde en geëerde broeders, val niet ten prooi aan ijdele dingen: het zijn speelgoederen voor de kinderen van de wereld, niet voor u, die zo dicht genaderd bent bij de heerlijkheid van de HEERE. U bent gerijpt in de genade en zult spoedig de hemel binnengaan: leef dienovereenkomstig. Laat alle aardse dingen als kinderspeelgoed aan uw voeten liggen, terwijl u zich verheft tot de volwassenheid van uw ziel.

			De volgende aansporing aan het adres van de vaders is dat ze waakzaam moeten zijn, omdat  – zegt de apostel – ‘gij gehoord hebt, dat de antichrist komt’ en dat ‘ook nu vele antichristen geworden zijn’ (I  Joh. 2:18). O, dappere vaders, houd de wacht en zie toe. Ik verwonder mij er vaak over dat kerkleden instemmen met de keus voor predikanten die niet zuiver in de leer zijn, en die soms helemaal geen geloof schijnen te hebben. Hoe komt dat? We hebben in onze Baptistengemeenten solide mensen gehad, die nog eerder de satan een plaats aan hun tafel hadden gegund dan dat ze een onzuivere prediker zouden toelaten op de preekstoel. Er was vroeger een gezelschap in het noorden van Schotland met de naam ‘De Mannen’. Waarom ze zo heetten? Welnu, als hen enige ketterij gepreekt zou worden, zouden ze net zo getergd reageren als Janet Geddes, die een keer haar voetenbankje naar het hoofd van de prediker smeet. Ze zouden de moderne ketterijen niet zo hebben verdragen, zoals de huidige verweekte generatie dat wel doet. Laat het zo zijn dat de nieuwe theologen de vrijheid hebben om op hun eigen terrein te preken wat ze willen, maar niet op onze kansels! Helaas, de leidende figuren in veel kerken zijn christenen zonder ruggengraat, week en sponsachtig. Ik zou hen weekdieren kunnen noemen, ware het niet dat een weekdier door zijn schelp nog meer stevigheid bezit dan zij! Ze zijn bereid om ieder dodelijk gif in te nemen als de prediker maar welsprekend is en slim oogt. Slimheid en welsprekendheid: wég ermee! Als we de waarheid van God niet brengen, maakt onze slimheid en welsprekendheid ons des te verdoemelijker. We moeten de waarheid hebben en niets dan de waarheid en ik beveel de vaders in Christus van heel Engeland en Amerika om dit te onderkennen. Beklim uw wachttoren en hoed de kudde, opdat de schapen niet verscheurd worden terwijl ze slapen.

			Tenslotte is het de plicht van de vaders om zich voor te bereiden op de komst van de Heere. Hoe schoon wordt het verwoord in het 28e vers: ‘En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst.’ Die tekst is aan u allen geadresseerd, omdat u allemaal ‘kinderkens’ bent, maar het is speciaal van toepassing op diegenen onder u die vaders zijn. Span u in met al uw krachten! Sta op de uitkijk voor de komst van de Heere en laten uw lenden omgord zijn. Jezus kan vandaag komen. Deze sabbat kan de laatste van deze bedeling zijn. Tegelijkertijd zou Hij ook pas over tienduizend jaar kunnen komen. Wees daarom niet bezorgd als u gedurende een lange nacht moet wachten. Zeg niet dat Hij Zijn komst vertraagt, want Hij zal komen op de van tevoren bepaalde dag. Laten we slechts mogen houden wat we hebben, en wachten op de middernachtelijke roep: ‘Hij komt eraan, Hij zal niet vertoeven, ga uit Hem tegemoet!’

			‘Houd uw kroon totdat Ik kome’,
Roept ons Jezus na.
Zendt het antwoord naar de hemel:
‘Door genade, ja!’

			Amen

			Een appél aan kinderen van 
godvruchtige ouders

			'Mijn zoon, bewaar het gebod uws vaders, en verlaat de wet uwer moeder niet. Bind ze steeds aan uw hart, hecht ze aan uw hals. Als gij wandelt, zal dat u geleiden; als gij nederligt, zal het over u de wacht houden; als gij wakker wordt, zal hetzelve met u spreken. Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens.’ 
(Spr. 6:20-23)

			Voor ons ligt het advies van koning Salomo, die terecht gezien wordt als een van de meest wijze van alle mensen. Diegene, die de zoon van David, de koning van Israël, in wijsheid zou kunnen overtreffen, moet van goeden huize komen! Het is de moeite waard te luisteren naar wat Salomo te zeggen heeft. Zelfs voor de meest intelligente jongere is het goed om te luisteren, nauwgezet te luisteren, naar wat zo’n ervaren man als Salomo tegen jonge mensen te zeggen heeft. Ik moet je3 er wel aan herinneren, dat méér dan Salomo hier is, aangezien Gods Geest de Spreukendichter heeft geïnspireerd. Hier vind je niet zomaar wat juwelen die uit aardse mijnen zijn opgedolven, maar kostbare schatten uit de hemelse heuvels. Daarom is het advies dat we hier aantreffen niet slechts de raad van een wijze man, maar het advies van de vleesgeworden Wijsheid, Die ons vanuit Gods Woord aanspreekt. Wil je geestelijk wijs worden? Kom dan en hoor wat Gods Geest ons door de mond van deze wijze man te zeggen heeft.

			In het overdenken van deze tekst wil ik je eerst laten zien dat ware godsvrucht, waarover de wijze hier spreekt, velen van ons wordt voorgehouden via het voorbeeld van onze ouders: ‘Mijn zoon, bewaar het gebod uws vaders, en verlaat de wet uwer moeder niet. Bind ze steeds aan uw hart, hecht ze aan uw hals.’ Vervolgens beveelt de ware godsdienst zich ook bij ons aan via het praktische gebruik ervan en via het zegenrijke effect op ons leven:‘Als gij wandelt, zal dat u geleiden; als gij nederligt, zal het over u de wacht houden; als gij wakker wordt, zal hetzelve met u spreken. Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens.’

			De ware godsdienst wordt velen van ons aanbevolen via het voorbeeld van onze ouders

			Jammer genoeg geldt dit niet voor ons allemaal. Er zijn sommigen die een slecht voorbeeld in hun jeugd gehad hebben, en die van hun ouders nooit iets goeds geleerd hebben. Ik bewonder de vrijmacht van Gods genade, dat er vanavond onder ons zijn die als allereersten in hun familie belijdenis van het geloof in Christus hebben afgelegd. Ze zijn geboren en getogen in een omgeving waar alles fel gekant was tegen de godzaligheid. Toch zijn ze nu hier – ze kunnen zelf nauwelijks vertellen hoe dat gekomen is – uit de wereld geleid zoals Abraham uit Ur der Chaldeeën. In Zijn genade heeft de HEERE er één uit een stad en twee uit een geslacht aangenomen en hen in Sion gebracht (Jer. 3:14). Jullie, lieve vrienden, hebben een bijzondere reden om dankbaar te zijn. Het is echter heel belangrijk om ervoor te waken dat jullie kinderen niet aan dezelfde nadelige omstandigheden onderworpen worden als waaronder je zelf hebt geleden. Nu de HEERE in liefde op jullie heeft neergezien, moeten jullie gezinnen een heiligheid voor de HEERE zijn, en moeten jullie kinderen zo opgevoed worden dat ze zoveel voordelen genieten als een godsdienstige opvoeding ze maar kan bieden – iedere gelegenheid om de levende God te dienen.

			Er zijn er echter velen onder ons – ik geloof de meerderheid van wie hier bijeen zijn – die het enorme voorrecht van een godvruchtige opvoeding hebben gehad. Welnu, het schijnt mij in de eerste plaats toe dat dat wat een jongere van zijn vader meekrijgt, het beste bewijs is voor de waarheid van wat dan ook. Mijn vader zou nooit en tegen niemand onwaarheden hebben gesproken, maar zeker niet tegen zijn zoon. En als hij, na God vijftig jaar gediend te hebben, erachter zou zijn gekomen dat de godsdienst een vergissing is – zelfs al had hij niet de moed gehad om dat aan heel de wereld bekend te maken – ben ik ervan overtuigd dat hij in mijn oor gefluisterd zou hebben: ‘Mijn zoon, ik heb je misleid. Ik ben erachter gekomen dat ik me vergist heb’. Toen ik de oude man gisteren ontmoette, was er echter niets in die zin wat hij me mee moest delen. Ons gesprek ging over de trouw van God en hij was blij me te kunnen vertellen van die trouw van God in zijn leven, en in dat van zijn vader, mijn geliefde opa, die reeds boven is. Hoe vaak hebben mijn vader en mijn opa mij verteld dat ze na een levenslang beproeven en uittesten van de beloften, tot de conclusie zijn gekomen dat ze allemaal waar zijn. Zij konden met het lied getuigen:

			Slechts de godsdienst kan ons geven
Zoete vreugde in ons leven;
Dat de godsdienst óók verschaff’
Troost en rust op weg naar ‘t graf.

			Wat mijzelf betreft, als ik erachter zou komen dat ik mij vergist had, zou ik niet zo dom zijn om mij te verblijden over het feit dat mijn zoons dezelfde levensstijl kozen als ik en zich met al hun kracht zouden wijden aan het prediken van dezelfde waarheid, die ik zo graag verkondig. Lieve jongen, als je een godzalige vader hebt, geloof dan dat de godsdienst waarop hij zijn geloof baseert, wáár is. Hij vertelt je dat het zo is. Aangezien hij in ieder geval een oprechte en eerlijke getuige voor jou is, smeek ik je: verlaat de God van je vader niet.

			Vervolgens denk ik, dat een van de meest tere banden die ooit een man of vrouw kan binden, de liefde van een moeder is. Velen kunnen zich misschien nog losrukken van het gebod van hun vader. Wie echter is in staat zich los te rukken van de liefde van moeder? Daarom is in de tweede plaats moederliefde het beste argument (voor het navolgen van het geloof van je ouders, vert.) Onder je vroegste herinneringen bevindt zich het moment dat ze je op schoot nam en je leerde bidden:

			Lieve Jezus, trouwe Heer’,
Zie op mij, klein kindje, neer.

			Misschien heb je geprobeerd het geloof los te laten, maar werd je daarvan weerhouden door de vaste geloofsovertuiging van je moeder. Ik heb ooit iemand horen zeggen dat hij best een ongelovige had kunnen zijn als het leven en het sterven van zijn moeder dat niet verhinderd hadden. Inderdaad, dat zijn argumenten die je niet zomaar opzij zet; ik hoop dat jij dat ook niet zult doen. Je herinnert je nog goed hoe kalm ze thuis haar gemoed bewaarde, terwijl er zoveel was dat haar had kunnen verontrusten. Je herinnert je hoe zachtmoedig ze met je omging, terwijl je een beetje te wild deed. En je beseft misschien nauwelijks hoe je haar hart doorstoken hebt en haar slapeloze nachten bezorgd hebt, omdat haar jongen de God van zijn moeder niet liefhad. Ik beveel je, in naam van de liefde die je haar toedraagt, dat je de goede indrukken die ze je meegegeven heeft, zult koesteren in plaats van ze weg te werpen. En als je niet zulke indrukken hebt ontvangen, laat dan in ieder geval de oprechtheid van je moeder, die niet anders dan waarachtig kon zijn, laat de diepe liefde van je moeder, die je niet kon en zou voorliegen, je ervan overtuigen dat er waarheid ligt in die godsdienst waar momenteel sommige van je kameraden je vanaf proberen te brengen. ‘Mijn zoon, bewaar het gebod uws vaders, en verlaat de wet uwer moeder niet.’ 

			Ik denk dat het voor iedere jonge man of jonge vrouw, die een godvruchtige vader en moeder heeft gehad, het beste is als ze zich het bewandelen van dát levenspad voornemen, waarop de principes van hun vader en moeder hen geleiden. Natuurlijk hebben we in allerlei opzichten de oude luitjes voorbijgestreefd, is het niet? Onze jongeren zijn ontzettend helder en intelligent en laten de oude mensen wat dat betreft ver achter zich. Ja, ja… dat is de manier waarop we praten voordat we droog achter de oren zijn. Het is echter mogelijk, dat we niet meer in die waan leven, als we tot ons verstand gekomen zijn. Het is in ieder geval zo, dat ik – die nog niet zo oud ben, maar mezelf ook niet meer jong kan noemen – durf te zeggen dat ik, voor mezelf, niets anders verlang dan het in stand houden van de oude tradities van mijn familie. Ik wens in geen ander spoor te gaan, dan dat wat parallel loopt aan het pad van degenen die mij zijn voorgegaan. En ik denk, lieve vrienden, dat degenen onder jullie die gezien hebben hoe heilig en heerlijk het leven van jullie christelijke voorouders is geweest, zich wel zullen bedenken voordat ze van het spoor van deze godzaligen afwijken, hetzij ter rechter- of ter linkerzijde. Ik geloof niet dat wie het leven ingaat met het voornemen om alles overboord te gooien wat tot het leven van zijn godzalige familie behoorde, een leven tegemoet gaat dat God zal zegenen én waarvan hij zelf op de lange termijn zal zeggen dat het wijs is geweest.

			Ik ben niet uit op gouden of zilveren erfstukken, maar hoewel ik duizend doden zou sterven, kan ik de God van mijn vader, van mijn grootvader, van diens vader en van díens vader niet loslaten. Dit blijf ik mijn grootste bezit achten en ik smeek jonge mannen en vrouwen hetzelfde te doen. Bezoedel de heerlijke tradities niet, die je door een edel voorgeslacht zijn aangereikt. Onteer je vaders schild niet, bevlek de familiewapens van je eerbiedwaardige voorvaderen niet door zonden of overtredingen van jouw kant. God helpe je om te voelen dat de beste manier om een eervol leven te leiden is, te doen wat zij gedaan hebben die je opvoedden in de vreze des HEEREN!

			Salomo zegt dat we twee dingen moeten doen met de godsdienstige voorschriften die we van onze ouders leerden. In de eerste plaats zegt hij: ‘Bind ze steeds aan uw hart’. Ze zijn het namelijk waard om trouw bemind te worden. Toon je liefde voor deze dingen door ze aan je hart te binden. Het hart is hét vitale orgaan. Laat dáár godzaligheid in liggen, bemin de dingen van God. Als we kans zouden zien om jonge mannen en vrouwen tot belijdende christenen te maken zonder dat ze werkelijk de godzaligheid liefhebben, zouden we slechts hypocrieten van hen maken, en dat is niet onze begeerte. We zijn er niet op uit dat je zegt te geloven in datgene wat je eigenlijk niet gelooft of dat je je verheugt in iets, waar je je helemaal niet in verheugt. Ons gebed is – en laat het jullie gebed ook zijn! – dat je geholpen mag worden om deze dingen aan je hart te binden. Deze dingen zijn het waard om voor te leven, om voor te sterven, meer waard dan heel de wereld bij elkaar: de onsterfelijke grondbeginselen van het goddelijke leven dat voortkomt uit de dood van Christus. ‘Bind ze steeds aan uw hart’.

			Vervolgens zegt Salomo, omdat hij niet wil dat we deze dingen geheim houden, alsof we ons ervoor schamen: ‘Hecht ze aan uw hals.’ Ze zijn het namelijk ook waard om met trots getoond te worden. Heb je ooit de burgemeester met zijn ambtsketen gezien? Hij schaamt zich niet in het minst om die te dragen. En de sherrifs met hun borstinsignes? Ik herinner me levendig welke afmetingen zulke dingen kunnen hebben. Nochtans dragen ze die met trots. Nu dan, als je enigermate liefde tot God hebt, hecht dan je godsdienst aan je hals. Schaam je er niet voor, maar doe het om als een sieraad, draag het zoals de burgemeester zijn ambtsketen draagt. Als je je in gezelschap begeeft, schaam je dan nooit te zeggen dat je een christen bent. En als er sprake is van enig gezelschap, waarbinnen je je als christen niet kunt bewegen, kom er dan maar helemaal niet. Zeg tegen jezelf: ‘Ik zal niet gaan naar plaatsen waar ik mijn Meester niet kan voorstellen. Ik zal niet komen waar Hij niet bij mij kan zijn.’ Dat uitgangspunt zal je een grote steun zijn als je moet kiezen waarheen je wel of niet zult gaan. Bind het daarom aan je hart, hecht ze aan je hals. God helpe je om dit te doen, en om zo de godzaligen te volgen die je zijn voorgegaan!

			Hopelijk klinkt het niet flauw als ik zeg te hopen dat sommigen hier geraakt mogen worden uit liefde tot hun ouders. In de loop van mijn ambtsbediening heb ik wat dat betreft heel pijnlijke dingen gezien. Het kan zijn dat die vader, aan wie ik nu denk, een eerlijk en oprecht en godzalig man, op dit moment in de kerk is. Maar hij zal het mij niet kwalijk nemen als ik zeg wat voor zorgelijke groeven ik op zijn gezicht getekend zag toen hij mij kwam vertellen: ‘O, dominee, mijn zoon zit in de gevangenis!

			’Ik geloof vast, dat als die jongen gezien had wat ik las op het gezicht van zijn vader, hij dat erger gevonden zou hebben dan het verblijf in de gevangenis. Ik heb jongens gekend, die met hun ouders naar deze Tabernacle kwamen – best leuke jongens – die zich in de stad in situaties begaven, waarin ze in de verleiding kwamen om te stelen. Ze gaven toe aan die verleiding en hebben zo hun hele reputatie bedorven. Soms werden ze door iets weerhouden, zodat ze behoed werden voor een loopbaan als crimineel. In andere gevallen vielen zulke jongens echter weer in handen van een slechte vrouw, en zijn ze daardoor ellendig geëindigd. In een enkel geval schijnen ze door pure overmoed en slechtheid tot crimineel gedrag gedreven te zijn.

			Ik wilde wel dat ik zulke jongemannen kon bereiken – ik denk niet dat ze hier vanavond zitten – om hen niet alleen te tonen welke rampspoed ze over zichzelf halen, maar om hen ook hun moeder thuis te laten zien, op het moment dat ze te horen krijgt dat zoon Jan zijn baan kwijtgeraakt is vanwege oneervol gedrag. Of ik zou hen een glimp willen laten zien van het gezicht van vader op het moment dat de boze tijding hem bereikte. De arme man was verslagen. Hij zei: ‘Nooit eerder werd een smet geworpen op de reputatie van iemand uit mijn familie.’ Als de aarde zich onder de voeten van deze godvrezende man had kunnen openen, of als die lieve moeder rechtstreeks in het graf had kunnen afdalen, hadden ze dat liever gehad dan de levenslange beproeving te moeten verduren, die over hen gekomen was. Daarom beveel ik je, jonge man of jonge vrouw, vermoord de ouders die je het leven gegeven hebben niet. Doe degenen, die je opgevoed hebben, geen oneer aan. In plaats daarvan smeek ik je: zoek de God van je vader, en de God van je moeder; geef jezelf aan de Heere Jezus Christus en leef geheel voor Hem.

			De ware godsdienst wordt ons aanbevolen door het praktische nut

			Dit is een minder gevoelig argument dat datgene, wat ik zojuist bepleit heb, maar voor veel mensen spreekt het ware leven van de godzaligheid aan vanwege het enorme nut dat het biedt in het dagelijkse leven van de mensen. Salomo vertelt ons om te beginnen dat ware godzaligheid ons dient tot onderwijzing: ‘Want het gebod is een lamp’. Als u te weten wilt komen wat u echt moet weten: lees dit Boek. Als u in uw hart wilt weten wat tot uw tijdelijk en eeuwig welzijn dient: heb dit Boek lief, geloof de waarheid die het leert en gehoorzaam het, ‘want het gebod is een lamp’.

			In de tweede plaats wijst ware godzaligheid ons de weg: ‘en de wet is een licht’. Als we willen weten wat ons te doen staat, kunnen we niet beter doen dan ons overgeven aan de leiding van de goddelijke Geest, en dit Woord gebruiken als onze landkaart. Immers: 

			Zoals de zon, een licht zo klaar,
Voert ‘t ons de dagen door;
En leidt door nachtelijk gevaar:
Gods lamp verlicht ons spoor.

			Salomo zegt ons ook, dat ware godsdienst ons de weg wijst onder alle omstandigheden. Hij zegt in het 22e vers dat, wanneer we bezig zijn, er niets zo goed helpt als de ware godzaligheid: ‘Als gij wandelt, zal dat u geleiden’. Hij zegt dat wanneer we rusten er ook niets beters is dan dit om ons te bewaren: ‘als gij nederligt, zal het over u de wacht houden’. En als we net wakker worden, is er niets beter dan dit om de geest mee te verrukken: ‘als gij wakker wordt, zal hetzelve met u spreken’. Het is niet mijn bedoeling deze drie gedachten breed uit te meten; ik laat het hier bij. Als je het heel druk hebt, zal je godsdienst je beste hulpmiddel zijn. Als je je handen vol hebt aan allerlei lasten en je hoofd vol is met gedachten, kan niets méér van dienst zijn dan een God te hebben om naartoe te gaan, een Zaligmaker om op te vertrouwen en een hemel om naar uit te zien. En als je naar je bed gaat om te slapen of omdat je ziek bent, kan niets je kussen méér verzachten en je rust geven, dan de wetenschap dat je vergeving hebt door het kostbare bloed van Christus en dat je verlost bent door de Heere met een eeuwige verlossing. Voordat ik in slaap val, zeg ik tegen mezelf vaak de woorden van Isaac Watts:

			Opnieuw besprenkeld met het bloed
Ga ik – verzoend – te rust’,
Terwijl mijn God, om Jezus’ wil,
Mij, aan Zijn boezem, kust.

			Er is geen heerlijker slaap in deze wereld, dan die slaap die zelfs in haar dromen, dicht bij Christus blijft. Sommigen van ons weten wat dat is: om zelfs in de omzwervingen van de geest tijdens de slaap, de heilige grond van de gemeenschap met onze Heere niet te verlaten. Het is niet altijd zo, maar soms wel. En zelfs dan, wanneer de geest de kracht mist om haar gedachten te controleren, kan het nog lijken of de gedachten dansen tot eer van God, zoals Mirjam eens deed. O, gelukkige mensen, wier godsdienst hun bescherming is, zelfs in hun slaap! Salomo zegt er dus ook nog achteraan: ‘als gij wakker wordt, zal hetzelve met u spreken.’ Deze Bijbel is een wonderlijk, sprekend boek. Er bevindt zich een grote hoeveelheid gezegende gespreksstof in dit kostbare boek. Het heeft mij op een groot aantal fouten gewezen, en dat kan het met jou ook doen, als je het de kans geeft. Het heeft mij veel gezegd om mij te troosten; en het heeft jou ook veel te zeggen, als je je oren maar te luisteren legt. Het is een wonderlijk spraakzaam boek. Het weet alles van je, alle ‘ins en outs’ van je leven, waar je je nu bevindt en waar je zou moeten zijn… het kan het je allemaal vertellen. Het beste gesprek dat een mens kan hebben is wanneer hij met God communiceert via het gebed en het lezen van het Woord: ‘als gij wakker wordt, zal hetzelve met u spreken’.

			Ik behandel dit punt heel in het kort, omdat ik eigenlijk nog iets anders tegen jullie wil zeggen. Lieve vrienden, wat degenen onder jullie betreft, die nog onbekeerd zijn, is onze grote zorg dat jullie de Heere ogenblikkelijk zouden leren kennen. De reden daarvoor is, dat dat jullie bereid zal maken voor de toekomende wereld. Wat die wereld ook moge inhouden, vol als zij is van grote geheimen, slechts diegene is bereid deze onbekende zee te gaan bevaren, die verzoend is met God, gelooft in en vertrouwt op de Heere Jezus Christus, zich mag verheugen in de vergeving van zijn zonden door het grote verzoenende offer, en in zijn eigen hart de geweldige verandering ervaart, die van hem een nieuw schepsel in Christus Jezus heeft gemaakt. 

			Ik herhaal, dat de belangrijke reden, waarom we onze jonge vrienden zo graag bekeerd willen zien, de bereidheid voor de toekomende wereld is. Jullie zullen allemaal spoedig sterven. Ik geloof dat het vorige week zondag was, dat in die kerkbank daar een vriend zat, die gewoon was om hier ’s morgens en ’s avonds te komen. Afgelopen woensdag stierf hij vrij onverwachts. Hij leek in goede gezondheid te verkeren, maar stierf op een treinstation, ver van huis. Die bank waar hij normaal gesproken zat, zou moeten kunnen praten om ons allemaal ernstig te waarschuwen: ‘Schik u om uw God te ontmoeten’ (Am. 4:12). Ik had het zelf kunnen zijn. Het had ieder van deze vrienden hier rondom de preekstoel kunnen zijn. Het had ieder van u in de gemeente kunnen zijn. Wie kan zeggen wie er de komende week zal gaan? Gezien ons aantal is het waarschijnlijk dat meerderen van ons weggenomen zullen worden eer de klokken de volgende sabbat aankondigen.

			Ik geloof dat dat een heel goede reden is om de HEERE te zoeken, opdat je bereid mag zijn voor de eeuwigheid. Van de week zag ik een wat oudere vriendin, die niet lang meer te leven heeft. Ze is 68 jaar, en haar krachten laten haar in de steek. Ze zei echter tegen me: ‘Ik vrees niet, ik ben niet bang voor de dood. Ik bevind mij op de Rots. Ik sta op de Rots Christus Jezus. Ik weet in Wie ik geloofd heb, en ik weet waar ik heenga.’ Het was heerlijk om deze  heilige zo te horen spreken. Ik hoor dergelijke dingen altijd van mijn vrienden als ze op het punt staan naar huis te gaan. Ze schenen nooit enige twijfel te hebben. Ik heb er gekend die, terwijl ze nog goed waren, vele twijfels hadden. Toen het echter sterven werd, schenen ze er geen enkele meer te hebben, maar waren ze heerlijk vertrouwend op Christus.

			Er is echter nog een andere reden waarom we willen dat onze vrienden bekeerd worden, en dat is, dat ze bereid mogen zijn voor dít leven. Ik weet niet wat voor soort leven je jezelf voorgesteld hebt. Misschien spreek ik tot sommige jongemannen die naar de universiteit gaan, in de hoop dat ze hun leven zullen wijden aan de wetenschap en met eer gekroond zullen worden. Misschien hebben anderen hier slechts het vooruitzicht van hard te werken voor het brood, ‘in het zweet huns aanschijns’ (naar Gen. 3:19). Sommigen zijn begonnen als bouwvakker, timmerman of kantoorbediende. Er zijn allerlei manieren om dit aardse leven te leven. Er is echter geen betere voorziening en voorbereiding voor welk leven op aarde dan ook, dan het kennen van de HEERE en het hebben van een nieuw hart en een oprechte geest.

			Wie miljoenen mensen moet besturen, zal dat beter doen met Gods genade in zijn hart. En wie een slaaf moet zijn, zal gelukkiger in zijn lot zijn met Gods genade in zijn hart. Of u oud bent of jong, of u meester bent of slaaf: de ware godsdienst maakt niemand ongeschikt voor het spelen van de rol die voor hem is weggelegd in het grote drama des levens. De beste voorbereiding voor die rol is – als het de rol is die gespeeld moet worden – het kennen van de HEERE en het voelen van de kracht van Gods genade in je ziel.

			Laat ik jullie mogen tonen hoe dat werkt. Wie voor God leeft, God zijn Vader noemt, en Gods Geest in zich afkeer tot de zonde en liefde tot de gerechtigheid voelt werken, is iemand die gewetensvol zal zijn in het waarnemen van zijn taken; en je weet, dat dat het soort mannen en vrouwen is, waar we vandaag de dag behoefte aan hebben. Er zijn zoveel mensen op wie je steeds moet letten. Als je ze iets te doen geeft, en je blijft erbij staan kijken, doen ze het vlug genoeg, maar op het moment dat je je omdraait, gaan ze slordig of traag werken, zo slecht als ze maar kunnen. Het zijn alleen ‘ogendienaars’. Als u die uitdrukking in uw advertentie zou zetten, zou er weliswaar niemand op reageren; toch komen ze in menigte, want er zijn er heel veel van.

			Welnu, een oprechte christen, iemand die echt bekeerd is, ziet in dat hij God dient terwijl hij zijn plicht verricht voor zijn medemensen. ‘U, God, ziet mij’, is de kracht die hem altijd  bezielt. Hij verlangt daarom gewetensvol te zijn in het verrichten van zijn taken, wat die taken ook mogen zijn. Ik heb wel eens het verhaal verteld over dat dienstmeisje dat zei te hopen dat ze bekeerd was. Haar dominee stelde haar deze vraag: ‘Welk bewijs kun je me geven van je bekering?’ Onder vele andere bewijzen gaf ze onder meer dít bewijs (en het was niet het slechtste), ze zei: ‘Nou, dominee, ik veeg ook ónder de kleden’. Het was een kleinigheid misschien, maar als je in je dagelijks leven het principe dat erin ligt, navolgt, is dat hetgeen we verlangen. Veel mensen hebben van die kleine hoekjes, waar ze het stof en de pluizen heen vegen, zodat de kamer er netjes geveegd uitziet, terwijl het niet zo is. Er is een manier van werken, waarbij alles zo gedaan wordt, dat er eigenlijk niets echt gedaan wordt, maar dat is niet het geval als er genade in het hart aanwezig is. Genade in het hart zorgt ervoor dat je het verlangen krijgt om er helemaal voor God te zijn en God te dienen terwijl je mensen dient. Als je die genade krijgt, zul je zowel voor het leven als voor de dood wéltoebereid zijn!

			Vervolgens wordt iemand met een nieuw hart ook een zuiverheid geschonken, die hem bewaart temidden van verzoekingen. O, wat is Londen toch een vreselijke stad! Ik verwonder mij erover dat God haar vuil nog verdraagt. Ik spreek geregeld met goede jongemannen, die voor het eerst vanuit het platteland op kamers gaan wonen in Londen. De eerste week dat ze er zijn, is voor hen een openbaring die hun haren haast rechtovereind doet staan. Ze zien dingen, waarvan ze nooit gedroomd hadden.

			Welnu, jonge jongens hier in de kerk, die net in Londen gearriveerd zijn; misschien is dit je eerste zondag hier. Geef jezelf meteen aan de HEERE, zo bid ik je. Geef jezelf vanavond nog aan Jezus Christus, want de volgende week die je in Londen doorbrengt kan je verdoemenis betekenen. Eén week in deze stad slechts kan je in onreine situaties brengen, die je voor altijd verwoesten. Voordat je met deze dingen te maken krijgt, moet je jezelf aan God toewijden en aan Zijn Christus, opdat je met een zuiver hart en een oprechte geest bewaard mag worden ‘voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf dat op den middag verwoest’ in deze verschrikkelijke stad (Ps. 91:6). Er is geen hoop voor jullie, jonge mannen en jonge vrouwen in deze grote wereld vol slechte dingen, tenzij jullie harten recht zijn voor God. Als je nauwgezet het Lam mag volgen, waar Het ook heengaat, zal Hij je behoeden en bewaren, zelfs ten einde toe. Als je jezelf echter niet aan de HEERE geeft, ben je verloren, wat voor goede voornemens je verder ook opgevat hebt. Ik ben er zeker van dat je dan zult worden meegesleept door de stromen van ongerechtigheid die vandaag de dag door onze straten gaan. Zuiverheid van hart, voortkomend uit het geloof in Christus is daarom een geweldige voorbereiding op het leven.Dat geldt ook voor oprechtheid in het spreken. O, wat is het toch gemeen als mensen leugens vertellen! Het hart dat gereinigd is door Gods genade haat de gedachte aan de leugen. Zo iemand spreekt de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Dat is de mens, die ongedeerd het leven doorkomt en geëerd zal worden en op de lange termijn voorspoedig is. Het kan zijn dat hij korte tijd onrecht zal moeten verdragen vanwege zijn eerlijkheid, maar uiteindelijk zal niets voor hem zó ruim baan maken als oprechtheid in gedachten, woorden en werken.

			Als je de HEERE lief hebt met heel je hart, zul je ook leren eerlijk te zijn in je omgang met anderen en dat is een grote steun in het leven. Ik weet dat de bedrieger soms een tijdlang voorspoedig lijkt te zijn. Waaruit bestaat echter zijn succes? Dat zogenaamde ‘succes’ is alleen maar een ander woord voor ‘ondergang’. O, lieve mensen, hoeveel meer geluk zou er in de wereld zijn, als alle mensen eerlijk gemaakt zouden kunnen worden! En de manier om oprecht temidden van de mensen te leven is om eerlijk te worden voor God en Zijn Geest in je binnenste hebben wonen.

			Vervolgens is de ware godsdienst ook om deze reden zo waardevol, dat het een mens vertroost temidden van de grootste problemen. Jonge vriend, je verwacht weliswaar geen grote problemen, maar je zult ze toch krijgen. Je verwacht dat je problemen ten einde zijn als je maar eenmaal getrouwd bent… Sommige mensen beweren dat ze dán pas beginnen! Ik onderschrijf die stelling niet, maar ik weet wel zeker dat ze dan in ieder geval niet over zijn, omdat er dan een heel stel andere aanvechtingen zullen beginnen. Maar (om iets anders te noemen) je verwacht dat het allemaal in orde zal komen zodra je je schooltijd maar achter de rug hebt. Zal het zo zijn? Veel werknemers vinden van niet. Maar je bent niet van plan om altijd maar bij een ander in dienst te zijn: je wilt een kleine zelfstandige worden. Vraag de werkgevers dan eens of voor hen alles even plezierig is, dezer dagen. Als je alle problemen zou willen ontlopen, zou je het beste met een ballon de lucht in kunnen gaan. Hoewel, ik denk dat je vervolgens weer in de problemen zou komen vanwege de vrees om te hoog te vliegen óf te snel neer te komen! In ieder geval: problemen krijgt iedereen. Wat kan een mens in het midden van de problemen dan beter bewaren, dan het besef dat alle dingen veilig in handen van zijn Vader liggen? Als je kan zeggen: ‘Ik ben Zijn kind, en alle dingen werken mee voor mijn bestwil. Ik heb mijzelf geheel toevertrouwd in de handen van Hem, Die Zich nooit vergist, en die Mij nooit onvriendelijk zal behandelen.’ Ach, broeder, dan heb je een borstwapen dat de pijlen van zorg niet kunnen doorboren, ben je geschoeid met de bereidheid van het Evangelie des vredes en kun je de doornen in de wildernis betreden zonder je voeten te verwonden.

			De ware godsdienst zal eveneens stabiliteit geven aan je levenshouding en dat is weer zo’n eigenschap die we in onze jongeren vandaag de dag wensen te zien. Er zitten hier een aantal voortreffelijke mannen en vrouwen. Mensen van wie ik niet hoef te vrezen dat – al zou de duivel zelf hier komen preken – hij ze van hun geloof zou kunnen laten afvallen. Al zouden alle nieuwe ketterijen die men kan bedenken, in hun bijzijn worden verkondigd, weten ze veel te goed wat de waarheid is, om ooit misleid te worden. Aan de andere kant hebben we ook een aantal mensen die je kunt leiden aan hun oren. Als ik hun oren de ene kant optrek, komen ze achter me aan. Maar als ze ooit ergens anders terechtkomen, en iemand trekt hun oor de andere kant op, gaan ze ook met hem mee. Er zijn heel wat mensen, die nooit voor zichzelf denken, maar die dat als het ware ‘uitbesteden’, zoals ze hun was door een ander laten doen; ze peinzen er niet over om het thuis te doen. Welnu, dit soort mensen zijn als kaf op de dorsvloer. De wind hoeft er maar even overheen te blazen en hup, wég zijn ze! Wees zo niet. Lieve kerkjeugd, ken de HEERE. Moge Hij Zichzelf op dit moment aan je openbaren. En als je Hem mag kennen en het Evangelie leert verstaan, bind het dan aan je hart, hecht het aan je hals en zeg: ‘Inderdaad, ik zal de voetstappen drukken van hen, die ik liefheb en vooral de voetstappen van de Heere Jezus Christus’.

			
Door vloeden en vlammen
Als Jezus gaat voor
Mijn enig verlangen
Te volgen Zijn spoor

			God helpe ons dat te doen! Maar geloof eerst in de Heere Jezus Christus. Vertrouw jezelf helemaal aan Hem toe, dan zal Hij je genade geven om helemaal tot aan het einde standvastig te blijven.

			Amen.

			Jezus en de kinderen

			‘En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan. En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.’
(Mar. 10:13-16)

			Het moet echt een heel grote zonde zijn om iemand te hinderen bij het komen tot Christus. Hij is de enige weg, die verlost van de wraak van God, redding van het verschrikkelijke oordeel dat bij de zonde past: wie zou het aandurven om het verlorene daarvan weg te houden? Het veranderen van de wegwijzers op de route naar de vrijstad of het graven van een greppel dwars over de weg, zou een onmenselijke daad zijn, die de sterkste veroordeling verdient. Wie een ziel van Jezus vandaan houdt is een dienaar van de satan, die het meest duivelse van alle duivelswerken uitvoert. We zijn het daarover allen eens.

			Ik vraag mij echter af, beste vrienden, of er wellicht onder ons zijn, die op dit punt niet geheel onschuldig zijn. Kan het niet zijn dat wij wat betreft bekering en geloof anderen in de weg gestaan hebben? Het is een trieste verdenking, maar ik ben bang dat het toch van velen geldt.

			Om te beginnen ben ik er zeker van dat degenen onder u, die nog nooit geloofd hebben in Jezus, verschrikkelijk veel gedaan hebben om anderen te weerhouden om te geloven. De kracht van het voorbeeld, of het een goed of een slecht voorbeeld is, is zeer groot, met name als het gaat om ouders en hun kinderen, leidinggevenden en hun ondergeschikten en leraars en hun leerlingen. Misschien, vader, zou uw zoon niet zo goddeloos geworden zijn, als u een toegewijd christen geweest zou zijn. Het is mogelijk, lieve moeder, dat als u de Zaligmaker zou zijn toegevallen, uw dochters eveneens christenen geworden waren. Het is allemaal menselijkerwijs gesproken, maar het is vast en zeker waar dat het voorbeeld dat mensen krijgen een belangrijk aandeel levert in de vorming van hun persoonlijkheid. Geen van ons kan zeggen hoe velen we met ons mee zouden sleuren als we ter helle zouden varen, want we zijn door onzichtbare banden aan duizenden andere mensen verbonden. Dit is een punt, dat ervoor zorgt dat het een groot drama is als één enkele ziel verloren gaat. Boven het graf van iedere zondaar kan als opschrift worden gehangen: ‘Deze man ging niet alléén in zijn ongerechtigheid ten onder’. ‘Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf’ (naar Rom. 14:7). 

			Als we onze zielen konden wegwerpen als één enkele steen uit een slinger, zou dit op zich al rampzalig zijn. Maar aangezien we allemaal kralen zijn, die geregen zijn aan het snoer van de gemeenschap, is het zo gesteld dat waar er één gaat, er velen met hem gaan. De pest van de zonde beperkt zich nooit tot het huis van één man. Het verspreidt zich van de ene deur naar het andere venster en maakt alom slachtoffers, zodat ‘een enig zondaar veel goeds verderft’ (Pred. 9:18). Mag ik u, die nooit bedroefd bent geweest over uw zonde, noch het aangezicht van de Zaligmaker gezocht hebt, deze vraag stellen? Heeft u zich gerealiseerd hoe groot de verderfelijke invloed is die van uw leven op de zielen van uw kinderen, uw vrouwen, familieleden en vrienden uitgaat? Jezus zegt: ‘Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit’ (Luk. 11:23). Hoeveel mensen hebt u verstrooid als dwalende schapen? Hoe velen heeft u aangezet om zorgeloos en goddeloos te blijven, omdat ze u hetzelfde zagen doen? Dit zijn ernstige overwegingen voor mensen, die niemand kwaad willen doen, en daar toch mee bezig zijn.

			Er zijn andere mensen die nog verder gaan dan alleen het geven van een verkeerd voorbeeld. Zij verhinderen anderen tot Christus te komen door ontmoedigende dingen te zeggen. Ze doen mensen die hopen op betere dingen de moed in de schoenen zinken. Er bestaan arbeiders die nooit enige genegenheid voor de heilige dingen in hun collega’s zagen, maar zodra ze zoiets merken, proberen ze hen in het hart te treffen. Als ze in de gaten krijgen dat een kameraad van zijn drankverslaving probeert af te komen, maken ze hem belachelijk. Als hij verder gaat en geloof in God aan de dag legt, maken ze hem tot de speelbal van hun aantijgingen. Het moet wel angstwekkend zijn als iemand het als zijn plicht ziet om zich zo tot de tegenstander van alle goede dingen in zijn medemensen te maken.

			Waarom zijn niettemin velen zo gretig om deze taak op zich te nemen? Het is een vreselijk iets dat bepaalde lieden hun medemensen wél met rust laten en zelfs vriendelijk behandelen zolang ze drinken, zweren en ontucht bedrijven, terwijl ze hen verbitterd onder vuur nemen zodra ze serieus gaan nadenken over de godsdienst. De kleinste zonde van een christen is het onderwerp van de meest ongezouten kritiek, terwijl daadwerkelijke misdaden van een onkerkelijk iemand worden goedgepraat. Waarom zou iemand erop uit zijn om te voorkomen dat zijn medemensen worden gered? Vriend, als u ervoor zou kiezen om uw eigen ziel te verwoesten, waarom zou u proberen om dat ook met de ziel van anderen te laten gebeuren? Waarom zou u ‘de hond in de trog’ willen zijn?4 Als u zelf niet godsdienstig wilt zijn, waarom misgunt u het een ander ook? Het zal u geen winst opleveren, noch in deze, noch in de toekomende wereld, om als het ware met een knuppel bij de poorten van het eeuwige leven te gaan staan en allen terug te slaan die binnen willen treden.

			Vervolgens zijn er ook zogenaamd wijze mensen die zielen verhinderen tot Christus te komen doordat ze op listige wijze twijfel zaaien met betrekking tot de openbaring van het goddelijke Woord. Ze hebben een of andere gevaarlijke dwaling gehoord van een onbetrouwbare voorganger of zo’n ‘moderne’ prediker, en zodra ze een jongere vinden die zich met ernstige zaken bezighoudt, reproduceren ze deze aardige leugen. Met hun spitsvondige vragen brengen ze de geest van zulke jongeren verwondingen toe. Door hun valse leringen doen ze de bronnen van de bekering uitdrogen en verlammen ze de kracht van het geloof. Meedogenloos als de Farao zijn ze erop uit om alle nieuwgeboren gelovigen in de rivier van de twijfel te smijten. Wreed als de prins der duisternis zelf, willen ze elke nieuw ontstoken kandelaar van hoop uitdoven. Ze zijn meer toegewijd in het verwoesten van het geloof dan degenen die het geloof wensen te verspreiden. Wat een enorme berg schuld moet zich opstapelen op de ziel van iemand die twijfel uitademt, zoals anderen lucht uitblazen! God noch Christus, hemel noch hel kan aan de vuile stoom van zijn ongeloof ontsnappen. Zie hoe hij de zielen laat verzengen op wie hij blaast! Bereken de mate van zijn misdaden. Houd de zielenmoorden bij waaraan hij zich schuldig maakt.

			Zoals bijvoorbeeld: ‘Een jongeman werd weggelokt uit de bijbelschool en vertrouwd gemaakt met godslasterlijke gedachten. Hij werd verleid tot uitbrekende zonden en stierf een ontijdige dood.’ Schrijf dat op in bloed!

			Of het volgende: ‘Een jonge vrouw, eens vol hoop en met een zorgzaam karakter, is onder de indruk gekomen van de zogenaamd wetenschappelijke kennis van een ongelovige, is daardoor van het geloof van haar moeder afgebracht en langzaam maar zeker door de wereld overgehaald tot een leven en een sterven zonder boete of berouw.’ Schrijf ook dat op als een bloedige rekening die de twijfelaar op de dag der dagen gepresenteerd zal krijgen! Wee degenen die als jakhalzen de leeuw van de hel vergezellen! Moge God bekering schenken aan hen die deel hebben uitgemaakt van de lijfwacht van de prins der duisternis, die zijn moordzuchtige werk met hun eigen handen hebben uitgevoerd door de waarheid te ontkennen en het zaad van de twijfel rond te strooien! Als ik tegen zo iemand spreek, doe ik dat met een mengeling van droefheid en verontwaardiging, en smeek ik hem om van deze boze weg af te gaan.

			Kwaadwillende personen kunnen op velerlei wijze andere mensen leiden tot dat slechte besluit dat als het ware de goddeloze tegenhanger is van wat bij gelovigen ‘bekering’ heet. Zielen zijn in hun jonge dagen kneedbaar. De eerste zeven jaren van ons bestaan bepalen dikwijls heel de rest van het leven. Je kunt in elk geval stellen, dat als je een kind de eerste twaalf jaar godzalig onderwezen laat worden, het moeilijk zal zijn om later dat schrift uit te wissen. Sommige mensen lijken er echter een rampzalig genoegen in te stellen om die zachte klei te bewerken met hun eigen venijnige karakter en op die manier de verkeerde neigingen, die reeds in een kind aanwezig zijn, te bevestigen. Dit soort lieden bewerkt ‘bekeringen’ tot het kwaad, waardoor jonge zielen in de ongerechtigheid ‘settelen’ en gegrondvest worden op slechtheid.

			God beware ons ervoor dat we ook maar een enkele ziel zouden verhinderen te komen tot Christus en tot de hemel. Ik kan soms beven bij de gedachte dat een koude, kille preek van mij jonge gasten zou laten stoppen bezig te zijn met de beloften. Of dat in een gebedssamenkomst het warrige gebazel van iemand, wiens hart niet in zijn gebed ligt, de beginnende toewijding van een gevoelige zoeker zou laten verdampen. Ik beef voor u, mijn lieve broeders en zusters in Christus, bij de gedachte dat de lichtvoetigheid van uw gesprekken, uw wereldsgezinde leefwijze, uw halfslachtige gedrag of uw kille houding op enig moment een ergernis zou worden voor een van de kleinen van de Heere (naar Mar. 9:42). Heere, bewaar mij ervoor, dat ik deel zou hebben aan andermans zonde, en vooral dat ik op enigerlei wijze de oorzaak van iemands eeuwige verwoesting zou zijn! O, wat is het belangrijk om rein te zijn van het bloed van alle mensen! God verhoede dat we medeplichtig zouden zijn aan de zielenmoord, hetzij vóór, tijdens of na de daad. In elk van die gevallen zouden we schuldig zijn. God helpe ons, broeders, deze grote zonde van het hinderen op weg naar Christus te vermijden.

			Toch is dit niet het onderwerp van mijn preek van deze morgen. Ik zal mij slechts beperken tot één aspect. Ik ga spreken over de grote zonde van het hinderen van jongeren bij het komen tot Christus. In de eerste plaats: laten we die zonde beschrijven. In de tweede plaats: laten we zien wat die zonde oplevert. In de derde plaats: laten we zien hoe Jezus Christus die zonde veroordeelt. En dan tenslotte, laten we letten op het onderwijs dat onze Heere in deze tekst terloops geeft. Moge de Heere het alles zegenen aan onze zielen.

			Laten we deze zonde beschrijven

			In de eerste plaats kan ik zeggen dat deze zonde heel algemeen voorkomt. Dat moet wel zo zijn, anders was het niet voorgekomen onder de twaalf apostelen. De directe leerlingen van onze Heere vormden een hoogst eerbiedwaardige groep mannen. Ondanks hun fouten en gebreken moeten ze ons bijzonder dierbaar zijn vanwege het feit dat ze zo dicht bij Iemand hebben geleefd, Die zo volmaakt en zo vol liefde is. Ik concludeer daarom, dat als deze mannen, die de ‘crème de la crème’ van de kerk geweest zijn, de moeders bestraft hebben die hun jonge kinderen tot Christus gebracht hebben, het een tamelijk veel voorkomend vergrijp in de kerk van God moet zijn. En ik ben bang dat de vrieskou van deze misvatting bijna overal te voelen is. Ik wil niet enghartig zijn, maar ik denk dat een klein beetje zelfonderzoek genoeg zal zijn om velen van ons aan hun schuld op dit punt te ontdekken, zodat ze met Farao’s schenker zullen uitroepen: ‘Ik gedenk heden aan mijn zonden!’ (Gen. 41:9) Hebben we ons net zo toegelegd op de bekering van onze kinderen als op die van volwassen mensen? Wat? Vindt u mij sarcastisch? U legt zich in het geheel niet toe op de bekering van wie dan ook? Wat moet ik dan tot u zeggen? Het is vreselijk als de geest van Kaïn het hart van een gelovige is binnengedrongen, zodat hij zegt: ‘Ben ik mijns broeders hoeder?’ (Gen. 4:9) Het is een schokkende zaak dat wij zelf wel het vette eten en het zoete drinken, terwijl we de hongerende scharen intussen laten omkomen. Maar zeg mij eens, als u in het algemeen niet geeft om het redden van zielen, is het zeker helemaal beneden uw waardigheid om te beginnen met het redden van jongens en meisjes? Zo is het. En uw gevoelen deelt u met velen. Het is een algemeen voorkomende zonde.Ik geloof evenwel, dat dit gevoelen, in het geval van de apostelen veroorzaakt werd door ijver voor Jezus. Deze goede mannen dachten dat het brengen van kinderen bij de Zaligmaker een onderbreking zou zijn: Hij was bezig met veel betere werkzaamheden. Hij had de Farizeeën beschaamd doen staan, had de scharen onderwezen en de zieken genezen. Zou het een goede zaak zijn Hem met kinderen lastig te vallen? Die kleintjes zouden toch Zijn onderwijs niet begrijpen. Zijn wonderen hadden ze niet nodig. Waarom zou men hen brengen om Hem bij het doen van Zijn grote werken te storen? 

			Daarom zeiden de discipelen zoiets als: ‘Neem uw kinderen weer mee, beste dames. Onderwijs hen zelf in de wet en onderricht hen in de Psalmen en de profeten, en bid met hen. Niet ieder kind kan van Christus de handen opgelegd krijgen. Als we er ééntje toestemming geven om te komen, zullen de kinderen uit heel de omgeving om ons heen zwermen, zodat het werk van de Zaligmaker enorme onderbrekingen oploopt. Begrijpt u dat dan zelf niet? Hoe kunt u zulke ondoordachte dingen doen?’ De discipelen hadden zoveel achting voor hun Meester, dat ze de peuters weg wilden sturen, opdat men van de grote Rabbi niet zou denken dat Hij alleen een leraar van baby’s was. Deze houding kan voortgekomen zijn uit ijver voor God, maar was in elk geval niet ‘met verstand’ (naar Rom. 10:2). Op een dergelijke manier hebben sommige broeders de grootste moeite om veel kinderen in de kerk toe te laten, omdat ze bang zijn voor het gevaar dat de kerk een verzameling jongens en meisjes zal worden. Stel je voor, als ze in groten getale de kerk binnen zouden komen, zal er schande over de kerk gesproken worden! De buitenwacht zou het smalend een zondagsschooltje noemen.

			Ik herinner mij dat toen een vrouw, die in zonde was gevallen, tot bekering kwam in een van onze plattelandsstadjes, er bij sommige kerkleden bezwaren leefden tegen haar ontvangst in de gemeente. Sommige laaghartige lieden gingen zelfs zover dat ze het praatje rondstrooiden dat de dominee een hoer gedoopt had. Ik heb die dominee, een vriend van me, gezegd dat hij het als een eer moest zien. En op dezelfde manier zullen we de laster van degenen, die het ons kwalijk nemen dat we kinderen in de kerk toelaten, als een ereteken dragen. Heilige kinderen kunnen ons op geen enkele wijze schade toebrengen. God zal ons voldoende geschikte mensen schenken om de kerk op bekwame wijze te blijven leiden. We zullen geen mensen ontvangen in wier levens de kentekenen van wedergeboorte ontbreken, hoe oud ze ook mogen zijn. God behoede ons ervoor om onze voorzichtige broeders te veroordelen, maar tegelijkertijd hopen we dat ze hun voorzichtigheid ook betrachten op de momenten dat het meer nodig is. Jezus wordt niet onteerd door kinderen. We hebben in dat opzicht veel meer te duchten van volwassenen.

			Dat de apostelen de kinderen bestraften kwam in zekere zin voort uit onbekendheid met de behoefte van kinderen. Als één van de moeders in die menigte had gezegd: ‘Ik moet mijn kind naar de Meester brengen, want hij is in hevige mate van de duivel bezeten’, hadden Petrus, Jacobus of Johannes geen moment geaarzeld. Ze zouden integendeel geholpen hebben het kind bij de Zaligmaker te brengen. Of stel dat een andere moeder had gezegd: ‘Mijn kind heeft een pijnlijke ziekte onder de leden, het is vel over been; sta mij toe mijn lieveling bij Jezus te brengen, zodat Hij haar de handen op kan leggen’. De discipelen zouden allemaal hebben gezegd: ‘Maak plaats voor deze vrouw en dat hoopje ellende dat ze draagt’. Echter, waarom zouden deze kleine spring-in-het-velds met hun heldere ogen en brabbelende mondjes bij Jezus moeten komen? Ach, vrienden! Ze vergaten dat deze kinderen, ondanks al hun levensvreugde, gezondheid en ogenschijnlijke onschuld, een grote en dringende behoefte hadden aan de zegening van een genadige Zaligmaker. Als u toegeeft aan de moderne gedachte dat úw kinderen geen bekering nodig hebben en dat kinderen, die geboren zijn uit christelijke ouders iets voor hebben op een ander, en dat het goede dat ze in zich hebben slechts ontwikkeld moet worden, bent u één van de belangrijkste motieven voor uw vrome ijver kwijt.

			Geloof me, broeders, uw kinderen hebben Gods Geest nodig om hen een nieuw hart en een oprechte geest te geven. Anders zullen ze, net zo goed als andere kinderen, hopeloos verdwalen. Onthoud dat er, hoe jong ze ook zijn, een steen in hun jonge borst zit. Die steen moet weggenomen worden, anders zal het de ondergang van het kind betekenen. Er is een neiging tot het kwaad, zelfs waar het niet tot de daad zelf gekomen is, en die neiging moet overwonnen worden door de goddelijke kracht van de Heilige Geest, Die ervoor zorgt dat het kind wedergeboren wordt. O, laat Gods Kerk de oude joodse gedachte, die nog zoveel kracht onder ons heeft, ver van zich werpen; namelijk de gedachte dat de natuurlijke geboorte verbondsvoorrechten met zich meebrengt. Zelfs onder de oude bedeling waren er aanwijzingen dat het ware zaad niet naar het vlees, maar naar de Geest geboren werd, zoals in de geschiedenissen van Ismaël en Izak en van Ezau en Jakob is gebleken. Zal zelfs Gods kerk het niet meer weten: ‘Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest’ (Joh. 3:6).‘Wie zal een reine geven uit den onreine?’ (Job 14:4).

			De natuurlijke geboorte geeft deel aan de verdorvenheid van de natuur, maar kan geen genade meedelen. Onder het nieuwe verbond wordt ons uitdrukkelijk verteld dat de zonen van God ‘niet uit den bloede, den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn’ (Joh. 1:13). Onder het oude verbond, dat uit heenwijzingen bestond, bracht ‘de geboorte naar het vlees’ bepaalde voorrechten met zich mee. Maar om daadwerkelijk onder het verbond der genade te komen moet u wederom geboren worden. De eerste geboorte doet u slechts delen in de erfenis van de eerste Adam. U moet wedergeboren worden om onder de leiding van de tweede Adam te komen.

			Iemand zegt: ‘er staat toch geschreven: ‘Want u komt de belofte toe, en uw kinderen…’ (Hand. 2:39)?’ Lieve vrienden, er is nooit een grovere schelmenstreek onder de hemel begaan, dan het citeren van deze tekst op de manier die gebruikelijk is geworden. Ik heb hem vaak horen citeren om een leer te bewijzen, die ver verwijderd is van datgene, dat heel duidelijk door dit Schriftwoord wordt bedoeld. Als u de helft van wat iemand zegt, herhaalt, en de rest weglaat, laat u hem het omgekeerde zeggen van wat hij bedoelde. Wat denkt u dat de tekst werkelijk beoogt? Zie Hand. 2:39 ‘Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal’. Deze breed opgezette uitspraak is het argument waarin de aansporing gegrond is: ‘Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt’ (Hand. 2:38). Het is geen verklaring van een bepaald privilege voor wie dan ook, maar een aanbieding van de genade, die net zo goed de mensen ‘van verre’ betreft als de toenmalige hoorders en hun kinderen.

			Er is geen woord in het Nieuwe Testament te vinden, waarmee je kunt bewijzen dat de goederen van Gods genade in enigerlei mate overgedragen worden door natuurlijke afstamming. Ze komen tot ‘zovelen als er de Heere, onze God, toe roepen zal’, of hun ouders nu heiligen zijn of heidenen. Hoe kunnen mensen de onbeschaamdheid hebben om de helft van een tekst af te scheuren zodat hij leert wat niet waar is? Nee, broeders, u moet ernstig onder ogen zien dat uw kinderen in zonde en ongerechtigheid ontvangen en geboren zijn, erfgenamen van de toorn, net als alle anderen. Hoewel u zelf moge behoren tot een lijn van heiligen en u in uw stamboom de ene predikant na de andere tegenkomt, de één nog meer vooraanstaand in Gods kerk dan de ander, toch nemen uw kinderen krachtens hun geboorte precies dezelfde positie in als andermans kinderen. Daarom moeten ze verlost worden van de vloek der wet door het kostbare bloed van Jezus, en een nieuwe natuur ontvangen door het werk van de Heilige Geest. Ze zijn bevoorrecht doordat ze een godzalige opvoeding krijgen en Gods Woord mogen horen, maar hun nood en zondigheid zijn net zo groot als die van alle mensen. Als u hierover nadenkt zult u de reden ontdekken waarom ze tot Jezus Christus gebracht moeten worden. Een reden zo dringend, dat ze zo snel als mogelijk is op de armen van uw gebed en geloof gebracht moeten worden tot Hem, Die in staat is hen te vernieuwen.

			Vervolgens kan het gevoel, dat kinderen niet tot Christus mogen komen, ongetwijfeld ook hieruit voortkomen, dat men betwijfelt of zij in staat zijn de zegening die Jezus kan schenken te ontvangen. Wat dit onderwerp betreft, zou ik heel de morgen kunnen vullen met het geven van voorbeelden – ik heb het over feiten, niet over meningen! – van jonge kinderen met wie ik persoonlijk heb gesproken; in sommige gevallen ging het om héél jonge kinderen. Ik kan gerust zeggen dat ik meer vertrouwen heb in het geestelijke leven van de kinderen, die ik in deze kerk ontvangen heb, dan in de geestelijke gesteldheid van de volwassenen met wie hetzelfde gebeurd is. Ik ga zelfs nog een stap verder en zeg dat ik gewoonlijk een heldere kennis van het Evangelie en een warmere liefde tot Christus heb aangetroffen in jeugdige bekeerlingen, dan in de volwassenen. Ik zal u nog meer verbazen als ik zeg dat ik soms een diepere geestelijke beleving heb aangetroffen in kinderen van tien of twaalf jaar oud, dan in bepaalde personen van vijftig of zestig.

			Een oud spreekwoord zegt dat sommige kinderen geboren worden met een baard. Sommige jongens zijn net kleine mannen en sommige meisjes kleine vrouwen. U kunt iemand niet beoordelen aan de hand van de leeftijd. Ik ken een jongen, die toen hij vijftien was, oudere christenen vaak hoorde zeggen: ‘Deze knaap is zestig jaar oud. Hij spreekt tenminste met een degelijk inzicht in de goddelijke waarheid’. Ik geloof dat deze jongeling op zijn vijftiende veel meer van de dingen van God wist, en van moeitevolle geestelijke arbeid dan wie ook van de mensen om hem heen, van welke leeftijd ze ook waren. Ik kan u niet zeggen hoe het komt, maar ik weet wel dat het zo is, dat sommigen al in hun jeugd oud zijn, en anderen nog erg ‘groen’ zijn, terwijl ze er toch al grijs uitzien! Sommigen zijn wijs, terwijl je zou verwachten dat ze het niet waren, en anderen zijn erg dwaas, terwijl je had mogen verwachten dat ze hun dwaasheid reeds vaarwel gezegd zouden hebben.

			O, lieve vrienden, praat niet over het onvermogen van een kind om berouw te hebben! Ik heb een kind gekend, dat zich een maandlang in slaap huilde onder een verpletterende overtuiging van zonde. Als u wilt horen van een diepe, bittere en verschrikkelijke vrees voor de toorn van God, laat mij u dan vertellen wat ik als kind heb gevoeld. Als u wilt horen van vreugde in de Heere, zal ik u vertellen dat menig kind er zo vol van geweest is als zijn kleine hart maar kon bergen. Als u wilt weten wat geloof in Jezus is, moet u niet kijken naar degenen die bezoedeld zijn door het ketters jargon van deze tijd, maar naar die lieve kinderen, die Jezus op Zijn Woord genomen hebben, in Hem geloofd hebben, Hem hebben lief gekregen en daarom zeker weten dat ze gered zijn.

			Het vermogen tot geloven ligt meer in het kind dan in de volwassene. Naarmate we opgroeien zijn we eerder minder dan méér in staat om te geloven. Ieder jaar brengt het onwedergeboren hart verder bij God vandaan, en maakt het minder in staat om de dingen van God te ontvangen. Geen aarde is beter toebereid voor het goede zaad dan die, welke nog niet aangestampt is als een snelweg en evenmin overgroeid is met doornen. Het kind heeft nog geen kennis gemaakt met de bedrieglijkheden van de hoogmoed, de valsheden van de ambitie, de verlokkingen van de wereldsgezindheid, de valse streken van de handel en de sofisterijen van de filosofie. In zoverre heeft het kind een voorsprong op de volwassene. In ieder geval is de nieuwe geboorte het werk van de Heilige Geest, en Hij kan even eenvoudig in een jongere als in een oudere werken.

			Vervolgens hebben sommigen kinderen in de weg gestaan omdat ze de waarde van het kind vergeten waren. De prijs van de ziel hangt niet af van zijn leeftijd. ‘O, het is maar een kind!’ ‘Kinderen zijn hinderen’. ‘Kinderen lopen altijd maar in de weg’. Zulke uitspraken kun je vaak horen. Moge God degenen vergeven die de kleinen verachten. Wordt u erg boos als ik zeg dat een jongen het meer verdiend om gered te worden dan een volwassen man? Het is oneindige ontferming van Gods kant als Hij mensen redt die zeventig zijn; immers, wat voor goed kunnen ze aan het eind van hun leven nog uitrichten? Als we vijftig of zestig worden, zijn we haast aan het eind van ons Latijn. En als we heel onze jeugd met de duivel doorgebracht hebben, wat schiet er over voor God?

			Maar van deze lieve jongens en meisjes valt nog iets te maken. Als ze zich nu reeds aan Christus overgeven, kan er nog een heel lange, gelukkige en heilige tijd voor hen liggen waarin ze God met heel hun hart mogen dienen. Wie weet hoeveel lof God van hen ontvangen zal? Heidense landen kunnen hen als een zegen beschouwen. Hele naties kunnen door hen verlicht worden. Als die schoolmeester (uit een bepaald Engels verhaal) gewend was zijn hoed af te nemen voor zijn leerlingen, omdat hij niet wist of iemand van hen misschien ooit minister-president zou worden, mogen wij ook wel met ontzag naar bekeerde kinderen kijken. We weten immers niet hoe spoedig ze zich temidden van de engelen zullen bevinden, of hoe fel hun licht zal schijnen onder de mensen. O, broeders en zusters, laten we kinderen op de juiste waarde schatten. Dan zullen we hen niet tegenhouden, maar er juist naar streven hen ogenblikkelijk tot Jezus te leiden. Naar de mate waarin we zelf geestelijk gestemd zijn en zelf een kinderlijk gemoed hebben, zullen we ons thuis voelen bij kinderen. We zullen in staat zijn hun vroege vrees en hoop, hun uitbottend geloof en ontluikende liefde aan te voelen. Wanneer we verkeren temidden van jonge bekeerlingen, zullen we ons in een tuin vol bloemen wanen, een wijngaard waar de wijnstokken reuk geven met hun jonge druifjes (Hoogl. 2:13).

			Laten we zien wat deze zonde oplevert

			Ik geloof dat het resultaat van deze bedroevende gedachten over kinderen die tot de Zaligmaker komen, in de eerste plaats blijkt in het feit dat er vaak in kerkdiensten niets voor kinderen bij is. De preek gaat over hun hoofden heen, terwijl de prediker helemaal niet het gevoel heeft dat dit verkeerd is. In feite is hij er juist blij mee. Enige tijd geleden schreef iemand die mij blijkbaar wilde bepalen bij mijn eigen onbeduidendheid, dat hij een aantal Afrikanen had ontmoet die mijn preken met duidelijk genoegen hadden gelezen. Hij schreef dat hij geloofde dat mijn preken erg geschikt waren voor die mensen, die hij verkoos aan te duiden als ‘nikkers’. En inderdaad, mijn prediking was precies van het juiste soort voor ‘nikkers’. De heer in kwestie heeft in zijn stoutste dromen niet kunnen vermoeden hoezeer dit mij verblijdde, want als ik begrepen word door arme mensen, dienstmeisjes en kinderen, ben ik er zeker van dat ook anderen mij kunnen begrijpen. Ik stel er een eer in om te preken voor ‘nikkers’, als u daarmee bedoelt de laagste lieden, het janhagel en het gepeupel. Voor mij is er niets groters denkbaar dan het winnen van de zielen van de allerlaagsten. Dat geldt dus ook de kinderen. Soms zeggen mensen van iemand: ‘Hij is alleen geschikt om kinderen te onderwijzen. Hij is geen prediker’. Mijne heren, laat ik u vertellen dat in Gods oog iemand geen prediker is als hij niets geeft om kinderen. Er moet in ieder geval een deel van iedere preek en van iedere dienst geschikt zijn om begrepen te worden door de kleintjes. Wie dit uit het oog verliest, dwaalt.

			Ouders zondigen op dezelfde manier als ze de godsdienst weglaten uit het onderwijs dat aan hun kinderen gegeven wordt. Misschien komt dat voort uit de gedachte, dat hun kinderen niet bekeerd kunnen worden zolang ze kind zijn. Daarom denken ze dat het niet uitmaakt naar welke school ze in hun jonge jaren gaan. Dit is een vergissing. Vele ouders hebben dit nog niet door als hun dochters en zoons het eind van hun opleiding naderen. Ze sturen hen naar het Europese vasteland, naar allerlei plaatsen met een losse moraal en vol geestelijke gevaren, opdat ze daar een prachtige studie kunnen afronden. Het heeft ons jongemannen opgeleverd die doorgewinterde losbollen geworden zijn, en jonge vrouwen die louter sletten zijn. We zullen oogsten, wat we zaaien. Laten we ernaar uitzien dat onze kinderen de HEERE kennen. Laten we vanaf het begin de naam van Jezus verweven met hun ABC. Laat hen hun eerste leesoefeningen uit de Bijbel doen. Het is opmerkelijk dat er geen boek te vinden is, waaruit kinderen zo gemakkelijk leren lezen als het Nieuwe Testament. Er is iets aantrekkelijks in dat boek, dat het kinderlijk gemoed als vanzelf meesleept. Maar o, lieve vrienden, dat we ons als ouders nooit schuldig maken aan het vergeten van de godsdienstige ‘training’ van onze kinderen. Als we dat namelijk zouden doen, kan het zijn dat we schuldig zijn aan het bloed van hun zielen.

			Een ander resultaat van deze zonde is dat in veel van onze kerken en gemeenten niet naar de bekering van kinderen wordt uitgezien. Ik bedoel, dat men niet verwacht dat de kinderen in hun jeugd bekeerd worden. De gedachte is, dat als we jonge zielen bepaalde principes kunnen bijbrengen die na een aantal jaren nuttig voor hen blijken te zijn, we al een heel eind op dreef zijn. Maar om kinderen als kind te bekeren en hem net zo goed als gelovigen te beschouwen als de ouderen, wordt als iets absurds gezien. Aan deze zogenaamde absurditeit ben ik echter met heel mijn hart verknocht. Ik geloof dat het Koninkrijk der hemelen voor kinderen is, zowel in hemel als op aarde. Het is mij een heilige vreugde om op donderdagavond te zien dat er bepaalde jongens en meisjes zijn die reeds lange tijd de gebedsbijeenkomst voor de dominee met grote regelmaat bijwonen. Sommigen van de ouderen hier komen daar niet om voor hun predikant te bidden. Deze kinderen doen dat wel, omdat ze hun pastor liefhebben, en hij – van zijn kant – hun gebeden op hoge waarde schat. Gelukkig is die kerk, die wordt verfraaid en gezegend met de gebeden van kinderen, die vroeg leren roepen tot de grote Vader om de heiliging van Zijn Naam en de komst van Zijn Koninkrijk! Wij verwachten kinderen bekeerd te zien worden én we zien het ook inderdaad gebeuren.

			Een ander negatief gevolg van de zonde waarover wij spreken, is dat de bekering van kinderen niet geloofd wordt. Bepaalde achterdochtige mensen gaan altijd hun tanden vijlen zodra zij horen dat er een kind pas bekeerd is. En als ze de kans krijgen om zo’n kind te bijten, zullen ze het niet laten. Ze leggen er grote nadruk op dat zulke kinderen nauwkeurig onderzocht moeten worden voordat ze worden gedoopt en toegelaten tot de kerk. Ze hebben het echter niet bij het rechte eind, als ze zeggen dat zulken alleen in uitzonderlijke gevallen mogen worden ontvangen. We stemmen in zoverre met hen overeen, dat we allen van mening zijn dat er onderzoek moet plaatsvinden, echter dat onderzoek moet in alle gevallen hetzelfde zijn, niet meer of minder als het om kinderen gaat. Ik dank God dat de meeste van die lieve kinderen, die aan deze kerk konden worden toegevoegd, een pittige ondervraging in leerstellige zaken hebben kunnen doorstaan. Zelfs een vergelijking met de ouderen zou voor hen gunstig uitvallen. Toch lijkt het mij nog steeds moeilijk om van hen een hoog kennisniveau te verwachten.

			Hoe vaak gebeurt het niet, dat mensen bij jongens en meisjes hetzelfde deftige gedrag verwachten aan te treffen als in oudere mensen! Het zou voor ons allen een goede zaak geweest zijn, als we de tijd dat we jongens en meisjes waren nooit achter ons hadden gelaten, maar aan alle mooie eigenschappen van het kind de deugden van de volwassene hadden toegevoegd. Bepaalde ernstige lieden hebben het idee dat een bekeerd kind in een minuut twintig jaar ouder moet worden. Een heel deftig man riep mij eens van het schoolplein tot zich – het was vlak nadat ik lid van de kerk geworden was – en waarschuwde mij voor het ongeoorloofde van het spelen van tikkertje, slagbal en voetbal met de andere jongens. Hij zei: ‘Hoe kun jij net als anderen gewoon spelen als je een kind van God bent?’ Ik zei dat ik was aangesteld als hulpkoster en dat het een onderdeel van mijn taak was om mee te doen in de spelletjes van de jongens. Mijn eerbiedwaardige criticus vond dat dat de zaak in een heel ander licht stelde, maar zijn mening was duidelijk: een bekeerde jongen, zoals ik, behoorde nooit meer te spelen! Wat een dwaasheid, broeders! Ik maak er geen woorden meer aan vuil.

			Verwachten andere mensen van kinderen een volmaaktere levensstijl dan zij er zelf op nahouden? Als een godzalig kind zijn geduld verliest of door vergeetachtigheid verkeerd handelt in de een of andere onbeduidende kwestie, wordt hij in een handomdraai veroordeeld als een kleine hypocriet door degenen die zelf nog een lange weg te gaan hebben om volmaakt te worden. Jezus zegt: ‘Wacht u, dat gij geen van deze kleinen ergert’ . Wacht u, dat u geen onvriendelijk woord uit tegenover uw jongere broeders in Christus of uw jongere zusters in de Heere. Jezus schat Zijn lieve lammetjes op zo’n hoge waarde, dat Hij ze in Zijn boezem draagt. En ik beveel u, die uw Heere in alle dingen volgt, een dergelijke tederheid te tonen tegenover de kleine leden van de goddelijke familie. Ik zal over dit punt verder niet uitweiden.

			Hoe Jezus deze zonde veroordeelt

			In de eerste plaats veroordeelde Hij deze zonde als iets wat tegen Zijn eigen geest ingaat. “En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk”. Hij nam mensen niet vaak iets ‘kwalijk’. Hij nam mensen zéker niet vaak dingen ‘zéér kwalijk’. Als Hij dus in dit geval op zo’n manier reageert, mogen we ervan uitgaan dat de oorzaak zeer ernstig is geweest. Hij was verontwaardigd over het feit dat deze kinderen van Hem weggeduwd werden, omdat dat in zo’n schril contrast stond met datgene, dat Hij voor hen in gedachten had. De discipelen deden de moeders onrecht aan. Ze bestraften de ouders over een daad die juist past bij moeders – in feite iets, dat Jezus hen graag zag doen! Ze brachten hun kinderen bij Jezus omdat ze Hem hoogachtten. Ze achtten een zegening van Zijn handen kostbaarder dan goud. Ze verwachten dat de aanraking van de grote Profeet de zegening van God Zelf met zich mee zou brengen. Ze kunnen de hoop gekoesterd hebben dat een aanraking van Jezus’ hand hun kinderen een voorspoedig en gelukkig leven zou geven. Hoewel er een zekere mate van zwakheid in deze gedachten van de ouders kan hebben gezeten, kon de Zaligmaker hen toch niet op een harde wijze oordelen over iets dat voortkwam uit eerbied voor Zijn Persoon. Hij nam het de discipelen daarom zeer kwalijk dat ze dachten dat deze goede vrouwen, die Hem bedoelden te eren, op zo’n brute wijze afgewezen dienden te worden.

			Ook de kinderen werd onrecht aangedaan. Die kleine lieverds! Waaraan hadden ze het verdiend om berispt te worden voor het komen tot Jezus? Ze hadden niet de bedoeling om zich op te dringen. Lieve schatten! Ze zouden aan Zijn voeten zijn neergevallen uit eerbiedige liefde voor de Prediker met Zijn lieflijke stem, Die niet alleen volwassenen, maar ook kinderen met Zijn tedere woorden voor Zich inwon. De kleintjes bedoelden niets kwaads; waarom moesten ze bestraft worden?

			Bij dit alles deden de discipelen ook de Heere Jezus onrecht aan. Mensen hadden wel kunnen gaan denken dat Jezus Zelf zo stijf, gereserveerd en vol eigendunk was, net als de rabbijnen. Als ze hadden gedacht dat Hij niet kon afdalen tot kinderen zouden ze de gunstige roep die van Zijn grote liefde was uitgegaan, hebben bezoedeld. Zijn hart was een grote haven, waarin vele kleine scheepjes voor anker konden gaan. Jezus, de Kindervriend, voelde Zich nooit méér thuis dan in het gezelschap van kinderen. Het heilig Kind Jezus had verwantschap met kinderen. Moest Hij Zich laten vertegenwoordigen door Zijn eigen discipelen als Iemand, Die de deur dichtsmijt voor kinderen? Dat zou op een bedroevende wijze afbreuk doen aan Zijn reputatie. Vandaar dat Hij het hen – getroffen door het drievoudige kwaad dat de moeders, de kinderen en Hemzelf had verwond – zeer kwalijk nam. Alles wat wij ondernemen om een kind te verhinderen tot Jezus te komen ontstemt onze lieve Heere buitengewoon! Hij roept ons toe: ‘Laat gaan! Laat ze met rust!’ ‘Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet’. Beste – grijze – vrienden, die zo stipt en rechtvaardig bent, ik moet u een weinig aan de kant manen, zodat u een kind tot Jezus kunt laten komen. Ik wil niet dat de Heere u van alles kwalijk moet nemen. En u, beste zuster in Christus, met uw humeurige karakter, ik moet u vragen stil te zijn, opdat de Heere u niets kwalijk hoeft te nemen, zoals het geval zou zijn als u kinderen verbood tot Hem te komen. U hebt nu gezien: dat is tegengesteld aan Zijn opzet.

			Vervolgens was het ook in tegenspraak met Zijn onderwijs. Hij ging namelijk verder met te zeggen: ‘Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.’ Christus leerde niet dat er iets in ons is dat ons geschikt maakt voor Zijn Koninkrijk en dat een bepaald aantal levensjaren ons in staat stelt om de genade te ontvangen. Zijn onderwijs ging een heel andere kant op, namelijk, dat wij niets moeten zijn. Des te minder en zwakker we zijn, des te beter het is. Des te minder we van onszelf hebben, des te meer ruimte is er voor Zijn goddelijke genade. Verwacht u tot Jezus te kunnen komen via de ladder van de kennis? Kom naar beneden, meneer, en u zult Hem aan de voet van de ladder ontmoeten. Denkt u Jezus te bereiken op de steile hoogte van de ervarenheid? Daal maar weer af, beste klimmer, Hij staat in de vlakte. ‘O, maar als ik oud ben, zal ik pas klaar zijn voor Christus’. Blijf waar je bent, jongmens. Jezus komt je bij de deur van het leven tegemoet. Je zult nooit méér geschikt zijn om Hem te ontmoeten dan op dit moment. Hij vraagt je niets méér, dan om niets te zijn en dat Hij voor jou alles in alles mag zijn. Dat is Zijn onderwijs. Daarom is het terugsturen van een kind omdat het van alles en nog wat niet heeft een regelrechte miskenning van de gezegende leer van Gods genade.

			Om niet meer te noemen: de handelwijze van de discipelen was absoluut tegengesteld aan die van Jezus Zelf. Hij toonde hun dit ook. Want ‘Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve’. Heel Zijn leven lang is er nooit zoiets als afwijzing of weigering in Hem te vinden. ‘Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’ (Joh. 6:37). Als Hij ooit iemand zou wegsturen vanwege zijn jonge leeftijd, zou die tekst ogenblikkelijk ophouden wáár te zijn, maar dat is niet mogelijk. Hij is Degene, Die allen ontvangt, die tot Hem komen. Er staat geschreven: ‘Deze ontvangt de zondaars en eet met hen’ (Luk. 15:2). Heel Zijn leven kan worden getekend als dat van een Herder met een schaap in Zijn boezem. Nooit als van een wrede herder die zijn honden op de schapen afstuurt om hen en hun moeders weg te drijven. Ik heb geen tijd en trouwens ook geen kracht meer om verder te spreken. Daarom moet ik afsluiten met alleen maar een korte blik te slaan op ons laatste punt.

			Laten we Jezus’ onderwijs voor wie tot Hem wil komen, ter harte nemen

			‘Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan’ (Mar. 10:15). Hoezeer wens ik dat heel mijn gemeente zou komen en Christus ontvangen zoals een klein kind Hem ontvangt! Het kleine kind heeft geen vooroordelen, geen voorbarige theorieën of meningen, die het niet los wil laten. Het gelooft wat Jezus zegt. Om van Hem te leren, moet u op precies dezelfde manier komen. Ik vrees dat u al een heleboel weet. Werp het uit het venster. U heeft zich een heleboel voorgenomen. Laat die plannen varen en wees voor Hem wat de was is voor het zegel.

			Een klein kind gelooft met een geloof dat geen vraagtekens plaatst: het zorgt ervoor dat alles levendig en reëel voor je komt te staan. Geloof op die manier! Het kind gelooft in alle nederigheid, ziet op naar zijn leraar en ontvangt diens woord als doorslaggevend. Geloof op precies dezelfde manier in Jezus! Zeg maar: ‘Heere, ik ben een onwetende, ik kom tot U om onderwezen te worden. Ik ben niets, wees Gij mijn Een en Al’.

			Als een kind tot Christus komt, komt hij geheel oprecht en met heel zijn hart. Het heeft geen weet van duistere motieven of formaliteiten. Zijn berouw en geloof zijn zo echt als het maar kan. Mijn wens is dat u, arme schuldige mensen, tot Christus zou komen vanmorgen, in ware toewijding, precies zoals u bent. Stop met het spelen van een geestelijke rol. Zoek niet naar mooie woorden waarmee u zichzelf camoufleert en uw gebeden knap en mooi laat lijken, maar kom als een kind in alle eenvoud en schaam u niet om te praten zoals uw hart u ingeeft.

			Als een kind in Jezus gelooft, heeft het geen belang bij het maken van kritische opmerkingen. Dat is de manier waarop ook u tot Christus moet komen. U, die altijd bezig geweest bent met het bedenken van godsdienstige raadsels; u, die vele jaren de lezers geweest bent van de nieuwste moderne theologische romannetjes – want méér zijn het niet, theologische romannetjes… U, die uw hersens bedorven hebt met de ijdele gedachten van eveneens ijdele mensen: kom tot Jezus zoals u bent en geloof wat Jezus zegt ómdat Jezus het zegt. Geloof Jezus op Zijn Woord en vertrouw op Hem: dat is de weg om gered te worden.

			‘Maar ik heb geen verdienste’, zegt iemand, ‘en ik heb mij niet voorbereid’. Dat geldt ook voor kinderen. Maar ik heb nog nooit kinderen gezien die erover in zaten hoe ze bereid moesten zijn voor Christus. Ik heb ook nooit gehoord van een kind dat piekerde over zoiets als ‘het hebben van vereisten voor het krijgen van genade’. Een kind is een zondaar en weet dat. Dat is de manier om tot Christus te komen. Kom als zondaar, wetend dat u dat bent. Zeg: ‘Jezus roept mij, en ik kom. Jezus stierf voor mij, en ik vertrouw op Hem’. Dat is de goede manier om tot Jezus te komen. O vrienden! In plaats van te denken dat u beter geschikt zult worden voor Christus door groter te groeien, moet u kleiner groeien. In plaats van méér te worden, moet u minder worden. In plaats van wijzer te worden, moet u compleet beroofd worden van alle wijsheid en tot Jezus komen om wijsheid, gerechtigheid en alle andere dingen.

			Soms als we heel krachteloos zijn en onze taal heel eenvoudig is, kan God het juist zegenen, en ik bid of Hij deze keer Zijn zegel wil zetten op het armzalige gestamel van Zijn zieke dienaar. Iedere vezel van mijn vlees, iedere atoom in mijn botten, bidt tot God om Zijn zegen over deze preek. Hevige pijn heeft mij gekweld terwijl ik aan het preken was. Moge deze uiteenzetting in eer uitstijgen boven zijn broeders omdat ik hem met smart heb gebaard! Ik verlang, ik hijg ernaar, ik smeek erom tot God, dat hij mijn zwakke woord moge zegenen tot uw bekering en tot de bekering van vele lieve kinderen. Degenen onder u, die nooit op Christus zagen én leefden, ik smeek u: doe met Christus wat deze kleine kinderen deden. Hij riep hen en ze kwamen en werden door Zijn armen omsloten. Kom dan toch! Heeft u de wens om weer een kind te zijn, al was het maar een zwak verlangen? U kúnt weer een kind zijn. Hij kan u een kinderhart geven en u kunt in Zijn Koninkrijk opnieuw geboren worden. Moge dat gebeuren, om Zijns Naams wil!

			Amen.

			De hondekens

			“Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen. En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren.” (Mat. 15:26-27)

			“Maar Jezus zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden; want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen neme, en den hondekens voorwerpe. Maar zij antwoordde en zeide tot Hem: Ja, Heere, doch ook de hondekens eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen.”
(Mark. 7:27-28)

			Ik neem de twee verslagen van Mattheüs en Markus samen zodat we de hele zaak voor ons hebben. Moge de Heilige Geest onze overdenkingen hierover zegenen.

			De schitterendste juwelen worden vaak gevonden in de donkerste plaatsen. Christus had een dergelijk geloof, zoals Hij het in deze arme Kananese vrouw aantrof, in Israël niet gevonden. De randen en grenzen van het land waren vruchtbaarder dan het centrum, waar de landbouw overvloediger had plaatsgevonden. Op de kopakker, waar de boer niet meer verwacht te zien groeien dan wat onkruid, vond de Heere Jezus de rijkste korenaar die tot dan Zijn schoof had gesierd. Laten degenen die na Hem de oogst binnenhalen hierdoor bemoedigd worden om dezelfde ervaring te verwachten. Laten we nooit van enige streek zeggen dat die te verdorven is om ons bekeerlingen op te kunnen leveren, noch over enig soort mensen dat ze te diep gevallen zijn om gelovig te worden. Laat ons zelfs naar de grenzen van Tyrus en Sidon gaan, ofschoon dat land onder een vloek ligt, want zelfs daar zullen we een of andere uitverkorene tegenkomen, die voorbestemd is een juweel te zijn in de kroon van de Verlosser. Onze hemelse Vader heeft overal kinderen.

			In geestelijke zaken is gebleken dat de beste planten vaak in de droogste aarde groeien. Salomo sprak over de bomen en hield verhandelingen over de hysop aan de muur en de ceders op de Libanon. In de natuurlijke wereld is het zo dat grote bomen voorkomen op grote bergen en kleinere planten op plaatsen die geschikt zijn voor hun kleine wortels. Zo is het echter niet met de planten die Gods rechterhand plant, want daar kom je een ceder tegen die tegen de muur groeit – grote heiligen op plaatsen waar ze ogenschijnlijk onmogelijk konden leven – en je ziet hysop groeien op de Libanon – een twijfelachtige, onduidelijke godsdientstigheid in een situatie die op het eerste gezicht talloze voordelen bood. De Heere is in staat om een sterk geloof te laten bestaan met weinig kennis, weinig tegenwoordige vreugde en weinig bemoedigingen. Sterk geloof overwint en verovert in zulke omstandigheden en verheerlijkt in dubbele mate de genade van God. Zo was het met deze Kananese vrouw, een ceder die groeide op schrale grond. Ze was een vrouw met een verbazingwekkend geloof, hoewel ze maar weinig gehoord kan hebben van Hem, in Wie ze geloofde, en wellicht nog nooit Zijn Persoon gezien had tot de dag aanbrak waarop ze aan Zijn voeten viel en zei: “Heere, help mij!”

			Onze Heere heeft een zeer scherp oog voor een zoekend geloof. Als het een juweel zou zijn dat in een modderpoel lag, zou Zijn oog de glans ervan opvangen. Als het een goede tarwe-aar temidden van doornen zou zijn, zou het aan Zijn aandacht niet ontsnappen. Geloof heeft een sterke aantrekkingskracht op de Heere Jezus. In het zicht daarvan is de Koning “als gebonden op de galerijen” (Hoogl. 7:5) en roept Hij uit: “Gij hebt mij het hart genomen, met een van uw ogen, met een keten van uw hals.” (Hoogl. 4:9) De Heere Jezus werd bekoord door het schone juweel van het geloof van deze vrouw en terwijl Hij het bezag en er Zich in verlustigde, besloot Hij het om en om te draaien en er allerlei lichtstralen in te laten vallen, opdat de verschillende facetten van deze onbetaalbare diamant allen hun schittering zouden tonen en Zijn ziel behagen. Daarom beproefde Hij haar geloof door Zijn stilzwijgen en door Zijn ontmoedigende antwoorden, opdat Hij de sterkte ervan zou zien. Maar ondertussen had Hij er al die tijd een behagen in en ondersteunde het in het verborgene, en toen Hij het voldoende had beproefd, bracht Hij het voort als goud en zette Hij Zijn eigen koninklijke merkteken erop met deze gedenkwaardige woorden: “O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt.” 

			Ik hoop vanmorgen dat er misschien een of andere arme ziel in de kerk is die weliswaar onder zeer ontmoedigende omstandigheden verkeert, maar niettemin geleid mag worden tot het geloof in de Heere Jezus Christus met een sterk en volhardend geloof. Hoewel het momenteel geen vrede geniet en geen genadig antwoord op het gebed ontvangen heeft, vertrouw ik erop dat zo’n worstelend geloof deze morgen gesterkt kan worden door het voorbeeld van de Kananese vrouw. Ik destilleer uit de geschiedenis van haar smeekbede tot de Heere Jezus en haar welslagen vier feiten. Het eerste is: de mond des geloofs kan nooit gestopt worden. Het tweede is: geloof twist nooit met de Heere. Ten derde merk ik op dat geloof verbazingwekkend kan argumenteren en ten vierde dat geloof zijn rechtszaak wint.

			De mond des geloofs kan nooit gestopt worden

			Want als ooit het geloof van een vrouw verzocht werd om te stoppen met bidden, dan was het het geloof van deze dochter van Tyrus. Ze had de ene moeilijkheid na de andere het hoofd te bieden en toch kon ze er niet toe gebracht worden om te stoppen met smeken voor haar kleine dochtertje. Ze geloofde namelijk in Jezus als de grote Messias, in staat om alle soorten ziekten te genezen en ze was van plan om tot Hem te bidden totdat Hij zou toegeven aan haar onbeschaamdheid, omdat ze er van overtuigd was dat Hij de demon uit haar kind kon uitdrijven. Let erop dat de mond des geloofs niet gestopt kan worden, zelfs niet ten gevolge van het gesloten oor en de gesloten mond van Christus. Hij antwoordde haar niet één woord. Ze sprak heel beklagenswaardig, ze kwam en wierp zichzelf aan Zijn voeten, de zaak van haar kind was zeer dringend, haar moederhart heel zorgzaam en haar uitroepen sneden door de ziel. Toch antwoordde Hij haar niet één woord. Alsof Hij doof en stom was, liep Hij haar voorbij. Toch was ze daarmee niet uit het veld geslagen. Ze geloofde in Hem, en zelfs Hijzelf kon haar niet aan Hem doen twijfelen. Hij kan het geloof zelfs met Zijn zwijgen beproeven als Hij wil. Het is moeilijk om te geloven als het gebed een mislukking lijkt te zijn. Ik wenste wel dat een of andere arme zoeker hier zou geloven dat Jezus Christus in staat en bereid is om te redden, en dan met zo’n volkomen geloof dat zijn onverhoorde gebeden niet in staat zouden zijn hem daaraan te doen twijfelen. Zelfs al zou u een maand achtereen tevergeefs bidden, mag u geen twijfel in uw hart toelaten wat betreft de Heere Jezus en Zijn kracht om te redden. Al kunt u tot nog toe de vrede niet bereiken die het geloof u uiteindelijk moet brengen, al heeft u geen zekerheid over de vergeving van uw zonden, en al is er in uw geest nog geen glimpje vreugde waar te nemen, geloof Hem toch, Die niet liegen kan. “Zo Hij mij doodde”, zegt Job, “zou ik niet hopen?” (Job 13:15) Dat was een geweldig geloof. Het zou al heel wat voor sommige mensen zijn als ze konden zeggen “zo Hij mij sloeg, zou ik niet hopen?”, maar Job zei “zo Hij mij doodde.” Als Hij Zich zou hullen in het gewaad van een beul en op mij af zou komen alsof Hij mij wilde vernietigen, zou ik toch geloven dat Hij vol van liefde is. Hij is nog steeds goed en genadig, daar kan ik niet aan twijfelen, en daarom zal ik aan Zijn voeten gaan liggen en opzien, in de verwachting genade in Zijn handen te zullen aantreffen. O, wat is dat een geloof! O ziel, als u het bezit, bent u een zalig mens, even zeker als u levend bent. Als zelfs de onmiskenbare afwijzing van de Heere uw mond niet kan stoppen, is uw geloof van een edele soort en is de zaligheid uw deel.

			Vervolgens kon haar geloof niet tot zwijgen gebracht worden door de houding van de discipelen. Ze behandelden haar niet goed, maar misschien ook niet helemaal verkeerd. Ze waren niet als hun Meester, maar wezen vaak degenen af die tot Hem wilden komen. De herrie die zij maakte, irriteerde hen. Ze bleef bij hen met oneindige volharding en daarom zeiden ze: “Laat haar van U; want zij roept ons na.” (Mat. 15:23) Arme ziel, ze heeft hen nooit nageroepen, het was om hun Meester te doen. Soms worden discipelen in eigen oog erg belangrijk en denken ze dat het gedrang van de menigte die het Evangelie wil horen, wordt veroorzaakt door de begeerte van de mensen om hen te horen, terwijl niemand iets om hun armzalige gepraat zou geven als het ze niet te doen was om de evangelieboodschap die ze moeten verkondigen. Neem een ander thema, en de scharen zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ofschoon de discipelen moe waren van de onbeschaamde kreten van de vrouw, handelden ze ergens toch wel vriendelijk met haar, want ze verlangden duidelijk dat ze spoedig haar wens zou verkrijgen. Anders zou het antwoord van onze Heere niet bij hun vraag gepast hebben: “Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls.” (Mat. 15:24) Het was niet de genezing van de dochter waar ze om gaven maar ze beraadslaagden voor hun eigen gemak, omdat ze graag van haar af wilden. “Laat haar van U”, zeiden ze “want ze roept ons na.” En toch, hoewel ze haar niet behandelden als mannen een vrouw dienen te behandelen, of zoals discipelen met een zoekende ziel moeten omgaan, ja zoals alle christenen met iedereen moeten omgaan, toch werd haar mond door dat alles niet gestopt. Petrus heeft ongetwijfeld heel boos gekeken, en wellicht werd zelfs Johannes een beetje ongeduldig, aangezien hij van nature een opvliegende aard had? Andreas en Filippus en de anderen vonden haar nogal vrijpostig en aanmatigend. Maar ze dacht aan haar kleine meisje thuis en aan de huiveringwekkende kwellingen waaraan de boze geest haar onderwierp, en daarom drong ze zich op aan ‘s Heilands voeten en zei: “Heere, help mij.” Koude, harde woorden en onvriendelijk, onsympathiek gedrag kon niet verhinderen dat ze smeekte tot Hem, in Wie ze geloofde. Ach, arme zondaar, misschien zegt u: ‘Ik verlang ernaar om gered te worden, maar die en die echte christen heeft me zeer negatief behandeld, mijn oprechtheid in twijfel getrokken en achter de echtheid van mijn berouw vraagtekens geplaatst, en zo heeft hij mij de grootste smart berokkend. Het schijnt alsof hij helemaal niet wil dat ik zalig word.’ Ach, lieve vriend, dit is een zware beproeving, maar als u waar geloof in de Meester bezit, zult u niet geven om ons discipelen, zelfs niet om de beste of de slechtste van ons, maar breng slechts met klem uw zaak voor uw Heere, totdat Hij Zich verwaardigt u een antwoord vol vrede te geven.

			Haar mond werd ook niet gestopt door een bijzondere leer, die de zaligheid lijkt te beperken tot een groep uitverkorenen. De Heere Jezus Christus zei: “Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls”, en hoewel er goed beschouwd niet echt iets heel strengs in zit, moet deze zin toch als een blok lood op het hart van de vrouw gevallen zijn. ‘Helaas’, moet ze hebben gedacht, ‘dan is Hij niet tot mij gezonden. Ik zoek tevergeefs naar iets wat Hij voor de joden gereserveerd heeft.’ Nu mag het leerstuk van de verkiezing, dat overtuigend geleerd wordt in de Schrift, geen ziel hinderen om tot Christus te komen, want welbeschouwd zou het eerder moeten aanmoedigen dan ontmoedigen. Toch heeft de leer van de goddelijke keus voor Zijn volk van voor de grondlegging der wereld voor het ongeoefend oor vaak een deprimerend effect. We hebben arme zoekers gekend die treurig zeiden: ‘Misschien is er geen ontferming voor mij. Ik kan onder degenen zijn voor wie nooit een voornemen tot ontferming is gemaakt.’ Ze zijn verzocht om te stoppen met bidden uit angst dat ze niet waren voorbestemd tot het eeuwige leven. O, geliefde ziel, als u het geloof van Gods uitverkorenen in u hebt, zult u niet tegengehouden worden door enige zelfveroordelende conclusies die getrokken zijn uit Gods verborgen dingen, maar zult u geloven in datgene wat duidelijk geopenbaard is, en u zult ervan verzekerd zijn dat dat niet kan strijden met de geheime besluiten des hemels. Want hoewel onze Heere alleen gezonden was tot het huis Israëls, is het ook nog een keer zo dat er een huis van Israël bestaat dat niet naar het vlees is, maar naar de geest. Daarom werd de Syro-Fenicische vrouw inbegrepen, zelfs toen ze dacht dat ze buitengesloten werd, en u kunt ook inbegrepen worden binnen deze grenzen van het genadige besluit dat u nu benauwt. Wat u in ieder geval moet doen, is tegen uzelf zeggen: ‘In de verkiezing der genade zijn anderen inbegrepen die net zo zondig waren als ik ben geweest, waarom zou dat voor mij niet kunnen? Anderen zijn inbegrepen die net zo ellendig waren vanwege de zonde als ik, en waarom zou het met mij dan niet net zo gaan?’ Een dergelijke redenering brengt u verder. Gelovend op hoop tegen hoop en het niet toelaten dat enige gevolgtrekking uit de leer van de Schrift u verhindert om te geloven in de aangewezen Verlosser.

			De mond des geloofs werd in dit geval zelfs niet gestopt door het gevoel dat de onwaardigheid moest toegeven. Christus sprak over honden. Hij bedoelde dat de heidenen voor de joden waren als honden. Daarover ging ze niet in debat, maar ze sloot aan bij dat punt toen ze zei: “Ja, Heere.” Ze voelde dat ze het alleen maar waard was om met een hond vergeleken te worden. Ik twijfel er niet aan, of haar gevoel van onwaardigheid ging heel diep. Ze verwachtte niet dat ze haar wens zou verkrijgen op grond van enige verdienste van haarzelf. Ze steunde op de goedheid van Christus’ hart, niet op de aannemelijkheid van haar zaak. Ze steunde meer op de uitnemendheid van Zijn kracht dan op het gewicht van haar bede. En toch, hoewel ze zich bewust was van het feit dat ze maar een heidense hond was, werden daardoor haar gebeden niet verhinderd. Ze riep, niettegenstaande alles: “Heere, help mij.” O zondaar, als u zichzelf de slechtste zondaar uit de hel voelt, bid niettemin, bid gelovig om genade. Als uw gevoel van onwaardigheid genoeg zou zijn om u tot zelfmoord te brengen, smeek ik u toch, roep uit de diepten, uit de kerker van zelfverfoeiïng, tot God. Want uw verlossing berust in geen enkele maat of graad in uzelf, of in iets dat u bent of geweest bent of nog kunt worden. U moet verlost worden van uzelf, niet door uzelf. U moet leeg zijn opdat Jezus u kan vervullen. U moet uw vuilheid belijden opdat Hij u kan wassen. U moet minder dan niets zijn opdat Jezus alles voor u zal zijn. Sta niet toe dat het aantal, de zwartheid, de veelheid of doortraptheid van uw overtredingen uw gebeden tot zwijgen zouden brengen, maar hoewel u een hond bent, ja onwaardig om als een herdershond te dienen in de kudde des Heeren, open niettemin uw mond in een gelovig gebed.

			Naast dit alles was er een algemene teneur in de woorden van de Heere Jezus, die het in zich hadden om de hoop van de vrouw de kop in te drukken en haar gebed te weerhouden, maar ook de meest donkere en ontmoedigende invloeden konden haar niet tegenhouden. Ik bedoel het volgende. De Heere Jezus zei: “Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen.” Misschien begreep ze niet ten volle wat Hij daarmee kon bedoelen, maar wat ze ervan begreep was voldoende om koud water te gieten op de vlam van haar hoop. Toch werd haar geloof niet uitgeblust. Haar geloof was van dat onsterfelijke soort, dat door niets gedood kan worden. Ze had besloten dat wat Jezus ook bedoelde of niet bedoelde, ze niet zou stoppen met Hem te vertrouwen en haar zaak dringend aan Hem voor te leggen. Er zijn heel veel dingen in en rond het Evangelie die mensen als in een nevel zien, zodat zoekende zielen door dergelijke misverstanden eerder afgestoten dan aangetrokken worden. Maar dat mag allemaal zo zijn, wij moeten vastbesloten zijn om alle gevaren ten spijt tot Jezus te komen. “Kom ik om, dan kom ik om.” (Esth. 4:16) Naast het grote struikelblok van de verkiezing zijn er nog meer waarheden en feiten die zoekende mensen uitvergroten en misverstaan totdat ze duizend bezwaren voor zich zien. Ze maken zich zorgen over de christelijke bevinding, over de wedergeboorte, over de erfzonde en over van alles en nog wat. In feite liggen er duizend leeuwen in de weg als de ziel tot Jezus probeert te komen, maar wie Christus het geloof gunt dat Hij verdient te krijgen, zegt: ‘Ik vrees geen van deze dingen. Heere, help mij en ik zal toch op U vertrouwen. Ik zal tot u naderen. Ik zal dwars door allerlei obstakels tot U gaan en mijzelf aan Uw gezegende voeten werpen, in de wetenschap dat U iemand die tot U komt, nooit zult uitwerpen.’

			Geloof twist nooit met de Heere

			Geloof aanbidt. U hoort hoe Mattheüs zegt: “en zij kwam en aanbad Hem” (Mat. 15:25). Geloof bedelt en bidt eveneens. Bij Markus heet het: “En zij bad Hem.” (Marc. 7:26) Ze riep: “Heere, help mij” nadat ze had gezegd “Heere, gij Zone Davids, ontferm U mijner.” (Mat. 15:22) Geloof pleit, maar twist nooit, zelfs niet over de hardste dingen die Jezus zegt. Als geloof zou twisten –  ik gebruik een contradictio in terminis – zou het geen geloof zijn, want datgene wat twist, is ongeloof. Geloof in God impliceert dat men het eens is met wat God zegt en daaruit volgt dat het het begrip ‘twijfel’ uitsluit. Onvervalst geloof gelooft alles wat de Heere zegt, of het nu aanmoedigend of ontmoedigend is. Geloof heeft nooit een ‘maar’ of een ‘mits’ of zelfs maar een ‘en toch’ in te brengen, maar het houdt zich hieraan: ‘U heeft het gezegd, Heere, en daarom is het waar. U heeft het besloten, Heere, en daarom is het recht.’ Verder dan dat gaat het geloof nooit.

			Let erop dat het geloof in onze tekst instemt met alles wat de Heere zegt. Ze zei: “Ja, Heere.” Wat had Hij gezegd? ‘U bent te vergelijken met een hond.’ ‘Ja, Heere, ja, Heere, zo ben ik.’ “Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen.” ‘Dat is waar Heere, het zou niet gepast zijn en ik zou niet willen dat er één van Uw kinderen van genade beroofd zou worden om mijnentwil.’ ‘Het is uw tijd nog niet’, zei Jezus. ‘De kinderen moeten eerst gevoed worden: kinderen als het etenstijd is en honden daarna. Dit is Israëls tijd en de heidenen kunnen daarna aan de beurt komen, maar nu nog niet.’ Ze antwoordde als het ware: ‘Ik weet het Heere, en ben het ermee eens.’ Ze plaatst geen vraagtekens of gaat niet in discussie over de rechtvaardigheid van de Heere in het verdelen van Zijn eigen genade volgens Zijn vrijmachtig welbehagen. Ze wordt niet teleurgesteld, zoals sommigen die schimpen op de goddelijke vrijmacht. Als ze dat gedaan had, zou dat het bewijs geweest zijn dat ze weinig of geen geloof bezeten had. Ze ging niet in debat over de tijd en de wijze die de Heere bepaald had. Jezus zei: ‘Laat de kinderen eerst gevoed worden’ en ze gaat niet in discussie over de tijd, zoals zovelen doen die niet willen dat het nú de welaangename tijd is, maar die even sterk willen uitstellen zoals deze vrouw de dag der genade juist verbeidde. Ze ging niet in tegen de gedachte dat het ongepast zou zijn om het verbondsbrood van de kinderen te nemen en het de onbesneden heidenen te geven: ze wenste niet dat Israël om harentwil beroofd zou worden. Hond als ze was, wilde ze niet dat er enig besluit van God of enig onderdeel van de goddelijke huishouding voor haar zou worden verplaatst of veranderd. Ze beaamde alles wat de Heere had bepaald. Dat is het geloof dat de ziel redt, en dat het eens is met Gods wil, zelfs als dat tegen de eigen wil ingaat. Het geloof, dat alles wat God geopenbaard heeft, gelooft, of het nu aangenaam of verschrikkelijk blijkt te zijn. Het geloof, dat amen zegt op Gods Woord, of het nu als balsem op de wond is of als een zwaard dat steekt en verwondt. Als het Woord van God waar is, o mens, vecht er dan niet tegen, maar buig ervoor. In opstand komen tegen wat God bekendmaakt, is niet de weg om een levend geloof in Jezus Christus of vrede met God te verkrijgen. In overgave ligt veiligheid. Zeg: “Ja, Heere” en u zult redding vinden.

			Merk op, dat ze niet alleen instemde met alles wat de Heere zei, maar dat ze Hem daarin ook aanbad. ‘Het is waar’, zei ze, ‘maar U bent mijn Heere. U noemt mij een hond, maar U bent toch mijn Heere. U rekent mij onwaardig om Uw goederen te ontvangen, maar U bent mijn Heere, en ik eer U toch als zodanig.’ Ze is in de gestalte van Job: “Zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen?” Ze is bereid om het kwade te nemen en te zeggen: ‘Of de Heere geeft, of dat Hij neemt, Zijn Naam zij gezegend. Hij is toch mijn Heere.’ O, dit is een groot geloof, dat de twistzieke geest terzijde heeft geworpen en niet alleen ‘s Heeren wil toestemt, maar Hem erom aanbidt. Wat er ook gebeurt, o Heere, zelfs als de waarheid mij veroordeelt, toch bent U de Heere en ik belijd Uw Godheid, Uw uitnemendheid, Uw rechten op de kroon, en ik onderwerp mijzelf aan U. Doe met me wat U wilt.’

			Let er ook nog op, dat ze, toen ze zei: “Ja, Heere”, er verder niet van uitging dat er voor haar enige verandering zou worden aangebracht. ‘Heere’, zei ze, ‘U heeft mij gerekend tot de honden.’ Ze zei niet: ‘reken mij tot de kinderen’, maar ze vraagt alleen om behandeld te worden zoals een hond. “De hondekens eten ook van de brokjes” (Mat. 15:27). Ze wil niet dat er enig doel wordt gewijzigd of besluit wordt herzien: ‘Laat het zijn zoals het is. Als het Uw wil is, Heere, is het ook de mijne.’ Ze bespeurt alleen een glimpje hoop, waar ze zonder geloof alleen de duisternis van de wanhoop zou hebben gezien. Mogen wij zo’n geloof als het hare bezitten, en nooit in tegenspraak komen met God.

			Geloof kan verbazingwekkend argumenteren

			Nu kom ik toe aan een interessant deel van ons onderwerp, namelijk dat geloof wel argumenteert, al discussieert het niet. “Ja, Heere”, zegt ze, “doch de hondekens eten ook van de brokjes...” Het argument van deze vrouw was correct en geheel logisch doordacht. Het was een argument dat volledig gebaseerd was op wat de Heere eerst Zelf had verklaard. En u weet dat als u in debat bent met iemand, u niet sterker staat dan wanneer u argumenteert aan de hand van zijn eigen uitspraken. Deze vrouw gaat niet verder met het ter sprake brengen van nieuwe beloften. Ze betwist de voorgaande woorden niet door te zeggen: ‘Ik ben geen hond.’ Ze zegt: ‘Inderdaad, ik bén een hond.’ Ze aanvaardt die uitspraak van de Heere en gebruikt het als een gezegend ‘argumentum ad hominem’ (een argument dat recht op de man af klinkt) dat in deze wereld nooit werd overtroffen. Ze haalde de woorden uit Zijn eigen mond, en bedwong Hem ermee, zoals Jakob de engel overwon. Er ligt zoveel kracht in het argument van deze vrouw, dat ik er sterk aan twijfel of ik erin slaag het vanmorgen allemaal voor u uit te stallen. Ik wil echter opmerken dat de vertalers de tekst onrecht gedaan hebben door het woord ‘doch’ in te voegen, want er is in het Grieks geen sprake van ‘doch’. Daar staat een heel ander woord. Jezus zei: “Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen.” ‘Nee’, zei zij, ‘het zou niet betamelijk zijn om dat te doen, omdat er voor de honden gezorgd wordt, want de honden eten de kruimels die vallen van de tafel van hun heren. Het zou heel ongepast zijn om hen het brood van de kinderen te geven, omdat ze zelf brood krijgen. Het is waar, Heere, ik geef toe dat het ongepast zou zijn om de honden het brood van de kinderen te geven, want ze krijgen hun part wanneer ze de kruimels eten die van de tafel van de kinderen vallen. Dat is alles wat ze nodig hebben, dat is alles wat ik begeer. Ik vraag U niet om mij het brood van de kinderen te geven, ik vraag alleen om de kruimels van de honden.

			Laten we letten op de kracht van haar redenering, die op velerlei wijzen blijkt. In de eerste plaats debatteerde zij met Christus vanuit een hoopvolle positie. ‘Ik ben maar een hond’, zei ze. ‘Maar Heere, U bent helemaal naar Sidon gekomen. Hier bent U, dicht bij de grenzen van mijn vaderland, en daarom ben ik niet als de honden op de straat. Ik ben een hond onder de tafel.’ Markus vertelt ons dat ze zei: “ook de hondekens eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen.” (Markus 7:28) Dat betekent zoveel als: ‘Heere, U ziet mijn situatie. Ik was een hond op de straat, ver verwijderd van het voorrecht om U te horen. Anderen zijn genezen en u hebt in dit huis hier genadige dingen gedaan, terwijl ik ernaar stond te kijken, en daarom ben ik, ofschoon maar een hond, onder de tafel. Daarom, Heere, laat mij de kruimels mogen krijgen.’ Begrijpt u, lieve hoorder? U geeft toe dat u een zondaar bent, een grote zondaar zelfs, maar u zegt: ‘Heere, ik ben een zondaar aan wie het wordt toegestaan het Evangelie te horen, zegen het daarom voor mij. Ik ben een hond, maar ik ben onder de tafel, behandel mij als zodanig. Als er een preek wordt gehouden tot vertroosting van Uw volk, ben ik erbij om het te horen. Wanneer ook maar de heiligen vergaderen, en de kostbare beloften worden besproken en ze verheugen zich erover, ben ik er ook, en ik zie omhoog en wens dat ik me één van hen kon noemen, maar ondertussen, Heere, nu U zo genadig bent geweest om mij een hoorder van het Evangelie te laten zijn, zou U mij afwijzen nu ik er een ontvanger van wil worden? Met welk doel hebt U me zo dichtbij laten komen, of liever gezegd, waarom bent U zo dicht bij mij gekomen, als U me uiteindelijk zult afwijzen? Ik ben maar een hond, maar ik ben toch een hond onder de tafel. Het is een gunst om het voorrecht te smaken onder de kinderen te verkeren, zelfs al is het slechts om hun voeten. Ik smeek U, lieve Heere, nu ik het voorrecht ontvangen heb om naar U op te zien en deze zegen te vragen, wijs mij niet af.’ Het schijnt mij toe dat de vrouw hier een sterk punt had, en ze gebruikte het op de juiste manier.

			Haar volgende pleitgrond betrof de relatie waarin ze stond en die haar moed gaf. ‘’t Is waar, Heere’, zei ze, ‘ik ben maar een hond, maar de honden eten de kruimels die vallen van de tafel van hun heren.’ Let op de nadruk die Mattheüs daarop legt. “van de tafel van hun heren” (Mat. 15:27) ‘Ik kan niet zeggen dat U mijn Vader bent. Ik kan niet opzien en het voorrecht van een kind opeisen, maar U bent mijn Meester. Meesters voeden hun honden. Ze geven op z’n minst de kruimels aan de honden die ze als meester bezitten.’ Het pleidooi lijkt sterk op datgene, wat de verloren zoon bij zijn terugkeer had bedacht: ‘Maak mij als één van Uw huurlingen.’ (Luk. 15:19) Alleen was zijn geloof veel zwakker dan het hare. ‘Heere, al sta ik tot U niet in de relatie van een kind, toch ben ik Uw schepsel. U hebt mij gemaakt en Ik zie op tot U en smeek U: laat mij niet verloren gaan! Al heb ik verder geen aanknopingspunt, dit heb ik in ieder geval, dat ik U had moeten dienen en daarom ben ik Uw knecht, ook al ben ik weggelopen. Ik hoor bij u, is het niet krachtens het genadeverbond, dan toch krachtens het werkverbond en daarom, omdat ik Uw knecht ben, verwerp mij niet volkomen. U kunt vanwege de schepping aanspraak op mij maken, tot op zekere hoogte. O, zie op mij neer en zegen mij. De honden eten wat valt van de tafel van hun heren, laat ik hetzelfde mogen doen’ Ze heeft de relatie van een hond tot zijn meester geobserveerd en die gebruikt met gezegende vindingrijkheid. We doen er goed aan haar daarin na te volgen.

			Merk vervolgens op, dat ze een pleitgrond maakt van haar associatie met kinderen. Op dit punt moet ik u zeggen dat het jammer is dat het voor onze vertalers blijkbaar niet mogelijk was om duidelijk naar voren te laten komen wat uiteindelijk het hart van dit gedeelte is. Ze voerde een pleidooi voor haar jonge dochtertje en onze Heere zei tegen haar: “het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen neme, en den hondekens voorwerpe.” (Markus 7:27) ‘Hondekens’ (Eng: ‘little dogs’) is een verkleinwoord en daarop haakte de vrouw in. Het woord ‘honden’ zou haar niet half zoveel hebben kunnen helpen als ‘hondekens’ want ze zegt: ‘Ja, Heere, maar ook de hondekens eten van de kruimels.’ In het Oosten geldt als een regel dat een hond het huis niet in mag. In feite ziet men honden daar als vieze beesten, die onverzorgd en halfverwilderd rondzwerven. Het christendom heeft de hond een hogere plaats verschaft, door hem te maken tot ‘s mans vriend en metgezel, zoals het christelijk geloof trouwens al het woeste en onredelijke in de schepping opheft, totdat alle wandaden die in de naam der wetenschap gepleegd worden, net als de wreedheden van de gewone man, nog slechts herinneringen uit een barbaars verleden zullen zijn. In het Oosten wordt een hond zeer laag aangeslagen, een straatzwerver, rondsluipend op zoek naar een karig maal en in aard weinig minder dan een bijgeschaafde wolf. Daarom houden volwassen oosterlingen zich nooit met honden op omdat ze een vooroordeel tegen hen koesteren, terwijl kinderen niet zo dwaas zijn: oosterse kinderen gaan gerust om met kleine hondjes. Vader wil geen hond bij zich in de buurt hebben, maar zijn kind heeft er geen moeite mee en zoekt een klein hondje uit om mee te spelen. Vandaar dat een klein hondje terecht kan komen onder de tafel en in huis gedoogd wordt vanwege het kind. Het komt me voor dat de Kananese vrouw als volgt redeneert: ‘U heeft mij en mijn dochter puppies genoemd, kleine hondjes, maar dat is het soort hondjes dat onder de tafel te vinden is. Ze spelen met de kinderen, zoals ik vandaag omgegaan ben met Uw discipelen. Al ben ik niet één van hen, toch heb ik contact met hen gehad en zou blij zijn om me onder hen te mogen rekenen.’ Hoe graag zou ik zien dat één of andere arme ziel dit zou aangrijpen en zeggen: ‘Heere, ik kan niet beweren dat ik één van Uw kinderen ben, maar ik houd ervan in hun midden te zitten, omdat ik nooit gelukkiger ben, dan in hun gezelschap. Soms bezorgen ze me moeite en maken ze me benauwd, zoals kleine kinderen hun hondjes pijn kunnen doen, maar vaak koesteren ze mij en spreken vriendelijk en troostvol tot mij, bidden voor mij en begeren mijn zaligheid. Daarom, Heere, al ben ik geen kind, toch noemde U mij een klein hondje. Dat ben ik, maar behandel mij dan ook als een klein hondje en geef mij een kruimel van de ontferming waar ik naar zoek.’

			Haar pleidooi gaat nog verder, want een hondje eet de kruimels van het brood van de kinderen met de volledige instemming van het kind. Als een kind onder het eten met zijn hondje speelt, wat doet het dan? Nu, het geeft hem natuurlijk elke keer een stukje te eten, en het hondje zelf neemt het er van en gaat zover als hij durft om wat te pakken te krijgen. Als een klein hondje in de buurt is als kinderen eten, kun je ervan op aan dat hij van één of ander speelkameraadje een kruimel krijgt, en niemand zal er bezwaar tegen maken als hij opeet wat hij kan krijgen. Vandaar dat de vrouw schijnt te zeggen: ‘Heere, daar zijn de kinderen, Uw discipelen. Ze hebben me niet zo goed behandeld; kleine kinderen behandelen hondjes niet altijd zo lief als ze zouden moeten. Maar toch, Heere, vinden ze het best goed dat ik de zegen krijg die ik zoek. Ze hebben een volmaakt deel in U. Ze delen in Uw aanwezigheid, ze bezitten Uw Woord, ze zitten aan Uw voeten, allerlei soorten van geestelijke zegeningen hebben ze ontvangen. Ik ben er zeker van dat ze niet op mij kunnen mopperen om een zegen die zoveel kleiner is. Ze vinden het goed dat ik het gedaan krijg dat de duivel uit mijn dochter wordt uitgedreven, want die zegen is vergeleken met wat zij hebben niet meer dan een kruimel en ze zijn ermee tevreden dat ik die krijg. Dat is mijn antwoord op Uw spreken, Heere. U zegt dat het niet gepast is om honden te voeren, zolang de kinderen niet verzadigd zijn, maar Heere, de kinderen zijn verzadigd en zijn gewillig om mij mijn deel te geven. Ze geven toestemming om mij de kruimels toe te staan. Zult U ze dan niet aan mij geven?’

			Ik denk dat er nóg een krachtig argument in haar pleidooi doorklonk. Dat betrof de overvloed van de voedselvoorziening. Ze had een groot geloof in Christus en geloofde grote dingen van Hem. Daarom zei ze: ‘Heere, er ligt niet veel kracht in Uw antwoord, als U zou willen bewijzen dat ik het brood niet hoor te krijgen, omdat te vrezen valt dat er voor de kinderen niet genoeg overblijft. Immers, U hebt zoveel dat de hondjes de kruimels kunnen krijgen, terwijl de kinderen gevoed worden en er zal ook dan genoeg voor de kinderen overblijven.’ Als het de tafel van een arme zou zijn, iemand die geen kruimel kon missen, zouden honden niet toegestaan worden. Maar als het de tafel van een koning is, waar het brood maar geringe waarde heeft en de kinderen zitten en geheel verzadigd worden, krijgen de hondjes toestemming om onder de tafel te eten wat eraf valt. Niet het brood dat de meester op de grond gooit, maar slechts de kruimels die toevallig vallen, en deze kruimels zijn zo talrijk dat er genoeg is voor de hondjes, zonder dat de kinderen ook maar één hap minder te eten krijgen. ‘Nee, Heere’, zegt ze, ‘ik zou niet willen dat U het brood van Uw eigen kinderen afpakte. God verhoede dat zoiets voor mij gedaan zou worden. Maar er is genoeg voor Uw kinderen in Uw overvloedige liefde en ontferming, en daarbij is er ook nog genoeg voor mij, want alles wat ik vraag is slechts een kruimel vergeleken met wat U dagelijks aan anderen schenkt.’

			Tenslotte is dit het laatste onderdeel wat haar argument kracht bijzette: ze bekeek de dingen vanuit het gezichtspunt van Christus Zelf. ‘Als U mij beziet als een hond, grote Heere’, zei ze, ‘dan houd ik U nederig aan Uw eigen Woord. En als ik dan een hond voor U ben, dan is de genezing die ik voor mijn dochter vraag maar een kruimel voor Uw grote kracht en goedheid.’ Ze gebruikte eveneens een verkleinwoord en zei: ‘een kruimeltje’ (Eng: ‘a little crumb’). De hondjes eten van de kruimeltjes die vallen van de tafel van de kinderen. Wat was dit een sterk geloof! Ze schatte de ontferming die ze zocht boven elke prijs. Ze schatte het evenveel waard te zijn als tienduizend werelden, maar ze besefte dat het voor Gods Zoon maar een kruimel betekende, zo rijk als Hij is in kracht om te genezen en zo vol van goedheid en zegen. Als iemand een hond een kruimel geeft, heeft hij iets kleins verloren, maar als Jezus genade geeft aan de grootste der zondaren, is Hij niets minder geworden. Hij is even rijk gebleven in nederbuigende goedheid en kracht tot vergeving als eerst. Dit argument, dat de vrouw gebruikte, was zeer krachtig. Ze was even wijs als eerlijk, en vooral, verbazingwekkend in geloof.

			Ik eindig deze schets van de redenering van de vrouw door te zeggen dat op de bodem van haar hart feitelijk een manier van redeneren werd gevonden die in overeenstemming was met het eeuwig voornemen van God. Wat immers was er het grote doel van, dat het brood aan de kinderen werd gegeven; anders gezegd, dat Gods openbaring aan Israël gegeven werd? Wel, het was van meet af Zijn doel dat door middel van de kinderen de honden het brood zouden krijgen. Dat door Israël het Evangelie overgedragen zou worden aan de heidenen. Het was altijd Zijn plan geweest om Zijn erfdeel te zegenen, zodat Zijn weg bekend zou worden op aarde, en Zijn reddende genade onder alle naties. Deze vrouw nu schikte zich, op de een of andere manier, als bij goddelijke intuïtie, in de goddelijke orde. Ofschoon ze het geheim niet had bespeurd, wat ons in ieder geval niet met zoveel woorden wordt meegedeeld, toch was er die innerlijke kracht van haar redenering. In eigen woorden zou ik het zo kunnen zeggen: ‘Door middel van de kinderen moeten de honden gevoed worden. Heere, ik vraag U niet te stoppen met het geven van brood aan de kinderen. Zelfs vraag ik U niet om op te schieten met het voeden van hen. Laat hen eerst gevoed worden, maar laat mij ondertussen de kruimels mogen hebben die uit hun welvoorziene handen vallen, en ik zal tevreden zijn.’ Hier is een moedgevend argument voor u, arme zondaar die tot God nadert. Ik leg het in uw handen en bid Gods Geest om u te helpen het te gebruiken, en als u er goed gebruik van maakt zult u vandaag nog ‘zegevieren’ over de Heere.

			Geloof wint zijn rechtszaak

			Ons laatste en afsluitende punt is als volgt: Geloof wint zijn rechtszaak. Het geloof van deze vrouw leverde allereerst een lofprijzing voor deze vrouw zelf op. Jezus zei: “O vrouw! groot is uw geloof.” (Mat. 15:28) Ze had niet gehoord van de profetieën aangaande Jezus. Ze was niet geboren en getogen op een manier die het waarschijnlijk maakte dat ze een gelovige zou worden, en toch werd ze een gelovige eersteklas. Het was wonderbaarlijk dat het zo ging, maar genade wordt verheerlijkt in het doen van wonderen. Ze had de Heere nooit eerder in haar leven gezien. Ze was niet als degenen die vele maanden met Hem waren omgegaan. Toch, met één blik op Hem, verkreeg ze dit grote geloof. Het was verbazingwekkend, maar dat is Gods genade altijd. Misschien had ze nooit een wonder gezien. Het enige waar haar geloof op moest rusten, was het gerucht dat ze in haar eigen land gehoord had, dat de Messias der joden gekomen was en ze geloofde dat dat de Man van Nazareth was, daarop vertrouwde ze volkomen. O broeders, met al onze voordelen, met alle gelegenheden die we hebben om kennis te nemen van heel Christus’ leven en om de leerstukken van het Evangelie te verstaan zoals ze in het Nieuwe Testament ontvouwd zijn... Met die vele jaren van observatie en ervaring moest ons geloof veel sterker zijn dan het nu is. Moet deze arme vrouw ons niet beschamen als we zien dat ze met haar geringe mogelijkheden toch zo sterk in het geloof is, zodat Jezus Zelf haar prijst als Hij zegt: “O vrouw! groot is uw geloof.”

			Maar de zegepraal van haar geloof ging verder, zodat het ook een lofprijzing ontving voor de manier waarop het te werk ging, want volgens Markus zei Jezus ook nog: “Om dezes woords wil ga heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren” (Markus 7:29), alsof Hij zowel de woorden van de vrouw, áls het geloof dat die woorden had opgeroepen, wilde belonen. Hij had zo’n behagen in de wijze, verstandige, nederige en toch moedige wijze waarop ze Zijn eigen woorden had gebruikt, dat Hij zei: “Om dezes woords wil ga heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren.” De Heere, Die het geloof achteraf prijst, doet dat zowel met het oog op de vruchten als op de daden van dat geloof. De boom heiligt de vruchten. Geen enkele daad van de mens kan voor God aanvaardbaar zijn, als hij zelf niet aangenomen is. Deze vrouw, aangenomen omwille van haar geloof, mocht ervaren dat ook de gevolgen van haar geloof de instemming van Jezus’ hart hadden.

			De vrouw verkreeg ook haar wens: “de duivel is uit uw dochter uitgevaren.” Hij was op slag verdwenen. Ze hoefde slechts naar huis te gaan om haar dochter op bed in rust aan te treffen, wat niet meer voorgekomen was sinds de duivel haar in bezit genomen had. Onze Heere gaf haar, toen Hij haar op een grootse wijze het verlangen van haar hart schonk, als het ware een ‘carte blanche’ en zei: “U geschiede, gelijk gij wilt.” (Mat. 15:28) Ik geloof niet dat iemand ooit zoiets te horen heeft gekregen als deze vrouw. “U geschiede, gelijk gij wilt.” Het was alsof de Heere der heerlijkheid Zich onvoorwaardelijk overgaf aan de overwinnende legers van het geloof van deze vrouw. De Heere vergunt u en mij in alle tijden waarin we worstelen om door het geloof toch overwinnaar te zijn, en we kunnen ons niet voorstellen hoe groot de buit is die we mogen delen wanneer de Heere tot ons zegt: “U geschiede, gelijk gij wilt.” Het slot van alles is dit: deze vrouw is een les voor alle buitenstaanders, voor u die zichzelf buiten hoop acht, voor u, die niet bij de dienst van Gods huis bent opgevoed en voor u, die wellicht uw hele leven elke vorm van godsdienst verwaarloosd hebt. Deze arme vrouw is een Kananese. Ze stamt af van een ras dat veroordeeld is om eeuwen geleden te moeten sterven, iemand van het vervloekte zaad van Kanaän, en toch is ze met dat alles een grote in het Koninkrijk der hemelen geworden omdat ze geloofde. Daarom is er geen reden te bedenken, waarom degenen die ogenschijnlijk buiten Gods kerk staan, niet in het centrum van die kerk kunnen terechtkomen, om daar de meest vurige en schijnende lichten van alle te zijn. O, arme uitgestotenen en van verre staanden, put moed en troost hieruit, kom tot Jezus en vertrouw uzelf toe aan Zijn handen. Deze vrouw is vervolgens een voorbeeld voor degenen die denken dat ze afgewezen zijn in hun streven naar de zaligheid. Hebt u gebeden en hebt u niets bereikt? Heeft u de Heere gezocht en bent u er schijnbaar ongelukkiger dan ooit aan toe? Heeft u pogingen in het werk gesteld om uw leven te hervormen en te veranderen, terwijl u geloofde dat u dat deed in Gods kracht, maar u faalde? Geloof toch in Hem, Wiens bloed niets van de kracht tot verlossing heeft verloren. Klem u vast aan het kruis, zondaar! Als de aarde onder uw voeten wegzinkt, blijf u vastklemmen. Als stormen woeden en alle baren over u heengaan, ja zelfs God Zelf tegen u lijkt te zijn, klem u vast aan het kruis. Daar is uw hoop. Daar kunt u niet verloren gaan.

			Er is ook een les voor hen die tot voorbede worden geroepen. Deze vrouw pleitte niet voor zichzelf, ze deed een verzoek voor een ander. O, als u een pleidooi voert voor een medezondaar, doe dat dan niet met een koud hart. Smeek alsof het voor uw eigen ziel en zaligheid is. Die man zal God als voorbidder overwinnen, die de zaak plechtig op zijn eigen hart draagt, het tot zijn eigen zaak maakt en onder tranen een vredesantwoord afsmeekt.

			Tenslotte, herinner u dat deze indrukwekkende vrouw, deze glorieuze vrouw, een voorbeeld is voor elke moeder, omdat ze voorbede deed voor haar kleine dochter. Moederlijke gevoelens maken de zwakste sterk en de meest verlegene moedig. Zelfs bij onaanzienlijke beesten en vogels kunnen we zien hoe sterk de moederliefde is. Denk u eens in, het arme kleine roodborstje dat bij de nadering van voetstappen al bang is, gaat op haar nest zitten als haar jongen bedreigd worden door een naderende indringer. Moederliefde maakt haar heldhaftig voor haar kind. En daarom, als u God ergens om smeekt, doe dat dan zoals uw moederliefde u dat ingeeft, totdat de Heere ook tegen u zal zeggen: ‘O vrouw! groot is uw geloof. De duivel is uit uw dochter uitgevaren. U geschiede, gelijk gij wilt.’ Dat is de laatste overweging die ik aan ouders meegeef, als aanmoediging om te bidden. De HEERE wekke u daartoe op, om Jezus’ wil.

			Amen.

			

			
				
						1 In de preek, die Spurgeon op 18 maart 1883 hield over de kinderen uit I Joh. 2:13 (8 maanden voordat bovenstaande preek gehouden is), zegt hij hierover onder meer: ‘Johannes was een uitzonderlijk bejaard man. Daarom voegt hij de woorden ‘ik heb geschreven’ toe aan de zinsnede ‘ik schrijf’, alsof hij aanvoelde dat het de laatste keer zou kunnen zijn dat hij de pen ter hand nam. Zeer spoedig zou de tegenwoordige tijd voor hem verleden tijd worden.Dit feit duidt hij aan door zijn wijze van spreken te variëren.’


						2	Een Psalm van Asaf, door Spurgeon abusievelijk toegeschreven aan David.


						3. Omdat deze preek speciaal op jongeren is gericht, zijn ditmaal de woorden ‘you’ en ‘your’ vertaald als ‘jij’ en ‘jou’.


						4	Letterlijk: ‘the dog in the manger’. Een uitdrukking die afkomstig is uit een oude fabel over een hond die in een voerbak sliep, niet omdat hij zelf wilde eten, maar omdat hij wilde verhinderen dat anderen zouden eten.
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